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Eerste Advent 

 
 

 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Johan Neeleman, diaken Lize de Regt 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 
 
Bij de symbolische bloemschikking 
De lezing uit Lucas 1 over de aankondiging van de geboorte van Johannes 
is verbeeld door een amaryllisbol als teken van verwachting voor wat komen 
zal. Het st. Janskruid in de schikking is genoemd naar Johannes. Twee 
dichte kleppen van een schelp symboliseren de sprakeloosheid van 
Zacharias. 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen: lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
         We gaan zitten 
 
Aansteken adventskaars 

           
Gebed om ontferming en loflied 

 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Zingen: lied 299e    

 
Met de kinderen 
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Adventslied: ‘God heeft iets nieuws bedacht’ 
De kinderen mogen na het lied naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 
We zingen als gebed bij de opening van de Schrift een introïtusantifoon: 
lied 432a, de eerste keer door voorganger daarna door allen, aansluitend 
zingen wij lied/psalm 25: 1 en 2, we sluiten de psalm af met nogmaals lied 
432a door allen. 

 
Eerste lezing: Jesaja 40: 1-11 
 
Zingen: lied 439: 1, 2 en 4 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
Tweede lezing: Lucas 1: 5-25 
 
Zingen: lied 464: 1 en 2 ‘Een engel spreekt een priester aan’ 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 158a ‘Een schoot van ontferming is onze God’ we zingen het 
twee keer 
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GEBEDEN EN GAVEN  
  

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.  
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  
 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de 
collectezak.  
 
Slotlied: lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 
 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededeling 
 
Lezing in kader broodbankactie (‘De doden begraven’) 
Vrijdag 7 december, 20:00 uur in de Nieuwe Kerk. Dr. Wim Cappers spreekt 
over ‘Biedermeier Verdriet. Sterven, begraven en rouwen in de eeuw van 
Nicolaas Beets’. Toegang vrij. 
 
 


