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ORDE VAN DIENST

Zondag 9 februari 2020

In deze dienst wordt de doop bediend aan: Lizz van Wijk, Tygo van der
Windt en Félien Kleijn

Voorganger ds. Willemijn van Dijk — Heij, organist Anton Pauw, ouderling
Frits Verhagen, diaken Hans Nagelkerke






Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in deze gemeente.

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom

Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan

Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God die
sprak “er zij licht”
Allen: EN ER WAS LICHT
Voorganger: In de naam van Jezus
Allen: GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
Voorganger: In de naam van de Heilige Geest
Allen: DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN
Gebed van toenadering
Voorganger: ...
eeuwige God, wees ons genadig
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
Zingen: lied/psalm 149: 1 en 2 ‘Halleluja! Laat opgetogen’
We gaan zitten

Gebed om ontferming en loflied

Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld ...
Zingen: lied 299¢ ‘U alle eer’

Lied met de kinderen: lied 269: ‘als ik slaap’

Moment met de kinderen
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst




HET WOORD

Voorganger: De Heer zal bij u zijn.
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN.

Gebed bij de opening van het Woord
Lezingen:

Jesaja 43: 9-12

Alle volken zullen zich verzamelen,

alle naties komen bijeen.

Wie van hun goden heeft aangekondigd

wat eertijds nog te gebeuren stond?

Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’
Mijn getuige zijn jullie — spreekt de HEER —,

mijn dienaar, die ik uitgekozen heb

opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,

en zouden inzien dat ik het ben.

Voor mij is er geen god gevormd,

en na mij zal er geen zijn.

Ik, ik ben de HEER!

Buiten mij is er niemand die redt.

Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige — spreekt de HEER —,

dat ik werkelijk God ben

Matteis 5: 13-16

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe
kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het

wordt weggegooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan
niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens
onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor
de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie

Vader in de hemel.



Zingen: lied 838: 1, 3 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’
Verkondiging

Zingen: lied 913: 1, 2 en 4 ‘Wat de toekomst brengen mogen’
Anton Pauw op het orgel en Jolanda van den Dool op de dwarsfluit

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend zingen we het Onze
Vader lied 369b

De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:

Allen:
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Heer, on-ze Heer, ont - ferm u o-ver ons.

Mededelingen en bloemengroet

Inzameling van de gaven
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de collectezak.

1°¢ Catechese & Educatie

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te
blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse
Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern
trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended
training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een
interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van
de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat
deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie
van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven.
Met deze collecte draagt u hieraan bij.

2¢ Voor de toekomst van de kerk in Haarlem
(Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug van de kindernevendienst, en kunnen
de ouders die dat willen ook de kinderen uit de créche ophalen.)

Bij binnenkomst van de dopelingen en kinderen zingen wij: lied 357 ‘Heer,
een nieuwgeboren kind’



BEDIENING VAN DE DOOP

Onderwijzing
Doopgetuigenis
Presentatie dopeling
Doopgebed

Gezongen geloofsbelijdenis: lied 825: 1, 3 en 5 ‘De wereld is van Hem
vervuld’

De kinderen mogen zich verzamelen rondom de doopvont
Doop en handoplegging
Belofte van de doopouders

Belofte van de gemeente

voorganger: Gemeente van Jezus Christus, Tygo, Félien en Lizz
zijn in ons midden gedoopt. Wilt u als gemeente doen
wat in uw vermogen ligt om samen met hen en alle
kinderen van de gemeente een huis van levend geloof
te vormen om zo — jong en oud — de weg van het
Koninkrijk te kunnen gaan?

allen: JA, DAT BELOVEN WIJ!

Overhandiging en ontsteken van de doopkaars door Peter van der
Beek en kinderen van de cursus Kids&Kerk

Loflied: lied 781 ‘Kind van God gegeven’

Verwelkoming
voorganger: Gemeente, draag Tygo, Félien en Lizz die gedoopt zijn,
in uw gebeden en ga met hen de weg van het
Koninkrijk.
allen: WELKOM, KINDEREN VAN GOD, WELKOM IN DE
KERK VAN CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS
MIDDEN.



Vredegroet
We wensen elkaar vrede toe. “Vrede voor jou.”

Slotlied: lied 421 ‘Vrede voor jou’

Zegen

o

Allen: A - MEN.

Uitleidend orgelspel

Mededelingen

Informatiemarkt ‘langer zelfstandig wonen’

Dinsdag 11 februari is er een informatiemarkt voor de ouderen in Haarlem
met als thema 'Langer zelfstandig wonen'. Die middag zijn er veel
verschillende instanties aanwezig om u te helpen bij alle mogelijke vragen
die er leven rondom dat langer zelfstandig wonen. Tijd: 14.00 - 16.00 uur in
het gebouw ‘Hart Kleine Houtstraat’

Gesprekskring 'Verder na verlies'

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 februari. Gedurende vier
bijeenkomsten, die om de week plaatsvinden, staan we stil bij wie we
missen, wie diegene voor ons was en hoe ons pad nu verder loopt. Wat
zorgt ervoor dat we verder kunnen? Waar halen we de moed voor de
toekomst vandaan? Deze onderwerpen zullen de revue passeren.

De kring is bedoeld voor mensen die langer dan een jaar geleden een
geliefd iemand hebben verloren. Dat kan gaan om een partner, kind,
ouder, broer, zus, vriend of vriendin, etc.

Aanmelden voor de kring kan bij ds. Willemijn van Dijk predikant@bavo.nl
/0612874781 of bij pastor Diane Vonk d.agvonk@planet.nl / 5253978.
Informatie over locatie en tijdstip volgt.



Interkerkelijke gezinsdienst Cruquius.

Volgende week, zondag 16 februari 2020 is er om 15 uur een
interkerkelijke gezinsdienst voor mensen met een beperking in de
Cruquiushoeve, Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius. De voorganger is
Ds. S. Zijlstra m.m.v. Cantorij Hoofddorp.



