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Wijkgemeente Centrum 

Belangrijk bericht 
In verband met de energiekosten kerken we als wijkgemeenten in 
de eerste maanden van het jaar gezamenlijk, afwisselend in de 
Nieuwe Kerk, Ontmoetingskerk en Oosterkerk. Dit is besloten in de 
wijkkerkenraden. Een toelichting hierop geeft de Algemene 
Kerkenraad in haar verslag van de laatste vergadering. Gezien de 
actualiteit plaatsen wij dit verslag meteen na het overzicht van de 
kerkdiensten.


Kerkdiensten 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Zondag 4 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


2e Advent 
Ds. R.M. Witteveen

Crèche, kindernevendienst

Zondag 11 december 
Oosterkerk 10.00u


3e Advent - Gezamenlijke PGH-viering 
Ds. A. Sprotte en ds. E. de Lint 

Crèche, kindernevendienst

Zondag 18 december 
Nieuwe Kerk 10.00u


Avondmaal

4e Advent 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst

Zaterdag 24 december 
Grote Kerk 23.00u


Kerstnachtdienst 
Ds. T. de Haan m.m.v. de Oude Bavo 
Cantorij o.l.v. Michelle Mallinger en orgel 
Anton Pauw
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Zondag 25 december 
Nieuwe Kerk 10.00u

Kerstmorgen - Kinderkerstspel met 
ouder-kindkoor 
Ds. W. van Dijk-Heij


Zondag 1 januari 
Oosterkerk 11.00u

Ds. Anette Sprotte

Crèche, kindernevendienst


Zondag 8 januari 
Nieuwe Kerk 10.00u

Ds. T. de Haan

Crèche, kindernevendienst


Zondag 15 januari 
Kathedrale Basiliek 

St. Bavo 11.00u


Ontmoetingskerk 10.00u

Oecumenische viering 
Gezamenlijke voorgangers

Crèche, kindernevendienst


Ds. E. de Lint




Van de Algemene Kerkenraad 
Vergadering 24 november 2022 
De vergadering begon met het afscheid van Immy Nieboer, die na 
twee termijnen als diaken haar ambt neerlegt en ook haar 
vertegenwoordiging in de AK. De voorzitter prees Immy als iemand 
met een groot hart, vasthoudend, betrokken en soms een béétje 
ongeduldig als er naar haar mening te lang werd doorgepraat over 
een onderwerp. De afscheidswoorden werden bevestigd met 
bloemen en een warm applaus. 
Daarna was het tijd voor de begroting van het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) als eerste agendapunt, en dat was een 
zorgelijk verhaal. De inkomsten voor de kerk gaan achteruit en de 
kosten lopen op door de hoge inflatie en de enorme stijging van de 
energiekosten. Voor 2023 dreigt een tekort van meer dan € 250.000. 
Het ziet er bovendien naar uit dat de kostenstijging blijvend is en 
het tekort dus ook. Er  moet dus bezuinigd worden. 
Het CvK stelt dan ook maatregelen voor en na een goed gesprek 
heeft de AK daarmee ingestemd. Door de toegangsprijs van de 
Bavo voor toeristen te verhogen van € 3 naar € 4 gaan de 
inkomsten omhoog, en bij de actie kerkbalans zal gevraagd worden 
of gemeenteleden serieus willen overwegen om hun bijdrage te 
verhogen. Toch zal er evengoed bezuinigd moeten worden, vooral 
op de energiekosten, die komend jaar begroot zijn op € 170.000, 
terwijl ze voor corona niet boven de € 60.000 uit kwamen.

De AK heeft begin november een extra vergadering gewijd aan de 
gevolgen van de energiecrisis en besproken wat we zouden kunnen 
doen om op de energiekosten te besparen. Gaan we in de 
wintermaanden diensten houden in onverwarmde kerken? Gaan we 
gezamenlijk kerken in de Ontmoetingskerk, die het goedkoopste te 
verwarmen is? Of gaan we van kerkgebouw naar kerkgebouw? 
Het is niet aan de AK om die beslissing voor de wijken te nemen, 
dus het probleem en de mogelijke oplossingen zijn uitvoerig 
besproken in de wijkkerkenraden. 
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Op de AK-vergadering bleek dat die alle drie gekozen hebben voor 
gezamenlijke diensten in een sober verwarmde kerk, afwisselend in 
de Nieuwe Kerk, de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk, van januari 
tot april. Vanaf de week voor Pasen gaat elke wijk weer naar zijn 
eigen kerk. Het vervoer naar de diverse kerken zal goed geregeld 
worden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om elke zondag naar 
de kerk te gaan.  
De AK en de wijkkerkenraden zijn zich ervan bewust dat dit een 
vergaand besluit is. Het is niet makkelijk om na twee coronajaren 
weer af te wijken van wat iedereen gewend was: gewoon naar de 
eigen kerk. Het betekent voor iedereen dat het weer anders zal 
worden de komende maanden. Maar het heeft ook een positieve 
kant om in deze crisis samen op te trekken. 

Ook de begroting van het College van Diakenen werd goedgekeurd. 
En gelukkig was er nog tijd om de jaarplannen van jeugdpastor 
Peter en ouderenpastor Esther te bespreken. Beiden legden helder 
uit wat hun plannen zijn, waar hun prioriteiten liggen en wat ze als 
knelpunten zien. Zowel voor de pastores als voor de AK is dit 
jaarlijkse gesprek heel nuttig en plezierig.


Clazien Verheul 
scriba AK
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Het kapotte licht 
‘Mama, zing je weer over kapot?’ vroeg mijn driejarige zoontje 
Felix pas vlak voor het slapen gaan. Ik moest heel diep graven in 
mijn brein. Wat bedoelde hij? Welk liedje wilde hij horen? Ik 
begon verschillende liedjes te zingen, maar na een paar noten 
schudde hij verwoed zijn hoofd. Nee, dit was niet het liedje over 
‘kapot’. Totdat ik het oude avondlied ‘de dag door uwe gunst 
ontvangen’ inzette. Ja! Dit was ‘kapot’. Ik zong het lied en 
zoonlief was blij en ging tevreden slapen. Maar ik bleef achter 
met de vraag wat hij nu eigenlijk bedoelde. Want in het hele liedje 
komt het woord ‘kapot’ niet voor. 

De volgende dag bracht ik hem weer naar bed. En weer wilde hij 
‘kapot’ horen. Dus ik zette weer in: De dag, door uwe gunst 
ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken 
onze zangen tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. En ineens 
begreep ik het: het licht en het duister worden gemaakt en als iets 
gemaakt moet worden, was het blijkbaar kapot. ‘Jaha’ zei Felix, 
alsof het heel erg voor de hand liggend was. En ik moest 
glimlachen. Ik vond het wel een intrigerende gedachte: God die het 
licht en het duister maakt als het kapot is. 

Zonder dat mij zoontje het wist had hij een diepe theologische 
gedachte en een sterke hoop verwoord waar mensen al eeuwen 
mee leven: het licht dat door God gemaakt wordt als het kapot is. Ik 
moest erom glimlachen want zo beleefde ikzelf ook altijd kerst als 
kind. Het was voor mij heel duidelijk: kerst was vieren dat God met 
de komst van Jezus het licht weer had gemaakt in de wereld. 

Inmiddels vind ik het wat ingewikkelder om op die manier in het 
leven te staan. Zeker op dit moment, in een wereld die zo door ons 
als mensen is uitgebuit en nog steeds wordt uitgeput. Waarin oorlog 
dichtbij is en het nieuws daarover dagelijks onze kranten vult. Dan is 
het in mijn ogen wat te passief om het alleen maar te houden bij: 
God zal het wel weer maken. Als je maar bidt en wacht komt het 
vanzelf goed. 
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Volgens de Bijbelse profeten heeft het stralende licht alles te maken 
met je inzetten voor een rechtvaardige wereld. Jesaja zegt hierover: 


Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

wanneer je de hongerige schenkt

wat je zelf nodig hebt

en de verdrukte gul onthaalt,

dan zal je licht in het donker schijnen,

je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:9-10)


Volgens de profeet heeft een rechtvaardig leven alles te maken met 
de zorg voor wat kwetsbaar is en afhankelijk, met het omzien naar 
dat wat niet voor zichzelf kan zorgen. God inspireert mensen om 
ook zelf het licht te maken waar het kapot is gegaan. Het grootste 
inspirerende verhaal daarbij in de Bijbel is in mijn ogen het 
kerstverhaal. Een kwetsbare baby wordt geboren en daarvan wordt 
gezegd dat het de Zoon van God is. Een baby, afhankelijk van de 
zorg van anderen. En die geboorte van dat kwetsbare kind vieren 
we als ‘Lichtfeest’.

Voor mij is het kerstfeest daarom elk jaar weer een verhaal om alert 
te blijven op wat ik bescherm in mijn leven. Zilver en goud? Macht 
en status? Of weduwen, wezen, zieken, mensenrechten, vrijheid, 
liefde, en anno 2022 zou ik eraan toe willen voegen: de natuur? Dát 
zijn misschien wel de kwetsbare schatten van onze aarde. Als je die 
schatten beschermt, zal er in deze wereld altijd plek zijn voor een 
kind om geboren te worden. Zal er toekomst zijn. Daaraan 
meewerken, in die beweging van God, is meewerken aan het herstel 
van het licht in donkere tijden.  

Ik wens u allen een prachtig Lichtfeest toe en een gezegend en 
inspirerend 2023.


Ds. Willemijn van Dijk – Heij 
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Uit de wijk 

Wijkberichten 
Bij de diensten
Derde advent: gezamenlijke viering in Oost 
Het begint al een aardige traditie te worden dat we op de ‘roze’ 
zondagen in de veertigdagentijd en advent als Protestantse 
Gemeente Haarlem samen vieren. Deze derde advent, zondag 
Gaudete (Latijn voor ‘verheugt u’), zoeken we elkaar op in de 
Oosterkerk. Voorgangers zijn ds. Egbert de Lint en ds. Anette 
Sprotte. De kindernevendienst en crèche worden ook daar op 
locatie verzorgd door vrijwilligers. U komt toch ook? Dat zal het tot 
een extra vreugdevolle dienst maken.  

	 

Kerstnacht in de Grote Kerk 
Drie jaar geleden was er voor het laatst een grote kerstnachtviering 
in de Bavo. Twee kerstnachten was de Bavo zo goed als leeg, en 
moesten camera’s de verbinding maken. Maar eindelijk kunnen we 
deze kerstnacht weer oefenen in het doorgeven van het licht aan 
elkaar. Want dat is wat mij opviel in de kerstnachtvieringen waar ik 
voorging: hoe we als gemeente vooral een kerkdienst vóór vele 
anderen mogelijk maken. Sommigen staan bij de deur, anderen 
helpen mee met de collecte, zingen in de cantorij, assisteren de 
koster, zijn lector enz. Én we geven natuurlijk ook letterlijk het licht 
van Kerst (dat volgens mij niet los te maken is van het licht van 
Pasen) aan elkaar door, wanneer we de dienst in het donker 
beginnen. En vanuit één vlammetje, wordt het kaarslicht met 
iedereen gedeeld. Hierbij helpen dit jaar de mensen van de Ark: de 
leefgemeenschap van mensen met en zonder een verstandelijke 
beperking, die Jan Rotger Tooren en Zeger Woudenberg begonnen 
zijn in Bloemendaal. Stadsorganist Anton Pauw bespeelt het 
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Müllerorgel en de Oude Bavo Cantorij staat onder leiding van 
Michelle Mallinger. Ds. Tom de Haan gaat in deze viering voor.

Dus heet u zelf van harte welkom en nodig vooral anderen uit. De 
deuren aan de Oude Groenmarkt gaan om 22.30u open. De dienst 
begint om 23.00u. Er zijn 1.000 plaatsen beschikbaar ín de kerk, op 
de Grote Markt is de dienst ook live te volgen, of via internet op 
Haarlem105. 

Vooraf aan de dienst is er een ‘silent disco’ op de Grote Markt, met 
koptelefoons. En na afloop van de live uitzending vanuit de kerk, 
start daar ook de traditionele kerstsamenzang. Een plaats 
reserveren voor deze dienst is helaas niet mogelijk. Dus kom op tijd 
en vergeet niet om warme kleren of een dekentje mee te nemen, 
want de kerk is ijskoud. Maar neem vooral ook jezélf mee, want 
Kerst gaat juist over het licht en donker in ons eigen leven en 
samenleven. 

Kijk hier hoe het in 2019 lukte om door de muren van de Bavo heen 
elkaar ‘vrolijk kerstfeest’ te wensen.
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Kerstmorgen 
Kerstmorgen wordt een viering waarin, traditiegetrouw, jong en oud 
een aandeel hebben; er wordt een toneelstuk gespeeld door de 
kinderen, er is een ouder-kindkoor dat traditionele kerstliedjes zingt 
en ds. Willemijn houdt een kerstpreek. Verderop in dit blad kunt u 
meer lezen over hoe u uzelf of uw (klein)kind kunt opgeven voor het 
toneelstuk en het koor. Wat een fijn vooruitzicht om als gemeente 
weer voluit samen kerstmorgen te kunnen vieren! 


Viering 31 december om 17.00u in de Ontmoetingskerk 
Oudjaar heeft iets merkwaardigs in zich. We zijn ons er op dat 
moment meer dan anders van bewust dat we op de grens staan van 
oud naar nieuw. Een nieuw jaar dient zich aan. We  lezen de 
klassieke psalm van deze avond: Psalm 90 in de vertaling van Huub 
Oosterhuis. De woorden uit deze psalm confronteren ons met de 
vergankelijkheid van ons leven. We worden ook opgetild door deze 
psalmtekst en op de juiste spanning gebracht tussen eeuwigheid en 
het heden, verleden en toekomst waarin de Eeuwige onze toevlucht 
is, altijd weer.


Nieuwjaarsdag 
De eerste viering in het nieuwe jaar start om 11.00u in de 
Oosterkerk. Na de viering is er gelegenheid om een broodje te eten. 
Vanaf 13.00u nodigen wij u van harte uit om mee te wandelen in de 
waterleiding duinen om het nieuwe jaar met een frisse neus te 
beginnen. We komen bij elkaar bij de ingang in Vogelenzang bij het 
pannenkoekenhuis De Oase en maken een wandeling van 4 km. Als 
u belangstelling heeft, neem contact op met ds. Anette Sprotte 
anettesprotte@pghaarlem.nl. 


Oecumenische viering in de Koepelkathedraal 
Op zondag 15 januari is er na twee jaar weer een oecumenische 
viering in de Koepelkathedraal. Samen met onze zussen en broers 
uit de Oud-Katholieke Kerk, de Lutherse Kerk, de Remonstrantse 
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Kerk, de Groenmarktkerk, de Pelgrimkerk en de Koepelkathedraal 
buigen we ons over het thema: doe goed, zoek recht, n.a.v. Jesaja 
1:17. Heel feestelijk om zo samen de week van gebed te openen en 
om elkaar te ontmoeten. Let op: deze viering begint om 11.00u, er 
is crèche en kindernevendienst. Daarnaast is er deze zondag ook 
een ‘warme’ dienst in de Ontmoetingskerk waar ds. E. de Lint 
voorgaat. Deze dienst begint om 10.00u.  


Het kinderlied komt weer terug
In de kerkenraad merkten we op dat we het kinderlied misten in de 
erediensten. Door de coronatijd is het lied weer uit de orde van 
dienst verdwenen. We vinden het tijd dat het weer terugkomt. 
Daarom zingen we januari vóór het moment met de kinderen een 
kinderlied. Elke maand zal een eigen kinderlied hebben, soms 
bekend, soms is het een lied om te leren zingen. In het kerkblad zal 
elke keer een kort stukje komen te staan over het lied van de 
maand. 

Voor januari zingen we met elkaar het lied ‘Wees goed voor deze 
aarde’. Een lied waar je de groene theologie doorheen hoort. De 
tekst komt van Hans Bouma en de melodie van Louis van Dijk. De 
tekst gaat als volgt: ‘Wees goed voor deze aarde, het dier, de boom, 
de plant, want alles heeft zijn waarde, is schepping uit Gods hand. 
Wees goed voor al het leven, het heeft zijn eigen recht, de Heer gaf 
het zijn zegen, Hij is er aan gehecht.’ Hopelijk zingen we het eind 
januari uit volle borst mee!


Afwezigheid kerstvakantie  
In verband met de kerstvakantie ben ik afwezig van 26 december 
tot en met 1 januari. Als er in die week dringende pastorale nood is, 
kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau; 023-5532040. In 
de weekenden en in de avonduren hoort u op de voicemail van het 
kerkelijk bureau wie u kunt bellen om contact te krijgen met een 
beschikbare predikant.
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Ouderenpastor Esther 
Van 26 december tot en met 8 januari is ouderenpastor Esther van 
Bijsterveld–Overes met vakantie. Mocht u in die periode pastorale 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege ziekte of overlijden, dan 
kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Van de wijkkerkenraad 
De kerkenraadsvergadering van november begonnen we met een 
Lectio Divina onder leiding van ds. Willemijn. Bij een Lectio Divina 
wordt in stilte en rust een Bijbelgedeelte gelezen en herlezen om zo 
te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Het 
‘ontvangen’ staat bij de lezing centraal. Het was bijzonder om de 
vergadering op deze manier te beginnen. 
Bij de evaluatie van de vieringen keken we terug op een mooie 
viering op de gedachteniszondag. 
Op de agenda stonden dit keer verder vooral veel praktische zaken: 
hoeveel ambtsdragers en/of helpers zijn er nodig bij de viering van 
het Heilig Avondmaal in de Bavo en in de Nieuwe Kerk, zijn we op 
koers met de voorbereidingen voor de Advent en Kerst, zijn er 
voldoende collectanten voor de Kerstnachtdienst? Het waren kleine 
punten, waar nog best veel over te zeggen viel. 
Ik meldde hier eerder al dat we ons in verband met de flink hogere 
energiekosten vanaf januari 2023, in de gehele Protestantse 
Gemeente Haarlem (PGH) moeten bezinnen op een verantwoord 
gebruik van onze gebouwen. In dat kader bespraken we dat bijna al 
onze wijkactiviteiten zoveel mogelijk op de begane grond in het 
wijkgebouw aan het Nieuwekerksplein zullen plaatsvinden. Die 
ruimte is namelijk goed geïsoleerd. De crècheruimte in het 
wijkgebouw zal daarom worden opgeknapt. 
In de Algemene Kerkenraad is inmiddels afgestemd dat de drie 
wijken van de PGH in de maanden januari tot en met maart 
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gemeenschappelijke vieringen houden. Daarvoor zal steeds 
afwisselend een van de kerkgebouwen op zondag zuinig worden 
verwarmd. We proberen op deze manier met elkaar de 
energiekosten voor de PGH enigszins binnen de perken houden. 
Vanuit de diaconie werd gemeld dat we bezig zijn om de banden 
met Stem in de Stad wat meer aan te halen. Pastor Joost van den 
Bogert zal ons regelmatig informeren over de gang van zaken bij het 
aanloopcentrum. U heeft ook al kunnen horen en lezen dat er door 
onze diaconie vrijwilligers worden gezocht voor het serveren van 
maaltijden. 
In december vergadert de kerkenraad nog wel, maar een verslag 
van die vergadering leest u pas in het eerste kerkblad van het 
nieuwe jaar. Daarom wil ik u nu vast namens de kerkenraad een 
gezegend kerstfeest wensen!


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Vanuit pastoraal team 
In memoriams 
Aart Kaptein en Jany Kaptein-Treffers 
Op zaterdag 29 oktober is Aart Kaptein overleden. Hij is 86 jaar 
geworden. Op maandag 31 oktober is zijn vrouw Jany Kaptein-
Treffers overleden. Jany is 88 jaar geworden. Samen woonden ze 
aan de Platanenlaan in Bloemendaal.

Aart en Jany waren jarenlang onderdeel van de kern van onze 
wijkgemeente. Ze kwamen trouw naar de vieringen en namen deel 
aan het gemeenteleven. Totdat de ouderdom toesloeg en de 
kerkgang niet meer zo makkelijk was. Aart kreeg allerlei 
ouderdomsverschijnselen en Jany werd ernstig ziek. Die ziekte 
keerde dit jaar terug en kon niet meer genezen.

Aart was een sociaal bewogen man, graag gezien in de kerk en in 
besturen. Hij was zijn leven lang verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Haarlem en vervulde vele functies in onder meer de 
Van de Torens geblazen 14 dec. ’22 / jan. ‘ 23



diaconie en de stichting Coelombie. Aart was een hardwerkende 
man met veel liefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Jany was het trouwe maatje van Aart, de rots in zijn bestaan. Zij 
hield haar man met beide benen op de grond en maakte zijn leven 
wat lichter en luchtiger. Jany was ruimdenkend, eerlijk en had over 
veel zaken een directe mening. Aart en Jany waren een hecht stel 
samen; ze vulden elkaar goed aan en vormden samen een team.

De dankdienst voor het leven van Aart en Jany was op woensdag 9 
november in de Nieuwe Kerk. Ds. Bart Baak, een vriend van het 
echtpaar, leidde de viering. Er werd gesproken over het licht van 
God. Aan dat licht zijn Aart en Jany toevertrouwd toen zij na afloop 
samen zijn begraven.


Frits Verhagen


Mary Dijkstra 
Mary Dijkstra werd op 26 februari 1941 in Hoorn geboren als 10e in 
het gezin van 11 kinderen. Van huis uit kreeg ze veel mee: 
geborgenheid, muzikaliteit (ze speelde orgel en gitaar en kon toen al 
goed zingen in het huiskoor), gevoel voor kunst en vooral ook een 
sterk geloofsvertrouwen. 

Op woensdag 16 november is zij in alle rust ingeslapen. Zij woonde 
toen na een hersenbloeding al anderhalf jaar niet meer in haar 
geliefde huis aan de Brouwersvaart, maar in de Janskliniek (met een 
tussenperiode in het Huis in de Duinen in Zandvoort).  Zij was een 
echte Haarlemse geworden, getuige ook het feit dat in de 
afscheidsdienst op donderdag 24 november de Nieuwe Kerk vol zat 
met een grote schare zeer betrokken mensen. Twee koren zorgden 
voor een prachtig muzikaal afscheid.: Malle Babbe, o.l.v. Leny van 
Schaik zong Psalm 121 van Mendelssohn, een lied van Händel (in 
arrangement van Mary) en het Indische Onze Vader, en een door 
Mary gevraagd gelegenheidskoor deed haar uitgeleide met Psalm 
91 van Mendelssohn. Op de begraafplaats aan de Herfstlaan in 
Heemstede klonk deze psalm nogmaals. Twee dagen voor Mary’s 
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overlijden was het ook al in de Janskliniek gezongen en kon Mary 
met haar laatste krachten nog fluisteren: “Mooi, mooi.”

De schriftlezing was uit Mattheüs 5, de zaligsprekingen. Ook dat 
was nog met Mary zelf gelezen bij een van de laatste bezoeken in 
de Janskliniek. Hoe bijzonder was het om met haar meteen de 
diepte in te gaan aan de hand van deze evangelielezing. 

Mary laat veel na: vrolijke herinneringen aan haar opgewekte 
aanwezigheid, vele schilderijen van Haarlemse taferelen (o.a. alle 
hofjes en de Grote Kerk), gekalligrafeerde teksten, haar 
arrangementen die in gebruik zullen blijven en nog zoveel meer. 
Genoeg bijzondere bagage voor allen die haar zullen missen, om 
getroost hun levensweg te vervolgen. Dat geldt in het bijzonder voor 
Mary’s partner Linda Offerhaus. Bij het afscheid overheerste dan 
ook een gevoel van grote dankbaarheid: het blijft een groot geluk 
om het leven te hebben mogen delen met zo’n lieve en begaafde 
vrouw, beppe voor Linda’s kinderen en kleinkinderen. 

En één ding weten wij zeker: Mary rust nu in vrede.


Ds. Coosje Verkerk


Huiskamergesprekken
Gesprek over geloof en gemeente  
Na de goede ervaringen van afgelopen jaar, willen we dit jaar weer 
huiskamergesprekken organiseren. Zo kunnen we elkaar als 
gemeente blijven ontmoeten in kleine setting: bij gemeenteleden 
thuis. Dit jaar gesprekken over geloof en gemeente. O.l.v. ds. 
Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van Bijsterveld spreken 
we over hoe je naar je geloof kijkt en hoe je vandaaruit naar onze 
gemeente kijkt. 

De gesprekken zijn op 8 december, 17 januari, 7 maart en 22 mei. 
Opgeven kan op de lijst bij de uitgang of via de mail naar: Clazien 
Verheul clazinaverheul@gmail.com of Hester Wesselius 
hesterwesselius@hotmail.com. Ook zijn we op zoek naar gastheren 
en -vrouwen! 
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Als deelnemer wordt er van je gevraagd om een voorwerp mee te 
nemen naar de gesprekken die je kijk op geloof symboliseert. 


Ds. Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van Bijsterveld


Vanuit het jeugdwerk 

 

Advent en kerstproject met de kinderen 
“Ik kan niet wachten!” 
Kunt u ook niet wachten op weer eens een ‘normale’ advents- en 
kerstperiode, waarin we (hopelijk) geen afstand hoeven te houden 
van elkaar? Wij van de kindernevendienst kijken ernaar uit om als 
vanouds de kinderen een kerstspel te laten spelen en zingen op 
kerstochtend in de Nieuwe Kerk.

Het thema waar we in het kindermoment in de dienst en in de 
kindernevendienst mee aan de slag gaan heet "Ik kan niet 
wachten". Elke week staat een ander bijbels persoon die in 
verwachting is van iets groots, centraal. Zoals een boer die wacht 
op regen en Maria die wacht op de geboorte van haar zoon. In de 
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kerk hangt een poster waar elke adventszondag een 'wachtende' 
wordt bijgeplakt.

Zondag 27 november is het adventsproject van start gegaan met 
een spannend kindermoment in de kerk. Op kerstochtend besluiten 
we het project met het kerstspel dat is gebaseerd op het boek 
'Geen stille nacht', waarin een norse herbergier in Bethlehem 
telkens gestoord wordt in zijn slaap  omdat er uiteenlopende 
mensen aan zijn deur komen…

We hopen dat veel kinderen mee willen doen aan het kerstspel! Bij 
het kerstspel zingen we drie kerstliedjes, die vrij makkelijk aan te 
leren zijn. We nodigen de ouders ook uit om mee te zingen in het 
ouder-kind koor.

Eén van de kerstliederen is het melodieuze projectlied ‘Komt als 
kind in onze nacht’, dat u ook gaat leren ti jdens de 
adventszondagen. Ik denk dat u ervan gaat genieten!

Kent u kinderen die mee zouden willen doen aan het kerstspel, dan 
kunnen ze contact opnemen met ondergetekende. We kunnen altijd 
wat extra engelen en herders gebruiken! De meeste rollen hebben 
weinig of geen tekst.

We oefenen de kerstliedjes verder op 4 december en 18 december 
tijdens de kindernevendienst. De liedjes zijn ook goed thuis te 
oefenen.

Op zaterdag 24 december oefenen we het kerstspel en het ouder-
kindkoor eenmalig van 14.00u-16.00u in de Nieuwe Kerk.


Heleen van Leeuwen (jeugdouderling)

heleenvanleeuwen@hotmail.com


Jongste kerkgangers zoeken oppas 
De crèche is dringend op zoek naar mensen die tijdens de 
kerkdienst willen oppassen op onze jongste kerkgangers. Vele 
handen maken licht werk en dat is ook zo in dit geval. De 
crècheleiding kan dan zelf ook vaker van de kerkdiensten genieten, 
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omdat ze minder ingeroosterd hoeven te worden.

Het is gezellig en dankbaar werk en kost maar een uurtje per keer. 
De groep kinderen die door hun ouders naar de crèche wordt 
gebracht is niet erg groot. Daarom is er genoeg aandacht voor de 
kinderen.

Wilt u of wil je meedoen, geef je dan op bij jeugdouderling Heleen 
van Leeuwen (heleenvanleeuwen@hotmail.com, 06 486 46 948)


Kids & Kerk – Godly Play – Advent 
In de adventsperiode komen de kinderen vier woensdagmiddagen 
achter elkaar, van 15.00-17.00u, naar het wijkgebouw van de 
Nieuwe Kerk. Met elkaar leven we toe naar de geboorte van het 
kerstkind. Iedere week horen we een verhaal over een mens, of 
mensen, die toeleven naar dit feest. Allemaal verteld met de 
methode Godly Play.

Na de verhalen verwonderen we ons samen over de rijkdom die in 
de verhalen zit en mogen de kinderen naar hartenlust creatief 
verwerken wat tot hen is gekomen. Heel fijn dat Godly Play-
vertelsters Ella en Miriam vanuit Schalkwijk het Spaarne oversteken 
om hun verteltalenten met ons te delen!

 


Update vacatureproces jongerenpionier 
Zoals u weet zijn wij als PGH in afwachting van een jongerenpionier. 
Op dit moment bevinden we ons in een spannende fase. De 
brievenselectie heeft plaatsgevonden en de eerste gesprekken gaan 
binnenkort plaatsvinden. Wij hebben er zin in en zijn hoopvol 
gestemd. In de maand december denken we een eind te komen 
met dit proces én hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar een nieuwe 
jongerenpionier aan jullie voorstellen. Maar voor nu blijft het nog 
even spannend…


Jeugdpastor Peter van der Zalm-van der Beek
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Van de ouderenpastor 
Nieuwjaarslunch 
Graag geef ik u de datum door van de volgende theemiddag. 
Vanwege de vele activiteiten die er traditiegetrouw in december 
worden georganiseerd vindt er in december geen theemiddag 
plaats. 

Dit maken we echter goed in januari: op 19 januari houden we een 
gezellige nieuwjaarslunch. U bent vanaf 12.15u van harte welkom in 
het wijkgebouw; vanaf 12.30u beginnen we met de lunch. Meer 
informatie en opgeven voor deze feestelijke lunch volgt t.z.t. via de 
mededelingen. 




Terugblik op huwelijk  
Via deze weg wil ik u allen heel harte-
lijk bedanken voor alle gelukwensen en 
meelevende berichten en kaartjes die 
Willem en ik rondom ons huwelijk 
hebben ontvangen. Het zorgde voor 
een nóg feestelijker dag en uitgestald 
op onze schouw vormen ze een 
prachtige, blijvende herinnering. 

We kijken terug op een prachtige 
trouwdag. Het weer was goed, er 
werden mooie, persoonlijke woorden 
gesproken en bovenal: we werden 
omringd door mensen die ons lief en 
dierbaar zijn. Het voelt nog wat 
onwennig om nu ‘opeens’ van de een op andere dag aan elkaar te 
refereren als ‘mijn man’ en ‘mijn vrouw’, maar waar ik niet aan hoef 
te wennen is mijn (nieuwe) naam: Esther van Bijsterveld–Overes. 


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes
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Gemeentemaaltijd 
De volgende maaltijd is op woensdag 14 december vanaf 17.30u 
(de maaltijd begint om 18.00u) in de Oosterkerk. Om alvast in 
kerstsfeer te komen maakt Mike Cowley een heerlijk buffet. U kunt 
zich opgeven bij Hester Wesselius 06 293 07 589 of bij Rosmarie 
Neff 06 393 03 299.


Hartelijk welkom!

Rosmarie Neff


Vanuit de ZWO-commissie 
Laat niemand achter 
Leave no one behind, het is een spreuk die prominent in de hal van 
het kantoor van onze partnerorganisatie in Tanzania hangt. Laat 
niemand achter. 

We rijden in de oude Landcruiser richting Kenia, naar het noorden. 
Op een gegeven moment slaan we linksaf. De weg wordt een 
onverhard zandpad. 

We zien en voelen de enorme droogte. De auto wordt omringd door 
stofwolken. We zien dode zebra’s langs de weg liggen. De dieren 
waren op zoek naar water…De barre tocht duurt ongeveer drie 
kwartier en dan komen we in een dorp aan waar de vrouwen ons al 
dansend staan op te wachten. De ontvangst is overweldigend. Het 
dorp heet Oldonyolandare. 

Dit is het land van de Masai. Ze lijden onder de droogte. Hun vee 
vermagert en levert veel minder op bij verkoop.

Dit is de ‘middle of nowhere’. In de wijde omtrek is geen school te 
bekennen. 

Een grote groep kinderen wacht ons op. Ze zingen voor ons.

De ouders in het dorp willen hier graag een kleuterschool bouwen. 
Ze beseffen goed dat onderwijs de weg uit armoede is.

Op de terugweg in de Landcruiser complimenteer ik Mohamed, de 
Van de Torens geblazen 21 dec. ’22 / jan. ‘ 23



directeur van onze partnerorganisatie. “Ik vind het grote klasse dat 
jullie dit afgelegen dorp, waar niemand komt, hebben gekozen voor 
een nieuwe kleuterschool. Jullie geven echt inhoud aan die spreuk 
in jullie kantoor: laat niemand achter.”


Als ZWO-commissie vragen we u om een bijdrage voor deze 
kinderen. U kunt uw gift storten op bankrekening NL31 INGB 
0000475344 ten name van Diaconie Protestantse gemeente. 


Hans van Driel


Traditie: ZWO koffiemorgen 
We hopen na de ZWO-dienst op zondag 5 februari 2023 weer een 
koffiemorgen te kunnen organiseren. Het wordt de 12e in de lange 
traditie. Helaas hebben we afgelopen jaren geen koffiemorgen 
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kunnen organiseren vanwege corona. De traditie is gestart in 2007. 
De ZWO commissie zet zich in om jaarlijks geld op te halen. Dit jaar 
en komend jaar gaan we de bouw van scholen ondersteunen in 
Tanzania. De scholen worden voor kinderen van de Masai 
bevolking. Zie het stukje van de ZWO commissie hiervoor. 

In het volgende kerkblad gaan we vertellen hoe de koffiemorgen 
werkt. Zet voor nu alvast de datum in uw agenda en ga op zoek 
naar fijne recepten om iets zoets of iets hartigs te kunnen bakken. 
We hopen die zondag weer veel geld op te halen. Al het geld dat we 
ophalen gaat rechtstreeks naar het ZWO project Tanzania. In de 
afgelopen jaren hebben we rond de duizend euro opgehaald, dit 
geld is hard nodig. Daarom rekenen we ook dit jaar weer op uw 
komst. Mocht u die morgen willen helpen bij de organisatie, dan 
kunt u dat doorgeven aan ondergetekende.


Namens de ZWO, 

Marleen van Anken

marthavananken@gmail.com





Adventsgroet uit Osnabrück 
Als student had ik een cassette(!) – daaraan 
kun je zien dat het al een hele tijd geleden was 
dat ik studeerde – met een live-concert van de 
zanger Van Morrisson. Daarop is te horen hoe 
hij op een zeker moment het publiek vraagt:
‘Kunnen jullie de stilte voelen?‘, en het publiek 
brult: ‚Jaaa‘. Hij vraagt nog een keer: ‘Kunnen 
jullie de stilte voelen?‘. En weer klinkt er vanuit 
de menigte luid gebrul: ‘Jaaa’ . Van stilte, die 
de zanger voor zijn volgende nummer vraagt, 
is absoluut geen sprake, want telkens als hij 
erom vraagt, klinkt steeds luidkeels dezelfde 
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reactie. Daarmee is het moment kapotgemaakt. De sfeer is weg. 
Van Morrisson verlaat tenslotte uitgeput het podium en komt ook 
niet meer terug. Het publiek blijft nog een paar minuten om hem 
roepen, maar het is echt over.

Naar mijn idee is het soms net zo met Advent: het zou de tijd 
moeten zijn om stil te worden. Het zou de tijd moeten zijn om erover 
na te denken hoe het zit met het duister van deze wereld. Het zou 
echt tijd zijn om ons weer bewust te worden hoe Gods licht helend 
ook deze tijd waarin wij leven bestraalt. Dat zouden we toch 
werkelijk nodig hebben.

In plaats daarvan zijn we, met Kerstmis in zicht, eerder nog 
gejaagder dan anders. Stress met vier „s -en“! De mogelijkheid om 
het bijzondere waar te nemen krijgt in de drukte van deze dagen 
weinig kans. En de onrust komt niet alleen uit de luidsprekers van 
de winkels en kerstmarkten, maar ze zit ook in ons zelf. Missen wij 
daardoor misschien iets? Waarschijnlijk wel!

„Kun je de stilte voelen?“ – God, kom in onze luidruchtige tijd, in 
ons onrustig hart. Doe ons Uw vrede verstaan en laat die in onze 
wereld werkelijkheid worden.


Hartelijke groeten uit Osnabrück en een gezegende advents- en 
kersttijd.


Klaus Schagon

 

Postzegels en meer voor Kerk in Actie 
De gebruikte postzegels van de kerstpost hebben nog waarde voor 
Kerk in Actie. Evenals kaarten, oude ansichten en oude mobieltjes. 
U kunt ze inleveren in of bij het kistje onder de liedboekentafel.


Henk Vonk
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Vanuit de diaconie 
Kerstactie Scharlaken Koord 
Ook dit jaar willen we kerstpakketten uitdelen aan mensen die 
verbonden zijn met het Scharlaken Koord. Dat zijn mensen die in 
het centrum van Haarlem werken in de prostitutie.

We willen gemeenteleden vragen om producten aan te leveren. De 
spullen worden ingezameld en zondag 11 december ingepakt. We 
hopen minstens 25 pakketten te kunnen samenstellen. De 
contactpersoon van het Scharlaken Koord gaf aan dat verleden jaar 
de pakketten met veel enthousiasme zijn ontvangen. De mensen 
waren blij verrast. 

U kunt artikelen inleveren na de dienst van 4 december (eventueel 
11 december na 11.30u bij het wijkgebouw). 

De volgende producten willen we graag ontvangen:


U kunt één of meerdere producten kopen of aanleveren, die 
verdelen wij dan over de pakketten.

Mocht u niet in staat zijn producten te kopen en of op de zondagen 
aan te leveren, maar u wilt wel een bijdrage leveren, dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekende door een mailtje of berichtje  
te sturen. U kunt ook een bedrag storten op NL14 RABO 0373 7375 
05 o.v.v. Kerstactie Scharlaken Koord. 


1 kerstpakket bevat: Aantal

Toilet ar3kel, bijv. handcrème 25

Thee of koffie 50

Chocola 25

Zoute knabbel, bijv. borrel nootjes 25

Luxe koekjes 25

Kaarsen of geurkaarsen 25

Kerst versieringsar3kel; leuke serveIen of een mok etc. 25
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Vriendelijke groet,

Marleen van Anken

marthavananken@gmail.com / 06 476 79 977


Koffie voor stem in de stad 
Aan het begin van elke maand brengen we koffie naar Stem in de 
Stad. U kunt daarvoor koffie inleveren in de daarvoor bestemde 
mand die in de kerk staat. Stem in de Stad is erg blij met de koffie.


Oekraïners in het wijkgebouw 
De familie in ons wijkgebouw is nog steeds erg blij met de plek die 
wij hun bieden. Afgelopen zomer is de overgrootmoeder ook 
opgehaald uit de Donbas. Er zijn nu vier vrouwen, twee zussen, hun 
moeder en nu ook hun oma. De ene zus heeft twee jongens en de 
ander één zoon. De jongens zitten op de internationale school en de 
jongste op een reguliere basisschool. Het huis lijkt erg vol maar de 
familie is erg blij dat dit onderkomen hun wordt geboden. De zussen 
hebben allebei werk gevonden, de ene in een restaurant en de 
andere in een nagelstudio. Ze ervaren Haarlem als een fijne stad. Ze 
willen de gemeente van harte groeten en bedanken.


Marleen van Anken




Collectebonnen 
Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, 

€ 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar: IBAN NL 85 RABO 
0373 711 492 t.n.v.: Commissie Collectebonnen Prot. Gem. 
Haarlem. Contactpersoon is de heer G.M. Hozee, tel: 023 536 03 
10. 


De collectedoelen vindt u achterin dit blad.
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Protestantse Gemeente 

Advent in de Bavo - Broodbankactie 
Vanaf 3 december kunt u in de Grote Kerk drie zaterdagen genieten 
van een speciaal adventsprogramma en van de broodbankactie 
rondom het thema ‘De Zieken Verzorgen’. Geniet van muzikale 
optredens met zang, klassieke muziek, Spoken Word en natuurlijk 
orgelspel van stadsorganist Anton Pauw. U kunt de wetenschap 
ontdekken met de Slinger van Foucault, de expositie bezichtigen 
van kunstenaars uit ateliers in en rondom Haarlem die zelf zorg 
nodig hebben, of ronddwalen op de gezellige markt. Voor de 
kleinsten worden op zolder verhalen verteld. Laat u lekker 
verwennen! Kijk op www.bavo.nl voor het gehele programma. 
De vele vrijwilligers van de diaconieën van de Protestantse 
wijkgemeente Haarlem-Centrum en Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Haarlem, de Oecumenische werkgroep ‘De Grote Kerk 
door de Week’ en de ‘Vrienden van de Grote Kerk’ heten je van 
harte welkom op 3, 10 en 17 december!


Debbie Claassen 
Communicatie PG Haarlem


Gemeentetafel 
We zijn als wijkgemeente ook present op de adventsmiddagen in de 
Bavo. Kom eens langs, kijk wat er op de tafel ligt, schrijf een kaart 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, of neem een 
adventskalender mee. 


Van harte welkom!

De Publiciteitscommissie
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Leerhuis 
Het oecumenisch leerhuis rond het boek Genesis van Jonathan 
Sacks is op de donderdagen 15 december en 12 januari. Zoals 
gebruikelijk van 10.00-11.30u in de Lutherse Kerk aan de Witte 
Herenstraat 22. 


Diane Vonk




Vorming en Toerusting 
De plannen voor de wintermaanden zijn nog niet helemaal rond. In 
februari komt Annemarieke van der Woude met ons spreken over 
‘voltooid leven’. Dat stond al op de agenda voor de herfst van 2020, 
maar door corona is het steeds uitgesteld.  
Het programma voor januari is nog niet zeker; informatie daarover 
zal op de website en op de liturgie gegeven worden.


Clazien Verheul




Inspirerende Bronnen  
Voor het komend seizoen heeft de werkgroep Inspirerende Bronnen 
het thema 'Pelgrimeren' gekozen. Wat bezielt mensen om op weg te 
gaan en een vaak lange voettocht te maken? Gaat het om het doel, 
of om de weg? En als je dan op pad gaat, hoe verloopt dan zo'n 
tocht?  
Het programma moet nog definitief vorm krijgen maar er zullen in 
ieder geval, zoals gebruikelijk, twee films over dit thema vertoond 
worden. En in januari komen Philie Burgers en Teun de Vries 
vertellen over hun pelgrimage van afgelopen voorjaar. Zij kozen een 
wel heel intrigerend einddoel: ze maakten een voettocht naar 
Auschwitz. Dat wordt ongetwijfeld een boeiende avond in de 
Ontmoetingskerk. De precieze datum volgt nog.
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Van Stem in de Stad 
Soms lijkt het alsof er een onoverbrugbare kloof is tussen het 
Aanloopcentrum van Stem in de Stad en de Grote Kerk. Dat bedoel 
ik natuurlijk niet letterlijk, de Grote Markt is immers geen kloof. Ik 
bedoel wel dat de prachtige zondagse kerkklanken van kyrie, gloria, 
schrift en overdenking soms niet lijken te passen bij de toonsoort 
van gebrokenheid, dakloosheid en hardheid, die zo vaak klinkt aan 
de Nieuwe Groenmarkt. Zéker in de decembermaand zou je een 
(foute) vergelijking kunnen maken met het kerstverhaal: de 
engelenkoren van de Bavo zingen over hoe God zich wil zich laten 
vinden in de kwetsbaarheid aan de Nieuwe Groenmarkt, of zoiets. 
Maar dat doet de werkelijkheid geen recht. Want in de Bavo zijn niet 
alleen maar engelen (wie de schoen past…) en bij Stem laat God 
zich helaas ook niet altijd vinden, kwetsbaar of niet.

In werkelijkheid is er dan ook geen kloof, en gelukkig is de Grote 
Markt goed begaanbaar. Dat merkten we toen diakenen Arie Jan, 
Lene, Marianne en Marleen voor een keer aansloten bij de 
Eetvoorziening bij Stem in de Stad. Aanpakken, er zijn voor een 
ander, samen de schouders eronder zetten, dat is hoe Stem in de 
Stad hoopt te blijven bestaan – daarvoor blijven we altijd zoeken 
naar nieuwe vrijwilligers.

We zien ontzettend uit naar de komende weken, omdat we het dan 
net even extra gezellig maken en een klein extraatje verzorgen voor 
iedereen. Natuurlijk zien we ook naar Kerst uit. Maar eerst hopen we 
nog te genieten van een prachtig bruidspaar, dat op 12 december 
hoopt te gaan trouwen. Ze stonden al in het Haarlems Dagblad: EJ 
en Martine. Een verdrietig verhaal, maar tegelijk een verhaal dat 
gaat over de diepste dingen: ontvangen liefde en gedeelde liefde.


Zalig kerstfeest!

Joost van den Bogert
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Persoonlijke verhalen Stem in de Stad 
Welke mensen kun je daar tegenkomen? En wat vinden zij eigenlijk 
van Stem in De Stad?


"Ik vergeet nooit de eerste ontmoeting met de directeur van Stem in 
de Stad. Hij zat te wachten op mij en gaf mij 30 euro, en zei toen - 
dit is je leefgeld. U geeft een leven en ik geef graag tien levens 
terug. Daarom ben ik nu zelf betrokken als vrijwilliger.”  
Dit verhaal is verteld door een man uit Koerdistan, Irak. Als 
afgewezen vluchteling kreeg hij na acht jaar het generaal pardon. 


"Ik stond ineens op straat toen mijn vriendin vond dat onze relatie 
over was. Ik had mij er niet op voorbereid en wist niet hoe ik het 
moest oplossen. Ik had het niet gered en vanuit schaamte - en zelfs 
er niet meer willen zijn - ging ik alle mensen uit de weg. Ook mijn 
eigen kinderen. Ik zet mij nu 100% in voor mededaklozen en heb 
daardoor een nieuwe levensdoel: mijn ervaringsdeskundigheid 
inzetten om levensomstandigheden voor daklozen te verbeteren. 
Vanaf de straat tot aan het ministerie toe. Ik werk om 
beleidsveranderingen teweeg te brengen, zodat het leven verbeterd 
kan worden voor mensen die tijdelijk of langdurig steun nodig 
hebben.”  
Dit verhaal is geheeld door een Haarlemse man van middelbare 
leeftijd. 


"Ik ben blij, dat Stem in de Stad mij heeft opgevangen en gezorgd 
heeft dat ik bed, bad en brood kon krijgen. Daarvoor was ik gevlucht 
uit Burundi, omdat ik als lesbische vrouw daar niet veilig was. Zelfs 
mijn eigen broers wilden mij vermoorden. Ik moest vluchten. Daarna 
werd ik gedwongen tot prostitutie, door de vriend die mij hielp te 
ontsnappen naar Nederland. Hij wou de 10.000 euro reiskosten 
terug. Anders zou hij mij alsnog vermoorden.”  

Van de Torens geblazen 30 dec. ’22 / jan. ‘ 23



Dit verhaal is verteld door een jonge vrouw, die nu al jaren 
ongedocumenteerd in Nederland leeft.


"Het gaat hartstikke goed met mij nu, dankzij Stem in de Stad. Ik 
heb voor defensie gewerkt en in het buitenland gevochten. Terug in 
Nederland word je dan niet hartelijk ontvangen. Ik had zwaar PTSD, 
heb mij teruggetrokken, ben drugs gaan gebruiken, werd dakloos en 
zat met schulden. Gelukkig heb ik een huis gekregen. Vanwege de 
schulden kwam ik bij schuldhulp maatje terecht bij Stem in de Stad. 
Dat heeft mijn negatieve spiraal doorbroken.” 
Een oud militair, een Haarlemmer, vertelde dit verhaal.


"Bedankt voor jouw inzet bij defensie... En hoe zou ik het zelf 
hebben opgelost, als dakloosheid mij was overkomen? Ik weet het 
niet, dacht ik een beetje geschokt. Gemeenteleden van onze kerk 
zetten zich in als vrijwilligers bij Stem in de Stad, iets waarvoor ik ze 
graag wil bedanken. 

En wij gaan daarmee door. Vanuit de diaconie hebben we 
afgesproken om regelmatig ondersteuning te bieden bij het uitdelen 
van maaltijden. Heeft u, heb jij misschien ook zin om te helpen? Zet 
dan je naam op de intekenlijst die op het prikbord in de Nieuwe 
Kerk hangt.  


Lene Hansen




Bedankt 
Onderstaand een bedankje met een link naar een filmpje van het 
bibliotheek-project op Curaçao (in 2022 gedoneerd door PKN 
Haarlem). 

De Biblio-Bus wordt inmiddels iedere dag in gebruik genomen en is 
een groot succes! Zelfs leerlingen die niet zo van lezen houden, 
gaan nu vol enthousiasme naar de bus. Enorm mooi om te zien. 
Nogmaals, enorm bedankt voor uw bijdrage! Hierbij ontvangt u een 
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link naar een filmpje: https://youtu.be/TCs3ZPipusc.


Met vriendelijke groet,

Kim Hooftman  

Directeur ASFO

dr. Albert Schweitzer School voor Funderend Onderwijs (ASFO)





Collectes 

Opbrengsten 

Collectedoelen 

Datum Diaconie Kerk

2 oktober € 697,15 € 129,80

16 oktober € 306,60 € 118,40

23 oktober € 223,45 € 278,25

30 oktober € 248,95 € 285,10

4 december 1e Diaconie - Provinciale Stichting Vrouwen 
Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG)

2e Kerk - Pastoraat - Pastoraat nieuwe stijl

11 december 1e Diaconie - ZWO-project

2e Kerk

18 december 1e Diaconie - Wereldhuis van Stem in de Stad - 
Ontmoeten en uitwisselen

2e Kerk - JOP - Ontdekken wat Kerst betekent
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Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad (let 
op: betreft tweede deel jan ’23 + februari ’23):


donderdag 5 januari 2023 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren, bij voorkeur per e-
mail: vdtgbavo@gmail.com. Fysieke post en adreswijzigingen voor 
post-adressen graag naar: kerkelijk bureau, Grote Markt 22, 2011 
RD Haarlem.


Namens de redactie wensen wij u goede kerstdagen en een 
gezegend nieuw jaar. 




	  

Foto: Lisanne Kleiterp 

24 december Eén collecte


25 december 1e Diaconie - Kinderen in de Knel

2e Kerk
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Contact 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Grote Kerk

Kerkelijk bureau


Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn 06 248 82 300

Ruud Balkenende 06 233 52 870

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant Ds. Willemijn van Dijk-Heij

06 128 74 781 predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes	 

06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdpastor Peter van der Zalm - van der Beek	 

06 523 22 741 jeugdpastor@pghaarlem.nl 

Jeugdouderling Heleen van Leeuwen

06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

Missionair predikant Ds. Tom de Haan	 

06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo Cantorij Anton Pauw (cantor)

06 153 78 374 

NL26 INGB 0005 5151 66
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Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

Wijkkas Lodewijk Houthoff (penningmeester)

06 412 19 636

wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. 

Prot. Gem. Haarlem-Centrum 

Diaconaal bureau Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem

023 531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink (voorzitter)

023 527 27 50 marianne@hes-immink.nl

Govert Jeronimus (penningmeester) 

NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. 

Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Vertrouwens-
personen

Sandra Struys

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl

Bart Baak

vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl

Publiciteit Nelleke Bouma	 

n.bouma61@gmail.com 

Redactie kerkblad José van Ophem	 

06 409 41 233 vdtgbavo@gmail.com 

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

023 534 28 91 info@stemindestad.nl

NL15 INGB 0002 8292 40

ZWO NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
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