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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten 

Tijdens elke eerste zondag van de maand kan er koffie meegebracht 
worden voor Stem in de Stad. 
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Zondag 7 mei 
Nieuwe Kerk 10.00u


Ds. J. Bos

Crèche, kindernevendienst

Zondag 14 mei 
Remonstrantse Kerk 
10.30u


Wisseldienst 
Ds. J. Aller

Geen crèche en kindernevendienst

Zondag 21 mei 
Grote Kerk 10.00u


Ds. Maren Overbosch

Crèche, kindernevendienst


Zondag 28 mei 
Grote Kerk 10.00u


Avondmaal

Pinksteren, Oecumenische dienst 
Ds. W. van Dijk-Heij 

m.m.v. de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton 
Pauw

Crèche, kindernevendienst

Zondag 4 juni 
Grote Kerk 10.00u

Pastor J. van den Bogert

Crèche, kindernevendienst




Als ik God was 
Froukjes nieuwe single ‘Als ik God was’, is voor mij als 
stadsdominee een verademing. Het is dapper als iemand in 
gesprek gaat met zijn of haar eigen beeld van God, en een stapje 
verder durft te zetten dan alleen God verantwoordelijk te houden 
voor alles wat er mis is op aarde. Er is moed nodig om eerst naar 
jezelf te kijken, wanneer je je tot zoiets als God richt. Froukje kijkt 
naar de ‘eeuwige gezichten’ van mensen in een kring om een 
tafel. ‘Ik heb gezocht naar een motief om ze te haten,’ zingt ze, 
‘maar al dat stuk is, heb ik zelf aangericht.’ Wacht even: wie 
wilde ze dan kunnen of mogen haten? Dat lijken in de tekst de 
‘eeuwige gezichten’ te zijn, die ‘met z’n allen in een cirkel rond 
de tafel’ zitten of staan. 

Het doet mij denken aan die bekende afbeeldingen van het laatste 
avondmaal van Jezus, met de twaalf leerlingen er omheen. Of aan 
een avondmaalsviering in de kerk, waar we soms ook met een grote 
kring om de tafel heen staan. Hoe graag zou je niet een hekel willen 
hebben aan mensen die midden in deze wereld waarin zoveel mis 
is, pretenderen met belangrijke heilige dingen bezig te zijn? Maar 
Froukje is al verder in haar inzicht: ‘…al dat stuk is, heb ik zelf 
aangericht.’

Dáár begint het. God is niet meer het adres om te klagen over alles 
wat er mis is, maar Froukje somt juist een soort rauwe 
dankbaarheid op: ‘k ben dankbaar voor mijn leven en ook wel voor 
mijn dood. En ik dank u voor wat lukt, en mezelf voor het gekloot.. 
… ik dank u wel, ik dank u echt.’ Het is een prachtige dankbaarheid 
‘ondanks alles’. Geen perfectie, maar juist zoals het leven vaak zelf 
ook: rommelig. 

En toch vertelt het refrein nóg iets meer: “Als ik God was, zou ik 
laten zien dat ik trots was, het oké is als je niet bij de rest past. Ik 
zou het laten weten als ik echt was, echt was.” Dát is wat de 
zangeres lijkt te missen aan God: Dat ze ons laat voelen dat we er 
mogen zijn zoals we zijn, en dat ze zelf echt is. Dat ze voelbaar 
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dichtbij is. “Als ik God was zou ik wrikken tot je los was”… God die 
ons helpt om los te komen, om vrij te worden. En aan het eind komt 
Froukje zo weer bij die kring rond de tafel, waar ze ooit zo’n hekel 
aan had: Als ik God was, dan zat ik aan die tafel, en dan deden we 
dit samen. Waarom doen we dit niet samen? 

Je weet nooit hoe de kunstenaar haar werk precies bedoeld heeft, 
maar als stadsdominee zou ik ‘m zo verwoorden: Laten we God een 
handje helpen. Laten we ’t samen doen: De grote en diepe vragen 
over ons leven en dood, over onze mislukkingen, over zin en 
betekenis, over kwaad en over liefde, schuld en vergeving, over 
God. Laten we in onze stad de ruimtes koesteren waar dat kan. 
Plekken waar mensen trots op elkaar zijn, omdat ze weten van de 
strijd die ieder mens met zichzelf aan het voeren is, plekken waar 
het oké is als je er niet bij past. Zodat je er stiekem tóch bij past.

Luister het l ied hier: https://www.youtube.com/watch?
v=xquY7vbSdmc 


Stadsdominee Tom de Haan
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Uit de wijk 

Vanuit het pastoraal team 
Laten we elkaar ontmoeten 
Het pastoraal team is deze maand bezig met het nieuwe pastorale 
systeem; we delen onze gemeenteleden op in leeftijdscategorieën 
voor ontmoetingen en activiteiten. Om te ontdekken wat er leeft in 
de verschillende leeftijdsgroepen, organiseren we bijeenkomsten. 
Elk gemeentelid ontvangt begin juni een uitnodiging van de 
ouderling van zijn of haar leeftijdsgroep. We hopen veel mensen 
tijdens die middagen en avonden te ontmoeten, zo leren we elkaar 
kennen! Komt u ook?




Bovenste rij: Esther Overes, Hester Wesselius, Niek Roosebom 
Onderste rij: Willemijn van Dijk, Heleen van Leeuwen, Marieke Jansen, Frits Verhagen 
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Huiskamergesprek 5 juni 
Op 5 juni is er weer een huiskamergesprek. Ds. Willemijn en 
ouderenpastor Esther gaan graag met u in gesprek over onze 
kerkelijke gemeente en wat maakt dat u zich er wel of niet thuis 
voelt. Ook willen we n.a.v. een meegebracht symbool in gesprek 
gaan over ieders kijk op geloof. We hopen in deze gespreksronde 
langs de huiskamers zo veel mogelijk gemeenteleden te horen en 
spreken. 

De avond begint om 20.00u en eindigt rond 22.00u. Geef u op bij 
Clazien Verheul: clazinaverheul@gmail.com.


Namens het pastoraal team,

ds. Willemijn  





Van de wijkkerkenraad 
De kerkenraadsvergadering in april begonnen we met een 
zogenoemde Lectio Divina (meditatieve lezing) door ds. Willemijn 
van de verschijning van Jezus aan de discipelen. 
Vervolgens was als vast agendapunt de evaluatie van de vieringen 
aan de orde. De kerkenraad kijkt terug op een mooie paascyclus. 
Op Witte Donderdag werd de maaltijd gedeeld met veel mensen uit 
de stad die we normaal gesproken niet in de kerk zien. Dat was heel 
bijzonder. Peter van der Beek-van der Zalm vertelde een Godly-play 
verhaal voor jong en oud en er was muziek van Niki Jacobs. De 
viering op Goede Vrijdag was gepast ingetogen met de lezingen, 
afgewisseld met mooie muziek door de Oude Bavo Cantorij, en de 
paaswake op Stille Zaterdag was ook weer een bijzonder mooie 
viering, samen met de Remonstranten en de Lutheranen. Tijdens al 
deze vieringen zijn er foto’s gemaakt door een professionele 
fotograaf. Zijn aanwezigheid werd door sommigen als storend 
ervaren. We hebben besproken dat we dit voor een volgende keer 
beter moeten begeleiden en bijvoorbeeld ook plaatsen moeten 
aanwijzen waar men niet gefotografeerd wordt. 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Na drie maanden van gezamenlijke vieringen was het ook fijn om 
eerste paasdag weer te beginnen met paasontbijt in de Nieuwe 
Kerk. Het was weer voortreffelijk georganiseerd! De aansluitende 
viering maakte de paascyclus wat de kerkenraad betreft af! 
We hebben met elkaar gesproken over wat we zullen doen als de 
predikant op het allerlaatste moment moet afhaken. Verschillende 
alternatieven kwamen op tafel, maar het lijkt ons uiteindelijk het 
beste als er een reserve-liturgie klaarligt, waarmee de ouderling van 
dienst de dienst kan leiden. U begrijpt dat de ambtsdragers al staan 
te popelen. 
Onze vertrouwenspersonen Sandra Struys en Bart Baak hebben 
een plan van aanpak gemaakt, dat door de kerkenraad is 
besproken. Aan de hand van dat plan zullen we met elkaar invulling 
geven aan een ‘veilige kerk’. We zullen daar niet alleen in de 
kerkenraadsvergadering, maar ook in andere commissies aandacht 
aan gaan besteden. 
De ambtstermijn van de ouderlingen en diakenen is in beginsel vier 
jaar en kan volgens de kerkorde op dit moment eenmaal verlengd 
worden met nog een periode van vier jaar. Tot op heden gebeurde 
die verlengingen geruisloos. Het lijkt ons goed om een verlenging 
vanaf af nu te agenderen in de kerkenraadsvergadering en van een 
verlenging melding te maken in het kerkblad. We vertrouwen erop 
dat u eventuele bezwaren kenbaar maakt op het moment dat deze 
spelen en vinden het daarom niet nodig om in verband met een 
verlenging van de ambtstermijn expliciet de mogelijkheid van 
bezwaar open te stellen. Om een inhaalslag te maken meld ik u nu 
dat in de huidige kerkenraad Marianne Immink, Niek Rooseboom, 
Frits Verhagen en ondergetekende inmiddels een tweede termijn zijn 
ingegaan.


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad
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Van de ouderenpastor 
Theemiddag  
Op donderdag 25 mei is er weer theemiddag. Dit keer komt Dolf 
Pull ons van alles vertellen over vogelen. Dolf is een gemeentelid 
van de Ontmoetingskerk en is zelf een fervent vogelaar. Dolf zal ons 
veel verschillende soorten vogels laten horen en zien, en bij iedere 
vogel weet hij wel iets interessants te vertellen. Een ieder die 
geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd, is van harte welkom! Van 
14.00-15.30u in het wijkgebouw.


Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes




Opvolger gezocht 
Heel wat jaren ben ik met veel plezier onderdeel geweest van de 
redactie, toch heb ik besloten te stoppen. We zijn daarom op zoek 
naar een enthousiaste opvolger die het digitaal in elkaar zetten van 
het kerkblad wil overnemen. Het kerkblad komt op dit moment 10x 
per jaar uit, wat resulteert in 10 redactievergaderingen per jaar. Het 
gaat kort samengevat om de volgende ‘taken’:

• Binnengekomen e-mails bekijken en beoordelen voor 

plaatsing;

• Kerkblad maken in programma ‘Pages’ (vast format);

• Redigeren;

• Tijdens redactievergadering alles doornemen met andere 

redactieleden (Marion Kroon en ds. Willemijn) en correcties 
doorvoeren;


• Voor de finishing touch zorgen voor een mooie lay out;

• Het blad doorsturen naar de drukker en op de website laten 

plaatsen (Marion organiseert daarna de verdere verspreiding); 

• Contacten onderhouden met de drukker.


Al met al kost het, verdeeld over een paar dagen, ongeveer 7 à 8 
uur per kerkblad.  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Geen beschikking tot ‘Pages’? Geen probleem, de redactie 
beschikt een Mac laptop. 

Vanuit de PGH zijn er ook concrete plannen voor een gezamenlijk 
kerkblad. De verwachting is nu dat dit in 2024 vorm gaat krijgen. 

We zoeken dus een nieuwe opvolger die de komende periode het 
bovenstaande werk wil voortzetten en ook wil meedenken over de 
nieuwe kerkbladvorm samen met de andere betrokkenen.

Het is leuk en dankbaar werk. Heeft u interesse of vragen? Neemt u 
gerust contact met mij of de andere redactieleden op.


Namens de redactie, 

José van Ophem 

vdtgbavo@gmail.com 





Zondagavondmuziek in een nieuw jasje 
Velen van u bezoeken jaarlijks een of meer avonden in de serie 
zondagavondmuziek in de Grote Kerk, de reeks vespers en  
evensongs in de zomermaanden waarin de muziek centraal staat. 
Ook nu heeft de commissie weer een fraai programma voorbereid, 
èn het ziet er dit jaar wat anders uit dan andere jaren. Om te 
beginnen is de periode waarin de avonden worden gehouden 
verkort: van de laatste zondag in mei (Pinksteren) tot en met de 
laatste zondag van juli. De maand september komt dus te vervallen. 

Nieuw dit seizoen is dit samenwerking met het Haarlemse 
Stadsklooster. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de PG-
Haarlem en het Stadsklooster zijn drie bekende Nederlanders/
Haarlemmers uitgenodigd om elk een avonddienst vorm te geven, 
zowel inhoudelijk als muzikaal, rondom resp. het thema Geloof, 
Hoop en Liefde. Zij zullen dit doen in overleg met onze eigen 
predikanten. Op 11 juni is te gast Tineke Steenbrink, artistiek leider 
van het bekende orkest Holland Baroque, waarbij zij zelf ook het 
Müller-orgel zal bespelen. Op 25 juni komt journalist Frénk van der 
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Linden naar de Bavo en op 9 juli acteur/muzikant Jim de Groot. We 
verwachten dat we hiermee naast het vertrouwde ook een nieuw 
publiek voor onze avonden kunnen interesseren. We zien er zelf erg 
naar uit!   

De trouwe bezoekers van de avonddiensten/-concerten komen 
overigens evenzeer aan hun trekken, met bijvoorbeeld optredens 
van o.a. het Roder Jongenskoor, de Oude Bavo Cantorij en The 
Choir of Royal Holloway London dat een aantal jaren geleden een 
geweldige indruk maakte in de Bavo. 

Oude Muziek klinkt o.a. op Pinksterzondag door Canto Chiaroscuro 
in de vespers voor deze zondag. Het professionele ensemble zingt 
composities uit de Italiaanse Renaissance. Een ander beroepskoor, 
het vocaal kwintet Voces Atticae, voert werken uit van o.a. William 
Byrd.

Net als afgelopen jaren is te gast het Koor voor Nieuwe 
Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Antoine Oomen. Motto van het 
concert is ‘Hij is van ver en dichtbij’; het werk is de voltooiing van 
Oomens toonzetting van alle 150 psalmen in de vertaling van de 
onlangs overleden dichter Huub Oosterhuis.

Hoewel onze serie dit jaar dus in juli eindigt (met een Evensong 
gezongen door de Martinuscantorij), hebben we toch alvast een 
uitzondering gemaakt voor een koor uit Haarlems partnerstad 
Osnabrück: op zondagavond 1 oktober geeft de vermaarde 
Marienkantorei Osnabrück o.l.v. Carsten Zündorf een concert t.g.v. 
zijn 75-jarig bestaan in de Bavo. 

Binnenkort verschijnt het hele programma op de website bavo.nl en 
in de folder. We hopen u weer op een van onze avonden te kunnen 
begroeten.


Namens de de zondagavonddienstcommissie,

Anton Pauw
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Op het spoor van de vrede 
Welkom in Osnabrück - en wie heet jonge mensen uit 
Osnabrück in Haarlem welkom? 
Osnabrück viert dit jaar 375 jaar Vrede van Westfalen, tot stand 
gekomen in Osnabrück en in Münster. De vrede heeft een eind 
gemaakt aan de Dertigjarige Oorlog en ook aan de Tachtigjarige 
Oorlog. Nu we weer een grote oorlog midden in Europa hebben is 
voor ons de vrede van nu des te kostbaarder.

Van 16 t/m 18 juni is er een Oecumenische Kerkendag in 
Osnabrück: Een weekeind met een veelkleurig programma in de 
stad en ook in de Bergkirche. Kijk maar eens op www.oekt-
os-2023.de - en wees welkom!

Ook in Duitsland zijn er steeds minder mensen die de Tweede 
Wereldoorlog hebben meegemaakt. De kinderen van toen zijn de 
heel ouden van vandaag. 29 oorlogskinderen hebben we hun 
verhaal laten vertellen. Daaruit is de podcast "AM WUNDEN PUNKT 
- Osnabrücker Kriegskinder erzählen” ontstaan. De podcast is op 
onze website te vinden: www.reformiert-osnabrueck.de.

Friedensreitertour: In augustus zijn we met circa 10 jonge mensen 
uit Osnabrück twee keer in Haarlem te gast. We bezoeken met de 
fiets, trein en boot onze partnersteden Haarlem en Derby in 
Engeland. Op de heenweg arriveren we op zaterdag 19 augustus in 
Haarlem en we vertrekken de volgende dag na de dienst in de 
Bavo. En op de weg terug zijn we weer op donderdag 31 augustus 
in Haarlem, om de volgende dag de trein richting Osnabrück te 
pakken. Heb je wellicht op die twee dagen of één daarvan een 
slaapplek voor een jonge Duitse gast ter beschikking? Dat zou fijn 
zijn! Neem dan graag contact op met ds. Tom de Haan.


Hartelijke groet uit de Vredesstad Osnabrück 
Jan-Henry Wanink

Ev.-ref. Gemeinde Osnabrück

jan-henry.wanink@reformiert.de

www.reformiert-osnabrueck.de
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Bedankt! 
Ik wil de gemeente hartelijk bedanken voor het prachtige boeket dat 
ik kreeg en dat ons veel plezier heeft gegeven. Het medeleven met 
mijn medische problemen, ook mondeling en schriftelijk, doet mij 
goed. Dank ook aan de bezoekers en vooral aan hen die mijn vrouw 
in hun auto meenemen naar de kerkdiensten.


Klaas Veenhof


Vanuit de wijkdiaconie 
Prachtig resultaat Broodbankactie 2022 voor mantelzorgers  
De jaarlijkse Broodbankactie tijdens de adventsweken in de Grote 
Kerk heeft een recordbedrag van € 11.500 opgeleverd. Donderdag 
23 maart is dit bedrag bij de monumentale broodbank in de Grote 
Kerk feestelijk overhandigd aan organisatie Tandem Mantelzorg. Het 
gehele bedrag komt ten goede aan mantelzorgers die in het jaar 
2022 actief waren en door Tandem werden ondersteund. Als blijk 
van hoge waardering ontvangen zij een waardebon om zichzelf te 
verwennen. Dat het bedrag groot was is mede te danken aan een 
mooie gift van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg 
Kennemerland van o.a. Dick van Heun, het grote aantal verkochte 
broden (meer dan 1600) en de financiële steun van Stichting Hofje 
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Codde en van Beresteyn, de J.C. Ruigrok Stichting en Sint Jacobs 
Godshuis.

Met de hulp van de kosters en vele vrijwilligers van de PKN  
Haarlem Centrum, de Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem, 
Vrienden van de Bavo, Grote Kerk door de Week en Soroptomisten, 
muzikanten en koren is deze actie een succes geworden.  

De slotbijeenkomst was gezellig in aanwezigheid van vele 
betrokkenen, zoals de bakkers van Van Vessem, mantelzorg-
organisaties en overige vrijwilligers. Er werd al weer volop 
gesproken over de actie van komende kerst.


Namens de Broodbank Werkgroep, 

ArieJan van der Schaaf
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Protestantse Gemeente 

Jeugdwerk 
Terugblik Pasen 
Het is zo snel gegaan, de paasperiode. Inmiddels hebben we de 
paasdagen weer beleefd en schijnt het licht van Pasen nog in onze 
rug. Wat hebben we het fijn gehad met elkaar. Het paasfeest begon 
al een beetje op Palmpasen, toen een lange optocht van kinderen 
en ouders van de Lutherse Kerk naar de Janskliniek gingen om de 
mensen in de viering daar te groeten en hun een cadeau te 
brengen, een heerlijke paastulband. Een feest was het: de 
vrolijkheid en gezelligheid sloeg zelfs over op de mensen op straat! 

Tegelijkertijd waren de tieners drukdoende met de paaschallenge. 
Middels allerlei spellen, breinbrekers en puzzels werkten zij naar de 
grote eindopdracht toe. De spelen speelden zich af rond de tafel 
van het laatste avondmaal. Uiteindelijk klonk de paasboodschap, 
door de juiste oplossing, dat de Heer is opgestaan! 

In de Stille Week leefden we stap voor stap naar het paasfeest toe. 
Op maandagmiddag hoorden de kinderen, bij de voor nu laatste 
cursus Kids&Kerk, het levensverhaal van Jezus tot aan de Stille 
Week. Op woensdag kwamen 100 kinderen van de Sint 
Bernardusschool naar de Oosterkerk om Pasen te vieren. In deze 
viering mochten de kinderen hun zelfgeschreven gebeden voorlezen 
en aan ons geven. Veel gebed was er voor (zie foto) de oorlog, de 
natuur en zelfs voor de inflatie. Het feest werd compleet toen alle 
kinderen bij het uitgaan van de kerk in de tuin van de Oosterkerk 
paaseieren mochten zoeken én (thuis) oppeuzelen. 

Op Witte Donderdag stonden schoolbezoeken gepland. Aan de 
Nicolaas Beetsschool in Heemstede en de Sint Bernardusschool in 
Haarlem Oost. Veel kinderen stonden stil bij het verhaal van Pasen. 
Bijzonder was dat we dit jaar voor het eerst Godly Play op school 
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hebben verteld. Dit leverde bijzondere energie en reacties bij de 
kinderen op. Voor herhaling vatbaar dus! In de avond was er de 
Witte Donderdagviering in de Bavo. Ook hier klonk het Godly Play 
verhaal, waarna we met elkaar de maaltijd genoten. 

Dit alles leidde tot de paasmorgen. In de verschillende kerken werd 
dit feest gevierd. In de Ontmoetingskerk met het Godly Play verhaal 
en een prachtige paasknutsel. In de Nieuwe Kerk met een feestelijk 
ontbijt en mooie muziek: de Heer is waarlijk opgestaan! 




Enkele van de vele gebeden die de kinderen van de Sint 
Bernardusschool hebben gebeden 

KidsKamp 2023 
Ook dit jaar gaan we weer op KidsKamp met basisschoolkinderen 
vanaf 7 jaar! We organiseren dit wederom samen met de 
Protestantse Gemeente Haarlem Noord. We gaan van vrijdag 30 juni 
tot en met zondag 2 juli kamperen in Bentveld, op het Naaldenveld 
van de scouting. De kosten bedragen € 30,- per kind. We hebben 
ook 15 Oekraïense kinderen uitgenodigd. Met elkaar hopen we door 
allerlei spellen, opdrachten en gezelligheid een feestelijk weekend te 
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houden! Lijkt het jou leuk om mee te gaan? Aanmelden kan, vóór 31 
mei, via: https://kerkpleinhaarlemnoord.nl/kamp-aanmelding-2023/ 


Oh ja, wellicht doen we nog een beroep op jullie kerkgangers als 
vrijwilligers voor bijvoorbeeld vervoer en het lenen van 
kampeerspullen. Wij kijken uit naar weer een geweldig kamp, met 
als thema: Ontdek je eigen superkracht!





Jeugdpastor Peter van der Beek-van der Zalm


Uitje Joods Museum 
Op 24 april gingen jeugdpastor Peter, Marloes Komin en ds. 
Willemijn samen met zestien kinderen uit de kerk op pad naar 
Amsterdam. Met de trein en de metro gingen we naar het Joods 
Museum en de Portugese synagoge. We werden door een gids 
rondgeleid en leerden over de joodse keuken, het Hebreeuws, de 
geschiedenis van de plek van het museum en nog veel meer. Op 
één been moesten we herhalen wat volgens de gids de 
belangrijkste regel van het jodendom is: ‘wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doet dat ook een ander niet!’ We hadden een gezellige 
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dag met elkaar. Wat een avontuur om zo met de trein en de metro 
samen op pad te gaan! De leiding genoot van de gezellige kinderen 
en de kinderen van elkaars gezelschap. 

Volgend jaar gaan we weer met elkaar op pad. Want dit is vaste 
prik: eerste maandag van de meivakantie: een uitje met de kinderen 
van de kerk! 


Marloes, jeugdpastor Peter en ds. Willemijn
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In de Portugese synagoge 

Hebreeuwse les 
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Collectes 

Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (20 bonnen à € 
0,50) of € 20,50 (20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (20 bonnen à € 2,-) 
per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op IBAN: 
NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN 
Haarlem-Oost. In verband met bezorging graag uw adres 
vermelden.

Contactpersoon collectebonnen: Pieter Dijkstra, 06-44 180 633,

pdijkstra11@gmail.com. 


Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

5 maart Oosterkerk € 443,35 € 355,30

12 maart Nieuwe Kerk € 310,82 € 458,36

19 maart Ontmoetingskerk € 503,75 € 297,30

26 maart Oost € 164,00 € 184,30
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Collectedoelen 




Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:


donderdag 25 mei 2023 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren 
vdtgbavo@gmail.com. 





7 mei 1e Diaconie  - Noodhulp - Oekraïne - Kerk voor de 
samenleving

2e Kerk


21 mei 1e Diaconie - Seniorenvakanties

2e Kerk 


28 mei 1e Diaconie - Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert 
bijbellezen kerkinactie.nl/bijbelinegypte

2e Kerk 


4 juni 1e Diaconie  - Stem in de Stad

2e Kerk
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Contact 
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Grote Kerk

Kerkelijk bureau


Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 32 

2011 ZT Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn 06 248 82 300

Ruud Balkenende 06 233 52 870

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant Ds. Willemijn van Dijk-Heij

06 128 74 781 predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes	 

06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdpastor Peter van der Zalm - van der Beek	 

06 523 22 741 jeugdpastor@pghaarlem.nl 

Jeugdouderling Heleen van Leeuwen

06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

Missionair predikant Ds. Tom de Haan	 

06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo Cantorij Anton Pauw (cantor)

06 153 78 374 

NL26 INGB 0005 5151 66
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Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

Wijkkas Lodewijk Houthoff (penningmeester)

06 412 19 636

wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. 

Prot. Gem. Haarlem-Centrum 

Diaconaal bureau Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem

023 531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink (voorzitter)

023 527 27 50 marianne@hes-immink.nl

Govert Jeronimus (penningmeester) 

NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. 

Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Vertrouwens-
personen

Sandra Struys

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl

Bart Baak

vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl

Publiciteit Nelleke Bouma	 

n.bouma61@gmail.com 

Redactie kerkblad José van Ophem	 

06 409 41 233 vdtgbavo@gmail.com 

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

023 534 28 91 info@stemindestad.nl

NL15 INGB 0002 8292 40

ZWO NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
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