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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten & zomeravondmuziek  
Hieronder een overzicht van de kerkdiensten en de zomeravond-
muziek. Voor het volledige overzicht van de zomeravondmuziek 
verwijzen wij u graag naar de speciale folder .
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Zondag 4 juni 
Grote Kerk 10.00u


Pastor J. van den Bogert

Crèche, kindernevendienst

Grote Kerk 19.00u Vesper met koor o.l.v. Antoine Oomen

Zondag 11 juni 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst


Grote Kerk 19.00u

Zomeravondmuziek

Het woord is aan… Tineke Steenbrink 
over geloof

Zondag 18 juni 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. T. de Haan

Crèche, kindernevendienst


Grote Kerk 19.00u Evensong met Roder Jongenskoor o.l.v. 
Jaap de Kok m.m.v. Sander van den 
Houten (orgel), voorganger ds. S. Zijlstra

Zondag 25 juni 
Grote Kerk 10.00u


Ds. W. van Dijk-Heij 

Crèche, kindernevendienst

m.m.v. de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton 
Pauw

Grote Kerk 19.00u

Zomeravondmuziek

Het woord is aan… Frénk van der 
Linden, thema hoop



Tijdens elke eerste zondag van de maand kan er koffie meegebracht 
worden voor Stem in de Stad. 




Demonstrerende dominee 
In maart van dit jaar was ik bij de klimaatdemonstratie tegen de 
fossiele subsidies in Den Haag. Ook wel bekend als de blokkade 
van de A12. Georganiseerd door o.a. Extinction Rebellion en 
Christian Climate Action. 

Ik heb het idee dat je dan iets moet uitleggen als dominee. Want de 
demonstratie was verboden. Het was spannend voor mij, want ik 
ging iets doen wat niet mocht. Over het algemeen ben ik juist 
redelijk fatsoenlijk, denk ik zo; ik betaal mijn belasting, heb een 
sociaal beroep en houd mijn tuin netjes (oké dat laatste is 
voornamelijk aan Stefan te danken). Wat ik wil zeggen; verboden 
dingen doen ligt niet in mijn aard. 

Ik had ervoor gekozen niet de snelweg op te gaan en daarmee grote 
kans te lopen om gearresteerd te worden, maar om de dappere 
mensen op de A12 aan te moedigen. Toch was er die spanning. 
Waarom doe ik dit? Wat zijn de consequenties. Wat vinden mensen 
hiervan? Wat vindt mijn gemeente hiervan? Welke waarden strijden 
nu met elkaar? 

Maar terwijl ik daar was, samen met een Haarlemse collega, was er 
ook het andere gevoel: ik voelde me meer christen dan ik mij 
doorgaans voel. Want verdorie, de aarde wordt kapot gemaakt en er 
gebeurt zo weinig. Ik geloof juist dat we die aarde hebben 
gekregen, van God. Ik geloof dat het Gods schepping is die we 
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Zondag 2 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Spoelsta

Crèche, kindernevendienst


Grote Kerk 19.00u Concert The Choir of Royal Holloway 
o.l.v. Rupert Gough



samen kapot maken. Van alle kanten hoor ik over de klimaatcrisis. 
Maar wat doe ik eigenlijk zelf? Daarom; demonstreren, mij laten 
horen, mijn zorgen uiten, dat voelde heel christelijk, profetisch. Ik 
voelde: hier komt schepping, rentmeesterschap en de actualiteit 
samen. 

Tegelijkertijd sta ik daar natuurlijk niet helemaal privé. Ik ben ook 
dominee. En als vertegenwoordiger van de kerk draag ik een 
bepaalde rol. Kan ik dan zo maar tegen de staat op staan en 
zeggen dat ze fout bezig zijn, dat ze zich moeten bekeren, om het 
maar even in Bijbelse taal uit te drukken? Zou ik het aandurven om 
de snelweg op te gaan om mijn protest kracht bij te zetten en kans 
te lopen gearresteerd te worden? Wat doet dat met de kerk die ik 
vertegenwoordig? Trouwens, zegt Paulus niet iets over het 
gehoorzamen aan de overheid? 

Als ik eerlijk ben en naar mijn motieven kijk dan denk ik als dominee 
niet anders kan dan demonstreren. Voor mij heeft het te maken met 
een motief dat je in de Bijbel ook vaak terugvindt. Vaak onder de 
noemer van het zorgdragen voor de weduwen en de wezen. In de 
Bijbelse tijd hadden de weduwen en de wezen geen mogelijkheden 
om voor zichzelf te zorgen. Voortdurend worden de welvarende 
figuren opgeroepen om om te zien naar die afhankelijke mensen. 
Als ik lees over de gevolgen van de klimaatverandering dan hoor ik 
dat vooral de arme mensen op de wereld hier het eerst en het 
meest last van zullen hebben. Mensen die, vaak door toedoen van 
rijken, geen middelen hebben om voor zichzelf te zorgen. Evenals 
veel dieren en planten. Zij zijn voor mij de weduwen en wezen van 
onze tijd. In die zin zitten verduurzamen en gerechtigheid zoeken 
dicht bij elkaar. 

Dat is voor mij een reden om me te willen inzetten als dominee 
tegen klimaatverandering en, als het moet, te protesteren, mijn stem 
te laten horen, te demonstreren. Ik zie het steeds meer als een 
Bijbelse en profetische opdracht. 

Het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort ligt inmiddels 
op mijn bureau. Ik voel om me heen dat het leeft, ook in de 
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gemeente. Zo begreep ik dat een aantal gemeenteleden ook mee 
heeft gedaan aan het protest in Den Haag op 27 mei. En ik las deze 
week dat de organisatie ‘Groene Kerken’ zich heeft aangesloten bij 
het klimaatprotest. Ik denk dat dit onderwerp ons de komende tijd 
nog wel even bezig zal houden. 


Ds. Willemijn van Dijk-Heij




Uit de wijk 

Bijzonderheden bij de diensten 
Op zondag 25 juni is er een dienst waarin afscheid en feest samen 
komen. Aan de ene kant nemen we afscheid van koster Bas 
Romeijn, hij gaat met pensioen. Ook nemen de oudste kinderen 
afscheid van de kindernevendienst en worden ze verwelkomt bij de 
OJ. Daarnaast is het feest want onze Oude Bavo Cantorij viert haar 
35-jarig jubileum. Hierover leest u in dit blad meer. 


‘Het Woord is aan…’ bijzondere zomeravonddiensten! 
In de kerkenraad hebben we al enige tijd geleden gedroomd over 
onze gemeente als plek waar we voor en met de stad kerk kunnen 
zijn. Een plek waar we ruimte bieden aan iedereen om geloof, hoop 
en liefde te delen. 

Tegelijkertijd speelde al een tijdje een wens door het hoofd van de 
leden van de zomeravonddiensten; het organiseren van diensten 
waarin muziek en gesproken woord door een bekende Haarlemmer 
of Nederlander verzorgd wordt. Maar hoe organiseer je zoiets? 

Door gesprekken met Judith van der Wildt van het Stadsklooster 
zagen we kans om de droom van de kerkenraad en de wens van de 
zomeravonddiensten vorm te geven. En zo is ‘Het Woord is aan…’ 
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ontstaan. De zondagen 11 juni, 25 juni en 9 juli gaat het gebeuren. 
Die avonden worden respectievelijk de thema’s Geloof’, ‘Hoop’ en 
‘Liefde’ uitgediept. Er zijn drie heel interessante sprekers 
uitgenodigd. Op 11 juni is te gast Tineke Steenbrink, artistiek leider 
van het bekende orkest Holland Baroque, waarbij zij zelf ook het 
Müller-orgel zal bespelen. Op 25 juni komt journalist Frénk van der 
Linden naar de Bavo en op 9 juli acteur/muzikant Jim de Groot. Alle 
sprekers worden door onze eigen predikanten begeleid in hun weg 
naar deze dienst toe. We verwachten dat we met deze vieringen 
naast het vertrouwde ook een nieuw publiek voor onze avonden 
kunnen interesseren. We zien er zelf erg naar uit!  Komt u ook? Zie 
hier voor meer informatie over de avonden.


Kinderlied maand juni 
In de maand juni staat als kinderlied lied 303 centraal. Dit is een 
eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door 
Britt G. Hallqvist. Naast kerkliederen schreef ze vooral kinderboeken 
en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds. 

Het lied past goed in de tijd na Pinksteren want de tekst heeft een 
zogenaamde ‘trinitarische’ opbouw. Dat wil zeggen: God wordt 
bezongen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het lied is licht van toon 
en is vertaald naar het Nederlands door Andries Govaart. Even 
eenvoudig als de tekst is de melodie van Egil Hovland. Hij schreef 
een groot aantal composities voor kerkelijk gebruik. De melodie is 
vloeiend en voor kinderen goed mee te zingen. In Noorwegen wordt 
dit lied vaak als glorialied gezongen in diensten met kinderen. 

Tip: een leuke manier om het kinderlied te leren kennen, is om thuis 
de maaltijd er mee af te sluiten. 


Kliederkerk 16 juli 
Alvast voor in de agenda: zondag 16 juli wordt er weer een 
Kliederkerk georganiseerd. In het volgende kerkblad leest u daar 
meer over. 


Ds. Willemijn
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Vanuit het pastoraal team 
Bijeenkomsten nieuw pastoraal systeem 
Begin dit jaar zijn we als gemeente bij elkaar geweest om te praten 
over het nieuwe pastorale systeem. Inmiddels is het pastoraal team 
zover dat een dezer dagen een uitnodiging op uw mat ligt voor een 
bijeenkomst van mensen uit uw eigen leeftijdscategorie. 

Bij deze bijeenkomst kunt u uw ouderling én mensen van uw eigen 
leeftijd ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen. 
Tijdens deze bijeenkomst staan vragen centraal als: hoe kunnen we 
omzien naar elkaar? Wat gebeurt er nu al? Is er behoefte aan meer 
contact of zijn er ideeën voor bepaalde activiteiten die ons als 
gemeente helpt aandachtig te zijn voor elkaar? Laten we elkaar dus 
ontmoeten en denk mee!


Namens het pastoraal team,

Ds. Willemijn  





Van de wijkkerkenraad 
De kerkenraadsvergadering van mei stond voor een belangrijk deel 
in het teken van een stage-opdracht van Dorien Keus. Voor haar 
opleiding tot predikant loopt zij voor de tweede maal een aantal 
weken stage in onze wijkgemeente. Eén van haar stage-opdrachten 
was het leiden van een zogenoemd ethisch gesprek. We hebben 
daar in onze vergadering graag extra ruimte voor gemaakt.  
Centraal stond de vraag: Welke rol ziet de Protestantse Gemeente 
Haarlem Centrum voor zichzelf, de predikant en de ambtsdragers 
wanneer het gaat over de inspanningen voor een beter klimaat? Het 
werd een boeiend gesprek, waarbij bleek dat de visies op die rol 
behoorlijk van elkaar verschilden. Waarin we niet verschilden was 
de overtuiging dat de inspanningen voor een beter klimaat ook ons 
als kerk aangaan, maar op welke manier we dat als wijkgemeente 
handen en voeten zouden kunnen of moeten geven… daar zijn we 
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nog niet uit. Het gesprek krijgt zeker nog een vervolg. 
We hebben ook met elkaar gesproken over de frequentie van de 
avondmaalsvieringen. In de huiskamergesprekken is al gebleken dat 
daar in de gemeente verschillend over wordt gedacht. Sommigen 
vinden de frequentie te hoog, anderen zouden het liefst ieder 
zondag het avondmaal willen vieren. De verschillende gedachten 
hierover vinden we ook terug in de kerkenraad. Daarom is besloten 
om geen strikt vaste frequentie aan te houden, maar om de 
avondmaalsvieringen in het preekrooster te plannen wanneer dat 
het beste past. Daarbij speelt ook mee dat niet iedere predikant het 
prettig vindt om een avondmaalsviering te leiden in een ‘vreemde’ 
gemeente. In de praktijk zal dit betekenen dat er eenmaal in de vier 
tot zes weken een avondmaalsviering zal zijn. 

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Van de ouderenpastor 
Persoonlijke update  
Wellicht heeft u gehoord dat ik geopereerd moet worden aan mijn 
linkeroog. Veel gemeenteleden leven met mij mee door te vragen of 
ik al bericht heb gekregen over de operatie. Op donderdag 8 juni is 
de operatie. Een operatie is en blijft natuurlijk spannend, maar 
gelukkig word ik, door een voor mij bekende oogarts, geopereerd 
en dat geeft me vertrouwen. Na de operatie zal ik ten minste twee 
weken niet werkzaam zijn. In die periode zal ds. Willemijn voor mij 
waarnemen. Bij dringende pastorale situaties kunt u dan met haar 
contact opnemen. 

Gelukkig heb ik naast dit wat ernstige bericht ook een heel fijn 
bericht: sommigen van u weten dat mijn man Willem en ik sinds 
begin dit jaar op zoek zijn naar een woning in Haarlem. We hebben 
ons onder andere ingeschreven op verschillende nieuwbouw-
projecten in Schalkwijk, we zijn ingeloot! Eind mei hebben we het 
officiële huurcontract ontvangen. Het appartementencomplex wordt 
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nu afgebouwd en aankomende zomer hopen we te verhuizen. We 
zien er enorm naar uit om nieuwe inwoners van Haarlem te worden 
en lopend/fietsend naar ons werk te kunnen!! 

U merkt het: op persoonlijk vlak is het een roerige tijd in ons leven, 
zowel met mooie en fijne als met spannende en kwetsbare 
gebeurtenissen. Ook daar zien we naar uit: dat zodra we in Haarlem 
wonen de rust zal weerkeren en we samen kunnen gaan genieten 
van alles wat deze prachtige stad te bieden heeft. 


Planning theemiddagen juni-juli 
Let op: vanwege mijn operatie gaat de theemiddag die op 16 juni 
gepland stond niet door. In de maand juni is geen theemiddag.

In de maand juli is er een theemiddag gepland op donderdag 20 juli. 
Dan zal Dolf Pull komen vertellen over vogelen. Dolf is een fervent 
vogelaar en weet bij iedere vogel wel iets interessants te vertellen. 
Eenieder die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd, is van harte 
welkom! Van 14.00-15.30 uur in het wijkgebouw. 


Uitnodiging high-tea voor alle gemeenteleden vanaf 80 jaar,  
We stappen als kerkelijke gemeente over op een nieuwe pastorale 
indeling, niet meer op basis van wijkindeling, maar op basis van 
leeftijdscategorieën. Om deze nieuwe indeling feestelijk te openen 
én om elkaar beter te leren kennen, organiseren ouderling Hester 
Wesselius en ik, een high tea voor alle 80+’ers. Deze middag is op 
donderdag 6 juli van 14.00-15.30u in het wijkgebouw. Alle 
gemeenteleden uit deze categorie ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging.


Terugblik theemiddag 25 mei: zingen met Leny van Schaik 
Er is één gast die we al heel lang een keer wilden uitnodigen om op 
de theemiddag te komen, en dat is Leny van Schaik. Leny behoeft 
nauwelijks nog introductie; ze is inmiddels een Bekende Haarlemse 
vanwege de verschillende koren die ze heeft gedirigeerd. Op 
donderdag 25 mei was het dan zover en kwam ze samen met ons 
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zingen. En… ze kwam niet alleen! Samen met haar partner Maria 
had ze koorleden, vrienden en buren opgeroepen om gezellig mee 
te komen zingen, met hoe meer mensen je samen zingt, hoe fijner 
het is! Aan die oproep werd ruimschoots gehoor gegeven en we 
waren blij verrast toen we uiteindelijk met een groep van ongeveer 
60 mensen rond de vleugel in de Nieuwe Kerk zaten. Met haar 
aanstekelijke enthousiasme en humor kreeg Leny de groep aan het 
zingen; bekende Nederlandse liedjes (o.a. van Annie M.G. Schmidt), 
maar ook bekende liederen op aanvraag. Kortom: het was een fijne 
middag met veel plezier en soms ook met een traan vanwege de 
ontroerende muziek en liedteksten. Mooi om te ervaren dat samen 
zingen verbindt! Wat ons betreft was dit zeker voor herhaling 
vatbaar.


Esther van Bijsterveld-Overes




Jeugdwerk 
Workshop leiding crèche en kindernevendienst  
Op donderdag 25 mei werd de leiding van de crèche en de 
kindernevendienst verwelkomd in het kantoor van het Nederlands 
Vlaams Bijbelgenootschap. We gingen met elkaar eten en we 
volgden een workshop. Fijn om elkaar na lange tijd weer als groep 
te ontmoeten en inspiratie op te doen voor onze kinderen in de 
kerk. We realiseerden ons weer even hoe mooi en belangrijk het is 
om de kinderen een plek in de kerk te bieden, waar ze op hun eigen 
manier met Bijbelverhalen en levensvragen aan de slag kunnen. 
Mooi om het enthousiasme en verlangen te zien bij deze vrijwilligers 
om een kerk voor kinderen te zijn! 

Wil jij, of wilt u ook meewerken aan een kerk voor kinderen? Mail 
dan naar jeugdouderling Heleen van Leeuwen;

heleenvleeuwen@gmail.com of ds. Willemijn; predikant@bavo.nl 
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Feest rond de Oude Bavo Cantorij 
Dit jaar bestaat de Oude Bavo Cantorij 35 jaar, reden om feest te 
vieren. Op zondag 25 juni zingen wij in de dienst en zullen we daar 
samen met de gemeente bij stilstaan, de gemeente is immers ons 
belangrijkste platform. 

Deze zondag komen een aantal oud-leden de cantorij versterken, 
andere oud-leden die niet mee kunnen repeteren zullen wel in de 
dienst aanwezig zijn. Daar zijn we verheugd over, het contact met 
de oud-leden laat zien dat we altijd een hechte groep zijn geweest.

We hopen velen van u te zien, als u er niet bij kunt zijn dan kunt u 
op zondag 16 juli naar ons komen luisteren. Dan zingen we onze 
jaarlijkse vesper, waarover in het volgende kerkblad meer.


Met een hartelijke groet Diane Vonk, 

voorzitter van de begeleidingscommissie van de OBC
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Vanuit het kerkelijk bureau 
Herinrichting Brouwerskapel 
In de periode voor corona zijn we begonnen met het herinrichten 
van de Brouwerskapel in de Grote Kerk. We hebben toen een 
nieuwe uitgiftebalie gerealiseerd waar we nu zowel doordeweeks als 
op zondag gebruik van maken. Dit jaar willen we aan de slag met 
het tweede deel van de herinrichting en dat betreft met name het 
meubilair. We hopen dit nog deze zomer te kunnen realiseren. Zodra 
er meer bekend is hoort u hier meer over.


Afscheid Bas Romeijn 
Na 10 jaar trouwe dienst als koster van zowel de Grote Kerk en de 
Nieuwe Kerk gaan we afscheid nemen van Bas Romeijn. Bas gaat 
namelijk met ingang van 1 augustus met pensioen. Bas is een zeer 
gewaardeerde collega binnen het team van het kerkelijk bureau en 
een ontzettend toegewijde koster. We gaan hem dan ook missen! 
Op zondag 25 juni nemen we in de kerkdienst afscheid van Bas. Na 
afloop van de kerkdienst is er koffie met iets lekkers en alle ruimte 
om persoonlijk afscheid te nemen van Bas. Gemeenteleden, 
vrijwilligers, huurders, iedereen die in de afgelopen jaren heeft 
samengewerkt met Bas is hier van harte voor uitgenodigd. 


Kostersteam  
Nu Bas Romeijn met pensioen gaat hebben we er voor gekozen om 
opnieuw te kijken naar de inzet van de kosters binnen de Grote 
Kerk en de Nieuwe kerk en of deze nog passend is in de huidige 
situatie. Het resultaat hiervan is dat we hebben besloten om de 
verdeling van de werkzaamheden iets anders in te richten. Dit 
betekent in de praktijk dat Ruud Balkenende de koster blijft van 
beide kerken. Hij gaat zich tevens richten op de verhuur van beide 
kerken. Hij gaat dit doen samen met een aantal hulpkosters. Deze 
hulpkosters gaan we inzetten bij de verhuur van de kerkgebouwen, 
de openstelling van de Grote Kerk voor de toeristen en een enkele 
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keer bij de kerkdiensten. De administratieve functie die nu door 
Jonas Danen wordt ingevuld gaan we uitbreiden. Jonas wordt 
facilitair/administratief medewerker. Naast de ondersteuning van het 
kerkelijk bureau gaat hij zich richten op het dagelijkse beheer van de 
Grote Kerk. Dit betekent dat Jonas aanspreekpunt wordt voor de  
vrijwilligers en erop toe gaat zien dat het gebouw op orde is en blijft 
zodat we de vele bezoekers gastvrij kunnen ontvangen. 


Vrijwilligers vacatures in en rondom de Grote Kerk 
We hebben diverse vrijwilligers vacatures. Op dit moment zijn we op 
zoek naar:


Klussenteam 
Voor het klussenteam zijn we op zoek naar mensen die eens per 
week op de donderdag het huidige klussenteam komen versterken. 
Ben je bijvoorbeeld technisch of goed in houtbewerking kom dan 
eens kijken bij dit enthousiaste team.


Boenen in de Bavo 
We hebben regelmatig losse schoonmaakklussen. We zijn op zoek 
naar een aantal vrijwilligers die we per klus kunnen vragen of ze 
beschikbaar zijn. 


Een Moment 
Voor het dagelijkse moment van stilte en bezinning in het koor van 
de Grote Kerk zijn we op zoek naar gastvrouwen en heren. Bij het 
koorhek ontvang je de bezoekers en geef je enige uitleg over ‘Een 
Moment’. 


Heb je tijd en zin om je een paar uurtjes in te zetten? Of wil je meer 
weten over de vacatures? Neem dan contact op met Jonas Danen. 
Je kunt hem bereiken via info@bavo.nl of tel. nr. 023-5532040. 


Joke Rooseboom
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Vacature Hulpkoster (m/v) op oproepbasis 
Als hulpkoster ben je mede het gezicht van de Protestantse 
Gemeente Haarlem. Gastvrijheid is je dan ook op het lijf 
geschreven. Wij bieden een interessante en zelfstandige functie. 
Onze kerkgebouwen worden gebruikt voor kerkdiensten en 
kerkelijke activiteiten. Daarnaast ontvangen we jaarlijks vele 
toeristen in de Grote of St.-Bavokerk en worden onze gebouwen 
verhuurd voor verschillende activiteiten. De werktijden zijn 
voornamelijk in de avond en de weekenden. 
 

De inhoudelijke taken kunnen als volgt beschreven worden: 

• Het zijn van gastheer/gastvrouw in en rond het kerkgebouw. Je 

bent het 'gezicht' van de kerk en aanspreekpunt voor 
bezoekers en vrijwilligers;


• Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw of bijruimten 
voor bijeenkomsten en verhuur


• Het bedienen van technische installaties zoals verwarming, 
geluid, keuken- en schoonmaakapparatuur;


• Het namens de kerk optreden als verhuurder van de zalen en 
alle voorbereidende en uitvoerende taken die daarbij horen;


• Het aansturen van vrijwilligers. 

Wat vragen wij? 
• Zelfstandig werk- en denkniveau (MBO-niveau) en, bij voorkeur, 

praktijk- en werkervaring;

• Organisatievermogen en dienstverlenende instelling;

• Sociaal vaardig en stressbestendig;

• Goede communicatieve vaardigheden en representatieve 

uitstraling; 

• Kunnen werken met vrijwilligers;

• Bereidheid tot werken op flexibele tijden;

• Technisch inzicht (o.a. bediening audioapparatuur, beamer en 

geluidsinstallatie);

• Diploma zoals BHV en EHBO zijn een pré en je bent in elk geval 

bereid om deze te halen;
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Wat bieden wij?  
We bieden je een tijdelijke aanstelling voor een jaar op basis van 
een oproepcontract en inschaling volgens de salarisvoorwaarde-
regeling van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Enthousiast geworden? 

Laat ons dan weten dat je interesse hebt! Je kunt een berichtje 
mailen naar directie@bavo.nl. Voor meer informatie over de functie 
kun je contact opnemen met ondergetekende. 


Joke Rooseboom, telefoon 023-5532040

 

Opvolger gezocht 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar 
een nieuw lid voor onze redactie. We zoeken iemand die het digitaal 
in elkaar zetten van het kerkblad wil overnemen. Op dit moment 
hebben wij nog geen opvolger hiervoor gevonden. Daarom herhalen 
wij onze oproep en verwijzen wij u graag naar het vorige kerkblad. 
Lijkt het u leuk om onderdeel van de redactie te zijn en dit dankbare 
werk over te nemen? Neemt u dan gerust contact met mij op, ik 
vertel u er graag meer over.


José van Ophem

vdtgbavo@gmail.com / 06-40941233





We gaan weer naar Osnabrück! 
Tussen Haarlem en Osnabrück bestaat een stedenband. In het 
kader van die stedenband zijn we als Protestantse Gemeente 
Haarlem een kerkenband aangegaan met de Reformierte Gemeinde 
in Osnabrück. Er waren contacten en wederzijdse bezoeken, die 
door corona verwaterden. Met een groep gemeenteleden willen we 
nu weer een bezoek brengen aan onze partnergemeente, die ons 
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hartelijk zal ontvangen.

Niet in juni, zoals we voor corona gewend waren, maar dit jaar op 
17 september. In Osnabrück is er namelijk in juni een 
‘oecumenische Kirchentag’, naar aanleiding van 375 jaar Vrede van 
Westfalen. Alle kerken in de stad doen daaraan mee.

We starten s’morgens vroeg (ca 6.45 uur) zodat we op tijd zijn voor 
de viering in de Bergkirche. Ds. Anette Sprotte zal preken. Na de 
dienst is er koffie, tijd voor gesprekken, een gezellige lunch en een  
middagprogramma. Voordat we huiswaarts gaan, sterken we ons 
met Kaffee und Kuchen. Ca 19.30 uur zijn we weer thuis.

Voor de planning van het vervoer is het fijn, als we al vroeg weten, 
wie er mee wil komen. Wij verzoeken u te melden bij 
ondergetekende. Wees welkom!


Namens de werkgroep, Rosmarie Neff

06-39303299 / rosmarieneff@gmail.com


Protestantse Gemeente 

Enquête gezamenlijke vieringen 
De enquête naar de ervaring met samen vieren in de 
wintermaanden is door bijna 150 mensen ingevuld.  
Diverse cijfers en diagrammen zijn hier te vinden: uit welke wijk 
kwamen de antwoorden, ging men vaker of minder vaak naar de 
kerk, hoeveel gemeenteleden zouden vaker gezamenlijk willen 
vieren enz.  
De algemene reacties op het gezamenlijk vieren in de 
wintermaanden zijn in zeer ruime meerderheid positief: fijn, positief. 
fantastisch, prima, hartstikke leuk, hartverwarmend, van mij mag 
het altijd zo blijven, ik voel me in alle kerken thuis. In veel mindere 
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mate zijn er negatieve reacties op de vraag hoe men de diensten 
ervaren heeft: niet mijn keuze, onpraktisch, massaal, anoniem, als 
oudere kerkganger voel ik me in de steek gelaten; en ook een keer: 
zo jaagt u ons de kerk uit.

Bij de positieve reacties volgt ook wel een verwijzing naar de 
omstandigheden: positief gezien de omstandigheden, prettig - maar 
wel omdat het moest vanwege de kosten, als het echt nodig is 
prima. 
Hierbij sluit aan dat veel mensen op de eerste vraag heel positief 
reageren en later opmerken dat ze het ook fijn vinden om weer in de 
eigen wijkkerk te zijn. 
Op de vraag of men vaker gezamenlijk zou willen vieren antwoordt 
is 75 procent van de antwoorden positief. Dat varieert van: 
absoluut, ik zie alleen maar voordelen, tot: ja, 4 of 6x per jaar, en: 
zeker voor herhaling vatbaar als de energiekosten zo hoog blijven. 
Maar ook: nee, de kracht van de kerk is toch de fysieke 
aanwezigheid in de wijk.

Heel veel mensen, in alle wijken, waarderen vooral de volle kerk en 
het samen zingen met zoveel mensen.  
Iemand merkt op: Door de volle kerken weet je dat je toch niet de 
enige bent die gelooft en dat maakt je blij. En iemand anders: Ik ga 
niet vaak naar de kerk, en de drempel is minder hoog als ik weet 
dat er veel mensen zijn. 
Veel mensen schrijven dat ze een gevoel van verbondenheid 
ervaren met de andere wijken, en dat het fijn is om gemeenteleden 
uit andere wijken weer te ontmoeten of te leren kennen. Maar ook 
wordt herhaaldelijk opgemerkt dat men het gevoel van 
gezamenlijkheid en verbondenheid met de eigen wijk mist, dat het 
anoniemer en onpersoonlijker is.  
Niet iedereen vindt overigens een volle kerk fijn; er zijn mensen die 
minder vaak dan gebruikelijk naar de kerk geweest zijn vanwege de 
drukte. Iemand schrijft: Het is ook wel massaal, je bent een stuk 
anoniemer. Een ander: Met zoveel mensen dicht op elkaar kwam de 
angst voor (corona)besmetting weer terug. En iemand anders: Ik 
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had heel veel last van zoveel (onbekende) mensen om me heen. 
Naast drukte is vooral bereikbaarheid een oorzaak waardoor 
waarom men minder vaak in de diensten is geweest. Verder worden 
temperatuur, geluid, de eigen gezondheid genoemd.

Een paar keer wordt gezegd dat de diensten soms erg vol waren en 
daardoor erg lang duurden, ook het woord rommelig valt. Er wordt 
een paar keer opgemerkt dat er te veel verschillende mensen iets 
doen in de dienst. Maar ook wordt de inbreng van de diaken in de 
voorbede gewaardeerd.

Er wordt een paar keer opgemerkt dat het kennismaken met 
mensen uit andere wijken, bijvoorbeeld bij het koffie drinken, wel 
meer gestimuleerd zou moeten worden.

De communicatie over de gezamenlijke diensten wordt over het 
algemeen positief gewaardeerd en de wekelijkse nieuwsbrief is zeer 
op prijs gesteld, waarbij meerdere keren de teksten van Wil van 
Maris worden genoemd (waarmee ze ook de maandelijkse 
nieuwsbrief opent). 
De laatste vraag in de enquête, of men nader contact op prijs zou 
stellen, is door ruim 20 mensen positief beantwoord, waarbij naam 
en telefoonnummer opgegeven werden. Met al deze mensen is door 
ons contact gezocht, en voor veel mensen bleek dat voldoende. 
Met een kleine groep is in de Ontmoetingskerk een uur doorgepraat 
over de enquête en het gezamenlijk vieren. 


Wil van Maris en Clazien Verheul


Mocht de link niet werken, dan kunt u deze link volledig kopiëren: 

https://www.dropbox.com/s/rx3cqmt0213uf9q/
Evaluatie%20Gezamenlijke%20diensteen%20-
%20Verslag%20Bijlage%201.pdf?dl=0
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De kaartjes van ds. Jan van Aller 
Prikkelende vragen tijdens een viering 
Een zondagmorgen in mei. Moederdag. De Remonstrantse Kerk aan 
de Wilhelminastraat. Prachtig weer. Ds. Van Aller gaat voor. De zon 
schijnt uitbundig door de grote glas-in-loodramen.

Het is een gezamenlijke dienst. Veel bekenden, veel onbekenden. 
Op een gegeven moment tijdens de viering laat ds. Van Aller 
papieren kaartjes en pennen ronddelen. Wie er één wil hebben, 
steekt zijn hand op. Vele handen gaan omhoog.

Aan het begin van de viering heeft hij ons voorbereid op dit 
intermezzo. Thuis heeft hij de kaartjes gemaakt, op elk kaartje staan 
twee vragen:


Tijdens de viering is er ruimte en tijd om te schrijven.

Twee jongeren uit de kerk komen naar voren en lezen een paar 
kaartjes voor. Het is doodstil in de kerk. Iedereen luistert 
geconcentreerd. Na afloop speelt Gerrie Meyers op het orgel. 

Verrassend veel mensen hebben de vragen (anoniem) ingevuld, 
natuurlijk kunnen er maar een paar uitgelicht worden. De rest van de 
kaartjes wordt achtergelaten op een tafel. Ds. Van Aller zegt: “Ik heb 
er alle vertrouwen in dat daar in jullie gemeentes goed mee 
omgegaan wordt”.

Bij het koffiedrinken, na afloop (in de tuin van de Remonstrantse 
Kerk!), meld ik me. Is het een idee om ze met elkaar te delen in de 
kerkbladen? Bij deze.


Hanneke van Laar - PKN gemeente Haarlem Centrum


Wanneer heb je iets van Gods licht ervaren in je leven? 
… In deze maand in winkelcentrum Schalkwijk waar mijn oog 
opeens viel op een spandoek waarop mijn stiefvader was afgebeeld 
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en zijn werk in het verzet stond vermeld. Het voelde als een groet uit 
de hemel…

… Als een venster die zich opent “als alles duister is”…

… In het ziekenhuis. Een licht waar ik mijn dochters zag en wakker 
werd…

… Bij de geboorte van kinderen. In de natuur, bij zwemmen in zee, 
al zeilend etc…

… Op een moment dat ik me heel alleen en eenzaam voelde en 
dacht er is niemand die om me geeft hoorde ik een stem: maar Ik 
ben er toch…

… Geboorte van kinderen en daar waar mensen samenkomen en 
oprechte aandacht voor elkaar hebben…

… Heb zijn nabijheid ervaren toen ik in moeilijkheden zat…

… Het licht in de ogen van een kind. Verwondering…

… De laatste keer dat mijn vader en wij tegen elkaar zeiden dat we 
van elkaar houden…

… Bij de geboorte van onze kinderen…

… Op vele momenten waar het lastig was; onverwacht op een 
verrassende wijze…

… Bij de geboorte van ons kind…

… Heel vaak! Veel in de natuur in de ontmoeting met mensen…

… Zomer 5:30 uur een vogelkoor brengt het licht…

… In de verdrietige dagen na het overlijden van onze dochter…

… Bij geboorte van onze kinderen…

… Als mijn dochter toch weer beter werd na een zeer ernstig 
situatie…

… Bij het horen van hele mooie muziek, bijvoorbeeld van J.S. Bach. 
Bij het zien van prachtige Middeleeuwse fresco’s in Toscane. Bij de 
geboorte van onze kinderen…

… Als je in de Psalmen leest…

… Toen ik mijn levenspartner vond…

… Mijn hele leven is licht…

… Toen ik onverwacht overstelpt werd met liefde…

… Duisternis wint nooit van Licht…
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… Ik leef…

… Geschiedenis herkansing ging slecht maar cijfer was 8.6…

… Toen ik in een heel moeilijke situatie opeens onaangekondigd ’s 
avonds redelijk laat de predikant (!) aanbelde. Hij bracht licht in mijn 
duisternis…

… Tijdens en soms zelfs vaker nádat je een inspirerend iemand hebt 
ontmoet. Iemand die je bemoedigd heeft. Dat je weet: dat was een 
Engel...

… In de gedichten van Huub Oosterhuis…

… Bij het overlijden van mijn vrouw. Ze zei altijd: ik kom van het 
Licht en ga naar het Licht. Dat maakte het ook voor mij licht…


In welke situatie is Gods licht speciaal nodig?  
… Pijn en dood…

… Bij verdriet…

… Als je jezelf bent kwijtgeraakt en je gevonden voelt…

… Waar wanhoop is, verdriet, uitzichtloosheid, angst…

… Als troost tegen verdriet maar ook om de vrede te vieren…

… Bij ziekte en twijfel, bij een conflict om een oplossing te krijgen 
de juiste stelling te nemen…

… Als we als mensen teveel tegenover elkaar komen te staan…

… Daar waar duisternis ervaren wordt, zoals bij oorlog, honger, 
liefdeloosheid, ongerechtigheid… 

… Bij de mensen die eenzaam zijn. Op alle donkere plekken in de 
wereld…

… Goede gezondheid voor mezelf en mijn kinderen. Lange leven. 
God laat alles op zijn plaats vallen in mijn leven en kinderen…

… Bij mensen, verslaafd en met onrust in hun hoofd, zonder dak 
boven hun hoofd, zonder thuis, genegeerd…

… Als ’t donker is in de wereld. Zoals nu…

… Er zijn voor mij geen speciale situaties: ik kan het zelf zoeken! 
Het is er…

… Bij afscheid van het leven…

… Als de mens zich eenzaam voelt…
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… Oorlog in de Oekraïne…

…Wanneer iemand niet meer een uitweg ziet. Wanneer er oorlog 
is…

… In donkere, duistere situaties…

… Ik vraag om licht als ik weet dat iemand hulp nodig heeft, ook als 
ik het zelf moeilijk heb…

… Als alles duister is…

… Als de toekomst – als je toekomst – pikzwart is. Bij een scheiding 
of werkloosheid bijvoorbeeld. Als je je totaal radeloos voelt…

… Om vergeving te vinden voor hen die mij afwijzen…

… Helder zien. Maken van moeilijke keuzes. Hoop houden. Dan is 
er toekomst…

… Iemand die blut is?....

… In onze godverlaten duisternis…

… Mensen die vluchten voor oorlog…

… Moeders die een kind missen of moeders die een kind hadden 
willen hebben…

… Families die oorlog hebben ervaren…

… Mensen die zichzelf niet mogen zijn…





Ingezonden 

‘Rebelleren voor het leven’ 
Een dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid 
Rozemarijn van ’t Einde schreef een boek over geloof, hoop en 
activisme in de klimaatcrisis waar we middenin zitten.

Ze deelt op een laagdrempelige manier haar eigen ervaringen 
binnen de klimaatbeweging. Ze onderkent dat klimaatactivisme 
voor veel christenen een onontgonnen gebied is, gaat in gesprek 
met de lezer en neemt misverstanden en vooroordelen weg. Ze 
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beschrijft wat haar bemoedigt en inspireert 
om door te gaan. 

De concrete vragen na elk hoofdstuk 
nodigen uit tot bezinning. Haar boek is niet 
vrijblijvend, het zet aan het denken en 
inspireert om zelf in beweging te komen en 
te doen wat bij jou past.


Taal: Nederlands, ISBN: 9789043539449, 
224 pagina’s, € 20,99


(overgenomen uit Woord&Dienst)





Collectes 

Collectebonnen 
Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (20 bonnen à € 
0,50) of € 20,50 (20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (20 bonnen à € 2,-) 
per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op IBAN: 
NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN 
Haarlem-Oost. In verband met bezorging graag uw adres 
vermelden. Contactpersoon collectebonnen: Pieter Dijkstra, 06-44 
180 633, pdijkstra11@gmail.com. 


Opbrengsten 

Datum Diaconie Kerk

2 april € 236,45 € 166,05

9 april € 437,16 € 729,44
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Collectedoelen 




Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad, het 
zomernummer juli & augustus:


donderdag 22 juni 2023 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren 
vdtgbavo@gmail.com. 





4 juni 1e Diaconie  - Stem in de Stad

2e Kerk

11 juni 1e Diaconie 

2e Kerk 

18 juni 1e Diaconie - Mission Possible

2e Kerk 

25 juni 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Colombia - Perspectief 
voor jonge vluchtelingen uit Venezuela 

2e Kerk 

2 juli 1e Diaconie  - Werelddiaconaat - Indonesië - Pastorale en 
praktische hulp voor migranten

2e Kerk
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16 april € 161,35 € 181,84

23 april € 330,71 € 218,45

30 april € 214,65 € 116,32



Contact 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Grote Kerk

Kerkelijk bureau


Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw


Nieuwe Kerksplein 28 

2011 ZT Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Kosters Bas Romeijn 06 248 82 300

Ruud Balkenende 06 233 52 870

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant Ds. Willemijn van Dijk-Heij

06 128 74 781 predikant@bavo.nl

di-middag en woe vrij

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes	 

06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdpastor Peter van der Zalm - van der Beek	 

06 523 22 741 jeugdpastor@pghaarlem.nl 

Jeugdouderling Heleen van Leeuwen

06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

Missionair predikant Ds. Tom de Haan	 

06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo Cantorij Anton Pauw (cantor)

06 153 78 374 

NL26 INGB 0005 5151 66
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Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

Wijkkas Lodewijk Houthoff (penningmeester)

06 412 19 636

wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. 

Prot. Gem. Haarlem-Centrum 

Diaconaal bureau Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem

023 531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink (voorzitter)

023 527 27 50 marianne@hes-immink.nl

Govert Jeronimus (penningmeester) 

NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. 

Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Vertrouwens-
personen

Sandra Struys

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl

Bart Baak

vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl

Publiciteit Nelleke Bouma	 

n.bouma61@gmail.com 

Redactie kerkblad José van Ophem	 

06 409 41 233 vdtgbavo@gmail.com 

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

023 534 28 91 info@stemindestad.nl

NL15 INGB 0002 8292 40

ZWO NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
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ZOMERAVONDMUZIEK
Ingang Grote Markt 

Aanvang 19.00 uur | Toegang vrij
bavo.nl/muziek/zomeravondmuziek

Zondag 28 mei | Vespers voor Pinksterzondag  
Gezongen door Canto Chiaroscuro o.l.v. Guido Groenland

Werken van Marenzio, Vecchi, d’India, Gastoldi

Zondag 4 juni | Vesper 
Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek 

o.l.v. Antoine Oomen ‘Hij is van ver en dichtbij’ - 19 Psalmen in vrije 
vertaling door Huub Oosterhuis op muziek van Antoine Oomen

Zondag 11 juni | Het Woord is aan… 
Tineke Steenbrink over Geloof
I.s.m. Stadsklooster Haarlem

Zondag 18 juni | Evensong 
Roder Jongenskoor o.l.v. Jaap de Kok 
m.m.v. Sander van den Houten, orgel 

Voorganger: ds. Sicco Zijlstra

Zondag 25 juni | Het Woord is aan…   
Frénk van der Linden over Hoop

I.s.m. Stadsklooster Haarlem

Zondag 2 juli | Concert 
The Choir of Royal Holloway London o.l.v. Rupert Gough 

Werken van o.a. Byrd, Purcell, Peeters, Gjeilo

Zondag 2 juli | Concert 
The Choir of Royal Holloway London o.l.v. Rupert Gough 

Werken van o.a. Byrd, Purcell, Peeters, Gjeilo 

Zondag 9 juli | Het Woord is aan… 
Jim de Groot over Liefde

I.s.m. Stadsklooster Haarlem

Zondag 16 juli | Vesper
Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw

Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen 

Zondag 23 juli | Concert 
Vocaal kwintet Voces Atticae

Muziek t.g.v. de 400e geboortedag van William Byrd 
(Mass for Five Voices)

Zondag 30 juli | Choral Evensong
Martinus Cantorij o.l.v. Bas Halsema 
Voorganger: pastoor Robert Frede

Zondag 1 oktober | Concert 
Marienkantorei Osnabrück o.l.v. Carsten Zündorf

Werken van o.a. Bach, Pepping, Hessenberg, Mauersberger 

Zondag 8 oktober  | Concert
Kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker

m.m.v. Geerten van de Wetering, orgel
Duruflé, Requiem

 Georganiseerd door de Vrienden van de Grote Kerk
Betaalde toegang

Foto: Jurriaan Hoefsmit

PROGRAMMA 2023
Grote of St.-Bavokerk HAARLEM
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