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Wijkgemeente Centrum 

Kerkdiensten & zomeravondmuziek  
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Zondag 2 juli 
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. Spoelsta

Crèche, kindernevendienst


Grote Kerk 19.00u Concert The Choir of Royal Holloway 
o.l.v. Rupert Gough

Zondag 9 juli 
Grote Kerk 10.00u


Viering met Remonstranten en 
Lutheranen 

Ds. A Sprotte

Crèche, kindernevendienst

Grote Kerk 19.00u Het Woord is aan Jim de Groot, thema 
liefde

Zondag 16 juli 
Grote Kerk 10.00u


Kliederkerk voor jong & oud 
Ds. W. van Dijk-Heij

Geen crèche en kindernevendienst, alle 
kinderen zijn welkom tijdens de gehele 
viering

Grote Kerk 19.00u Vesper met Oude Bavo Cantorij o.l.v. 
Anton Pauw en organist Henny Heikens

Zondag 23 juli 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. R.M. Witteveen

Crèche, kindernevendienst


Grote Kerk 19.00u Concert Vocaal kwintet Voces Atticae



Tijdens elke eerste zondag van de maand kan er koffie meegebracht 
worden voor Stem in de Stad. 
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Zondag 30 juli  
Grote Kerk 10.00u

Ds. H. Koetsveld

Crèche, geen kindernevendienst

Grote Kerk 19.00u Choral Evensong met Martinus Cantorij 
o.l.v. Bas Halsema, voorganger pastoor 
Robert Frede

Zondag 6 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Ds. J. Nak

Crèche, geen kindernevendienst


Zondag 13 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Viering met Remonstranten en 
Lutheranen 
Ds. J. Bos

Crèche, geen kindernevendienst


Zondag 20 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Avondmaal

Ds. T. De Haan

Crèche, geen kindernevendienst

Zondag 27 augustus 
Grote Kerk 10.00u

Doopdienst 
Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst


Zondag 3 september  
Grote Kerk 10.00u

Ds. W. van Dijk-Heij

Crèche, kindernevendienst




Reacties demonstrerende dominee 
Ter overdenking voor deze zomer: een greep uit de reacties op 
mijn column in het vorige kerkblad ‘demonstrerende dominee’.  
Zowel na deze column, als na de groene viering van afgelopen 
11 juni, heb ik veel reacties gehad op dit thema. Ik vind het mooi 
om dat hier te delen, zodat jullie ook zien dat dit onderwerp leeft 
in de gemeente. 

Anneke Verboom en ik zullen na de zomer een oproep doen voor 
een kring over klimaatverandering en hoe je daar vanuit de bijbel en 
de groene theologie in kan staan. Want zoals jullie hieronder kunnen 
lezen: het doet iets met ons. 
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Mijn lieve demonstrerende dominee Willemijn.  
Vol bewondering volg ik jouw demonstratie tochten, en ben 
achteraf ook ontzettend opgelucht om te horen, dat je niet 
belandde in de bajes. 
Ik vraag mij toch af... Waarom per se een verboden demonstratie, 
wanneer je een geoorloofde kan doen? 
Jij omschrijft de schepping als een weduwe, dat vind ik heel mooi. 
De mensheid is wellicht voorgedragen om het leven te 
beschermen, maar dan mogen wij ook vertrouwen, dat de Heer 
ons heeft begaafd met de vaardigheid om deze opdracht te 
voltooien.  
Misschien kan de PKN een dienst geven op het Malieveld in Den 
Haag. Dit zou dan een geoorloofde en aangekondigde activiteit 
zijn. Met het thema: Dank aan de schepping en gebed aan de 
Heer om de weg voor de mensheid te verlichten, zodat wij kunnen 
omgaan met de gaven van de schepping, zoals de Heer het altijd 
heeft bedoeld. 
Of nog beter, misschien kun jij actief worden in een politieke partij 
met klimaat als jouw persoonlijke agenda?
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Wij zijn het zó eens met de gedachte dat je als christen niets 
anders kan doen dan je stem te laten horen. Datzelfde hebben we 
ervaren in de tachtiger jaren bij de protesten tegen de 
kernwapens. Wij woonden toen in de Achterhoek. Ik weet nog 
goed dat er ’s morgens vroeg iemand op de uitkijk stond om te 
zien wie er allemaal in de bus stapten. Ik heb nog vrolijk naar hem 
gezwaaid notabene. Er werd al snel over gesproken, ik wilde zeker 
bij een kozak op schoot. Mijn reactie: ‘als het een leuke is heb ik 
geen bezwaar’. ;-)  
In die tijd werd er nogal eens actiegevoerd. Er was veel solidariteit 
en betrokkenheid. Een opsomming: de dwaze moeders, Angola 
vrije koffie, Tsjechië. Dus, wat ons betreft: CHAPEAU!

Terecht: mee-protesteren, maar de overheid luistert amper naar 
de kerk. Ik denk dat de politiek belangrijk is en dat we dus moeten 
stemmen op partijen die natuur, milieu en gerechtigheid 
voorstaan. Dat kun je wellicht in de preek niet zo duidelijk zeggen, 
maar het valt mij op als ik kerkdiensten uit Duitsland op ZDF 
beluister, dat in de gebeden en ook in wat gemeenteleden aan 
ervaringen vertellen, deze elementen en ook asielzoekers, duidelijk 
genoemd worden. Wat kunnen wij als kerk praktisch doen: 
zonnepanelen enz.? Ook goede voorlichting en gezamenlijke 
bezinning. Er is veel goede literatuur en m.i. zouden we in de kerk 
een boekentafel moeten hebben (wij zijn al jaren lid van 
Milieudefensie en het blad ”Down to Earth” is heel lezenswaardig). 
Ook praktisch: alleen fair-trade koffie in de kerk! In een andere 
kerk staat op de laatste zondag v.d. maand een tafel met 
producten van de Wereldwinkel, die je daar kunt kopen. Kleine 
stapjes, maar voor de bewustwording belangrijk.

Met jouw enthousiasme en wezen heb jij veel meer te bieden, dan 
alleen maar demonstreren Willemijn. Daar heb ik ook veel 
vertrouwen in.



Hoe sta jij tegenover dit onderwerp? Hoe reflecteer je hierop vanuit 
de christelijke traditie? De komende tijd zal dit onderwerp nog veel 
langskomen in diensten en het programma van Vorming en 
Toerusting. Ik ben benieuwd waar ons dit als gemeente zal brengen. 


Ds. Willemijn




Uit de wijk 

Bijzonderheden bij de diensten 
De zomertijd breekt aan. Dat betekent dat we het in de kerk wat 
rustiger aan doen. Iets minder bijzonderheden en iets meer 
gastpredikanten. In een aantal diensten schuiven de Remonstranten 
en de Lutheranen aan in de banken.  
Voordat de zomervakantie voor de kinderen aanbreekt, is er nog 
een Kliederkerk met als thema ‘Het huis op de rots.’ Bij deze 
Kliederkerk nemen we afscheid van jeugdpastor Peter. Verderop in  
dit blad lees je hier meer over. De dienst wordt in het koor van de 
Bavo gevierd en is daardoor niet via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Uiteraard zijn de diensten in de Oosterkerk en de Ontmoetingskerk 
wel te volgen via respectievelijk kerkdienstgemist.nl en 
kerkomroep.nl.

Na de zomervakantie, op zondag 27 augustus worden Joëlle 
Wisselink, dochter van Elco Wisselink en Margriet Wassenaar, en 
Elias Visser, zoon van Willeke Koldenhof en Vidur Visser gedoopt. 
Later stellen zij zich voor. 


Vakantie 
Met al deze mooie dingen in het vooruitzicht wens ik jullie allen een 
heerlijke zomer toe, met veel natuur, cultuur en in goed gezelschap.
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Zelf gaan we met onze vouwwagen Frankrijk door, we bezoeken 
Parijs, de Alpen en Luxemburg, iets waar we naar uitkijken! 

Mijn vakantie duurt van vrijdag 28 juli tot en met zondag 20 
augustus.  Als er in mijn afwezigheid dringende pastorale zaken zijn, 
kan via het kerkelijk bureau contact gezocht worden met een 
aanwezige predikant. In de weekenden kun je hiervoor contact 
opnemen met ds. Anette Sprotte (06-22314890).


Hartelijke groet,

Ds. Willemijn





Van de wijkkerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van juni was Carla van Drie te gast. 
‘Te gast’ is niet het goede woord, want Carla is kerkenraadslid en 
vanuit onze wijkgemeente uitgezonden als geestelijk verzorger voor 
de Janskliniek. Het is goed gebruik dat zij ons een á twee keer per 
jaar bijpraat over het reilen en zeilen in de Janskliniek. Op dit 
moment gebeurt daar veel. Dat heeft alles te maken met de 
grootscheepse verbouwing van de Janskliniek. Een aantal 
bewoners (somatiek) is in verband hiermee verhuisd naar het Huis in 
de Duinen in Zandvoort. De mensen met een niet aangeboren 
hersenafwijking zijn in de Janskliniek achtergebleven. Zij hebben 
moeten inschikken. Ook de ruimte waar de zondagse vieringen 
werden gehouden moest ontruimd. De vieringen vinden nu plaats in 
een van de huiskamers. Er is voor deze vieringen behoefte aan een 
kleiner elektronisch orgel. Wij gaan bekijken of we daarin iets 
kunnen betekenen. 
Ons bezinningsmoment stond in het teken van de voorbereiding van 
de startzondag op 24 september aanstaande. We willen dan met 
elkaar proberen de opbrengst uit de huiskamergesprekken en de 
retraite van de kerkenraad bij elkaar te brengen in een verdere 
verdieping van de identiteit van onze wijkgemeente. 
Een taaier onderwerp op de agenda zijn doorgaans de voor-
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genomen wijzigingen van de kerkorde en/of ordinanties, die ons 
door het moderamen van de Generale synode van de PKN de 
worden voorgelegd. Zo niet deze keer, voor zover het de 
kerkordewijzigingen “Veilige kerk” betrof. We hebben intensief met 
elkaar gesproken over de voorgenomen regeling dat niemand in een 
ambt of andere nog door de kerkenraad vast te stellen functie 
werkzaam kan zijn zonder een verklaring omtrent gedrag (VOG). 
Hoewel deze voorwaarde zich slecht verhoudt met de vergevings-
gezindheid die wij willen voorleven, moeten we niet blind zijn voor 
de maatschappelijke ontwikkeling. Daar waar men in het werk met 
kwetsbare mensen in contact kan komen, wordt tegenwoordig een 
VOG vereist. Het valt niet goed in te zien waarom dit binnen de kerk 
anders zou moeten zijn. De wijkkerkenraad heeft daarom aan de 
Algemene Kerkenraad laten weten dat wat ons betreft namens de 
PGH met deze wijziging kan worden ingestemd. Daarbij heeft ook 
meegespeeld dat een VOG gericht wordt aangevraagd voor het 
werk dat men gaat doen en dat betrokkene deze zelf aanvraagt. 
De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van 
‘Grootoudersvoorhetklimaat’ om op zaterdag 24 juni de klokken van 
de Bavo te luiden ter ondersteuning van hun actie “Grootouders 
luiden de noodklok voor het klimaat”. Een oproep aan de overheid 
en bedrijven om onmiddellijk over te gaan op het uitvoeren van de 
afspraken over reductie van de CO2-uitstoot, in het belang van de 
toekomst van alle kleinkinderen. 
Tot slot meld ik hier dat we hebben gesproken over de opvolging 
van José van Ophem in de redactie van dit kerkblad. José heeft 
zich ruim 10 jaar ingezet voor de opmaak en redactie van het blad. 
Dit blad is haar laatste als redactielid. Namens de kerkenraad wil ik 
daar juist op deze plaats onze hartelijke dank voor uitspreken! Een 
opvolger is nog niet gevonden. Dit betekent dat op dit moment ook 
nog niet zeker is, of er in september een kerkblad kan verschijnen. 
Als dat niet lukt, zult u met (digitale) nieuwsbrieven zo goed mogelijk 
geïnformeerd worden.

Dit was de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie. 
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In september pakt de kerkenraad die draad weer op. Dankzij de 
inzet van velen draait het kerkenwerk in de zomer op vele fronten 
gelukkig gewoon door. Namens de kerkenraad wens ik u allen een 
mooie zomer!


Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad




Vanuit het pastoraal team 
In Memoriam Jaap Band  
Op 27 mei is, op zijn geliefde eiland Mallorca, Jaap Band overleden. 

Tijdens hun verblijf op Mallorca, stapte Jaap op de fiets en zwaaide 
nog een keer naar Welmoet. Zo fietste hij het leven uit, want wat 
volgde was een hartstilstand en reanimatie mocht niet meer baten. 

Een grote schok. Voor Welmoet, die plotseling alleen achterbleef op 
dat mooie eiland, voor de kinderen die halsoverkop die kant op 
vlogen. 

Wat volgde waren moeilijke dagen. Want op Mallorca gelden andere 
regels dan in Nederland. Zo mochten Welmoet en de kinderen Jaap 
pas na vele dagen zien. 

In intieme kring heeft het gezin uiteindelijk een afscheid 
vormgegeven en is Jaap, na een aantal liefdevolle woorden van 
Welmoet, gecremeerd. 

Vrijdag 23 juni hebben we Jaap herdacht in een dienst in de Nieuwe 
Kerk. Daar klonken veel warme woorden over hem. Over wat voor 
een fijne man het was, samen met Welmoet een twee-eenheid, want 
ze waren altijd samen. Over Jaap als vader, hij was altijd 
behulpzaam en betrokken. Er waren toespraken over wat voor 
geweldige broer Jaap was en een fantastische tandarts en collega. 
Jaap was er altijd voor de mensen die hem nodig hadden. Hij nam 
de tijd. Wij namen de tijd om ons dat allemaal in te prenten. Aan de 
hand van Prediker 3 realiseerden we ons dat het om die tijd gaat; 
tijd van verbinding met anderen, tijd van samen leven, behulpzaam 
zijn en betrouwbaar, zoals Jaap ook probeerde. 
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We troostten ons met mysterieuze woorden van Prediker: God haalt 
wat voorbij is altijd weer terug. En met de trouwtekst van Jaap en 
Welmoet uit Openbaring 21, waarin God zegt: Ik maak alle dingen 
nieuw. 

In liefde hebben we Jaap herdacht en in die liefde waarvan niemand 
ons kan scheiden lieten we hem los in het vertrouwen en in de hoop 
dat Jaap is teruggekeerd naar de bron van het leven. 


Ds. Willemijn




Van de ouderenpastor  
High-tea voor alle gemeenteleden vanaf 80 jaar 
Zoals eerder aangekondigd organiseren ouderen-ouderling Hester 
Wesselius en ik, ouderenpastor Esther, een high tea voor alle 
80+’ers van onze gemeente. Deze middag vindt plaats op 
donderdag 6 juli van 14.00-15.30u in het wijkgebouw. Alle 
gemeenteleden vanaf 80 jaar hebben hiervoor ook een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. We zien ernaar uit om u te ontmoeten!


Theemiddag 
Op donderdag 20 juli is er weer een theemiddag. Dolf Pull zal dan 
komen vertellen over vogelen. Dolf is een fervent vogelaar en weet 
bij iedere vogel wel iets interessants te vertellen. Een ieder die 
geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd, is van harte welkom! Van 
14.00-15.30u in het wijkgebouw.

In de maand augustus houden we een zomerstop van de 
theemiddag. In september pakken we de draad weer op. Meer 
informatie hierover volgt. 


Aanrader: het zomerprogramma in de Ontmoetingskerk! 
Ieder jaar worden er tijdens de zomervakantie zes gezellige 
middagen georganiseerd in de Ontmoetingskerk in Schalkwijk. Ook 
dit jaar heeft de organisatie weer haar best gedaan om een mooi 

Van de Torens geblazen 11 juli/aug ’23



programma samen te stellen en dat is aardig gelukt! Het programma 
is als volgt: 

26 juli:		 Zingen met dirigente Leny van Schaik! Onder leiding 	
	 	 van Leny’s bevlogen leiding zingen we bekende 	 	
	 	 Hollandse liedjes

2 augustus: 	 Haarlems poppenkasttheater door Michaëla Bijlsma 	
	 	 e.a. 

9 augustus:	 interactieve middag met Christien Kuiper en Hannis 	
	 	 Peursum, waarin ze alles vertellen over hun 		 	
	 	 middeleeuwse muziekinstrumenten, en mooie muziek 
	 	 en zang ten gehore brengen

16 augustus: 	lezing van Frits Rijnenberg over zijn herinneringen en 	
	 	 ervaringen van Nederlands-Indië

23 augustus: 	wegens succes herhaald: ds. Anette houdt een 	 	
	 	 interactieve lezing over Rembrandt

30 augustus: 	traditiegetrouw sluiten we de zomermiddagen af met 	
	 	 pannenkoeken eten in het Reinaldapark! 

Iedereen (ongeacht leeftijd) is welkom en toegang is gratis. Rondom 
de kerk kunt u gemakkelijk en kosteloos parkeren. Mocht u met het 
openbaar vervoer komen, dan kunt u uitstappen bij de bushalte 
‘Belgiëlaan’, vanaf daar is het ongeveer 3 minuten lopen naar de 
Ontmoetingskerk. De middagen zijn van 14.30-16.00u in de 
Ontmoetingskerk, behalve op woensdag 30 augustus. Dan 
verzamelen we om 17.00u in de Ontmoetingskerk om vervolgens 
met de auto naar het pannenkoekenhuis in het Reinaldapark te 
vertrekken. 


Persoonlijke update ouderenpastor Esther 
Allereerst wil ik u vanaf deze plek allen heel hartelijk bedanken voor 
het vele medeleven dat ik ontving vanwege mijn oogoperatie! De 
vele app’jes, kaartjes en de prachtige bloemengroet hebben mij 
goed gedaan!

Inmiddels is de operatie achter de rug. De operatie is goed gegaan; 
de oogarts is erg tevreden met hoe mijn oog eruitziet. Mijn herstel 
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verloopt gelukkig ook heel voorspoedig. In de week na de operatie 
had ik nog veel pijn, maar inmiddels wordt dat bijna dagelijks 
minder. Ook heb ik weer wat meer energie. Vanaf maandag 26 juni 
hoop ik mijn werk weer op te pakken, hoewel ik er de komende 
weken nog goed op moet letten dat ik mijn oog niet te veel belast. 
Ik zal dus rustig aan (moeten) doen! Bovenal ben ik vooral heel 
dankbaar en blij dat de operatie achter de rug is en dat het goed is 
gegaan. Nu kunnen we uitzien naar het volgende: eind juli krijgen 
we de sleutel van ons nieuwe huis en kunnen we verhuizen! 


Vakantie ouderenpastor Esther 
Van 4 tot en met 27 augustus ben ik met vakantie. Voor dringende 
pastorale situaties kunt u in deze periode contact opnemen met het 
kerkelijk bureau (op werkdagen beschikbaar via 023 5532040). In de 
weekenden kunt u contact opnemen met ds. Anette Sprotte 
(0622314890).


Esther van Bijsterveld-Overes 




Jeugdwerk 
Afzwaaiers basisschool en geslaagden 
Na de zomervakantie gaan Nienke Valkema, Date Hes en Ruben 
Lloyd naar de middelbare school. Wat fijn dat ze allemaal op de 
school terecht kunnen die hun eerste keuze was. Bij het afzwaaien 
van de basisschool hoort ook het afscheid van de kinder-
nevendienst. Op zondagochtend 25 juni kregen Ruben, Date en 
Nienke een bijbel uitgereikt, en maakten ze de overstap naar de OJ.

Op 14 juni was het een feestelijke dag in huize Stam en huize Thijs. 
Judith en Maarten kregen te horen dat ze geslaagd zijn voor het 
VWO. Namens het jeugdwerk hebben de twee geslaagden een 
bioscoopbon gehad. Judith gaat haar muzikale passie volgen op 
het Conservatorium en Maarten gaat zich verdiepen in Technische 
Wiskunde. Veel succes gewenst met deze spannende nieuwe fase!
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Heleen van Leeuwen (jeugdouderling)


Nieuwe baan voor jeugdpastor Peter 
Met veel plezier ben ik in Haarlem. Met de jeugd ben ik zowel 
binnen de kerk als buiten de kerk aan de slag. Van de creatieve 
wisselwerking met de vrijwilligers én van het werken met de 
gevarieerdheid van gemeenteleden/mensen in verschillende 
Haarlemse wijken, geniet ik. 

Toch is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Per 1 juli  
word ik pastor van de Nassaukerk in Amsterdam (Oud-West, 
Staatsliedenbuurt). Deze functie spreekt mij aan, omdat het een 
verbreding van mijn werk betreft: niet alleen specifiek jeugdwerk, 
maar al het gemeentewerk. Daarnaast is men in de Nassaukerk erg 
bet rokken op de w i jk , waarvan mi jn van oorsprong 
maatschappelijk-werk-hart sneller gaat kloppen.

Een mooie stap die ik mag maken, maar helaas betekent dit ook dat 
ik Haarlem ga verlaten. Dit gaat met pijn in mijn hart, want ik voel 
me zeer met jullie verbonden.

De Kliederkerk van 16 juli is de laatste viering waaraan ik als 
jeugdpastor mijn medewerking verleen. Tevens is dit de viering 
waarin ik afscheid neem van de jeugd en de wijkgemeente 
Centrum. 

Fijn om in onderlinge verbondenheid mijn tijd bij jullie te markeren. 
Ik heb die als plezierig, warm & inspiratievol ervaren! Natuurlijk 
beweeg ik mij nog volop in het Haarlemse. In kleine of in grote kring 
hoop ik  daarom nog  velen van jullie, vanuit de drie verschillende 
wijkgemeentes, te ontmoeten.


Kliederkerk 16 juli ‘Het huis op de rots’ 
Op 16 juli vindt een Kliederkerk plaats om 10.00u in de Grote Kerk. 
Het thema van deze Kliederkerk is ‘Het huis op de rots’. Samen 
ontdekken we over welk Bijbelverhaal dit precies gaat, vieren we 
ons samenzijn met alle generaties en sluiten we natuurlijk af met 
een gezamenlijke maaltijd. 
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Belangrijk: Kliederkerk duurt langer dan andere vieringen, want een 
Kliederkerk sluiten we af door met elkaar te eten. Voor dit onderdeel 
is het belangrijk dat iedereen iets feestelijks te eten meeneemt. Het 
eten delen we met elkaar. Dit kan van alles zijn: van hartig tot zoet. 
Als het maar ‘koud’ is, gesneden is of in porties verdeeld is. 
Iedereen is vrij om eigen inspiratie te volgen en eten mee te brengen 
om te delen. Als afsluiting van de Kliederkerk lunchen we samen en 
eten dus het door iedereen meegebrachte eten op.

Deze viering zal helaas niet digitaal te volgen zijn, omdat deze in en 
rondom het hoogkoor plaats zal vinden. Vanuit het hoogkoor zijn er 
helaas geen uitzendmogelijkheden. De kerkdiensten in de 
Oosterkerk en de Ontmoetingskerk zijn wel digitaal te volgen. 

In en rond deze viering zal ook aandacht zijn voor mijn afscheid en 
is er ruimte om elkaar nog even te ontmoeten/mij de hand te 
schudden.

Met elkaar kijken we uit naar een fijne viering, wellicht met een lach 
en een traan, samen met de kinderen en de mensen om hen heen!


Peter van der Zalm - van der Beek




Vesper OBC 
In de vesperdienst op zondag 16 juli in de Bavo, om 19.00u, zingt 
de Oude Bavo Cantorij. In deze vesper brengt de OBC werken van 
Max Reger ten gehore.  

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Duitse componist Max Reger 
(1873-1916) werd geboren. Hoewel Reger wel wordt genoemd ‘der 
letzte Riese in der Musik’ (de laatste reus in de muziek, in de rij 
Bach, Mozart, Beethoven etc.), wordt hij door liefhebbers van 
klassieke muziek toch vaak over het hoofd gezien. Zijn muziek is 
niet altijd even toegankelijk en kan zelfs als onrustig en 
megalomaan worden ervaren, van de hak op de tak springend en 
met extreme contrasten. Toch kent Regers muziek ook een intieme 
kant, die vooral in zijn koormuziek doorklinkt. De cantorij, die dit jaar 
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zijn 35-jarig bestaan viert, eert de componist met een aantal van 
deze werken, waaronder het ingetogen Nachtlied uit de Acht 
Gesänge opus 138. Deze acht liederen vormen een van Regers 
laatste composities, waarin hij put uit oude Duitse religieuze poëzie. 
Ze vormen samen een soort Credo van de diepgelovige componist. 
Opvallend is dat Reger zich als katholiek – uiteindelijk  
geëxcommuniceerd omdat hij een protestantse vrouw trouwde – erg 
verwant voelde met de Lutherse kerkmuziek. Vele voorbeelden in 
zijn oeuvre getuigen hiervan, waaronder de koraalcantates over 
Lutherse kerkliederen. De cantorij voert een van deze cantates uit: 
‘Auferstanden, auferstanden’ voor alt, gemengd koor en orgel. De 
bekende koraalmelodie heeft het Liedboek 2013 helaas niet 
overleefd, maar kwam nog voor in het Liedboek voor de Kerken bij 
gezang 435 (‘O verbreker aller banden’). Reger verstaat als geen 
ander de kunst om de melodie bij elke strofe – het zijn er in totaal 
acht – weer anders harmonisch in te kleuren, zodat ondanks de 
herhaling een zeer afwisselend geheel ontstaat. De altpartij wordt 
gezongen door Marjolein Aartsen, die ons koor al vele malen is 
komen versterken.  

Reger componeerde regelmatig op bestelling, ook vanuit het 
buitenland. Uit Lutherse kringen in Amerika kwam het verzoek voor 
een reeks Responsories op schriftteksten (in het Engels) bij het 
kerkelijk jaar, Reger leverde er 20. Ook uit deze verzameling zingen 
we enkele delen. 

Het Müller-orgel nodigt uiteraard uit om ook te putten uit Regers 
ontzagwekkende lijst orgelwerken. O.a. klinken de Toccata en Fuga 
uit opus 80. 

Na afloop van de vesper wordt er met de aanwezigen nog een 
drankje gedronken ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de 
Oude Bavo Cantorij.


Van harte aanbevolen!

Jan van der Laan
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Terugblik seniorenuitje  
Op zaterdag 12 mei hadden zich 19 deelnemers in Waarland 
verzameld voor de koffie met appeltaart en slagroom. De vijf 
chauffeurs hadden hun passagiers van huis gehaald, fijn dat ieder 
vrijwel gelijk kwam aanrijden. Noordelijk van Heerhugowaard ligt 
hier het Vlindorado, een stukje kleurrijke wereld van het tropisch 
regenwoud. Hier zijn prachtige vlinders en de wonderlijke 
poppenkasten van dichtbij te bekijken, zo ook de exotische planten 
en bloemen. Hierna hebben we op het warme terras van een 
eenvoudige lunch genoten. Rond 14.00 uur begonnen we aan 
molentocht door de Schermer. Binnendoor, in een rustig tempo 
reden we langs echt Noord-Hollandse plekjes. We zagen best veel 
molens in bedrijf, ja zelfs met koeien en bollenvelden in één beeld te 
zien. Al toerende gingen we door Rustenburg en Ursem richting het 
restaurant aan de dijk in Groot Schermer. Daar genoten we van een 
afsluitend drankje, met een prachtig uitzicht over de polder. Zo rond 
17.00 uur was iedereen weer thuis. We kijken terug op een zonnige 
en gezellige dag, met een belevenis van twee werelden: de tropen 
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en de Hollandse polder en - belangrijk - alles was goed toegankelijk 
in een ontspannen sfeer.


Louis Zuurendonk





Koffie voor Stem in de Stad 
De traditie is om elke eerste zondag van de maand koffie te doneren 
voor Stem in de Stad. Er is een mand waar de koffie in gedaan kan 
worden, in de Brouwerskapel.

Voor degenen die het lastig vinden hieraan te denken op de eerste 
zondag van de maand maken we het gemakkelijker. De koffie kan 
voortaan elke zondag ingeleverd worden in de mand.

Stem in de Stad is heel blij met de koffie. Het is echt een wezenlijke 
bijdrage voor hen. Voor meer informatie zie de website: 
stemindestad.nl . 


Met vriendelijke groet,

Marleen van Anken (06-47679977)
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Protestantse Gemeente 

Vorming & Toerusting 
We hebben al plannen gemaakt voor het najaar. We gaan wat meer 
samenwerken met Inspirerende Bronnen Schalkwijk, en samen met 
hen hebben we een overkoepelend thema gekozen: levenskunst. 
Onder die noemer organiseren we een aantal avonden, soms in 
Centrum, soms in Schalkwijk. Meer informatie volgt later, maar hier 
volgen alvast data en onderwerpen.

* woensdag 6 september Ontmoetingskerk:  
De levenskunst van een vluchteling. Een Turkse politieke vluchteling 
deelt zijn ervaringen, en iemand van Vluchtelingenwerk geeft 
informatie over de opvang van vluchtelingen in Haarlem en 
omstreken.

* woensdag 20 september Nieuwe Kerk: 
Paul Schenderling, die in zijn boek Er is leven na de groei pleit voor 
een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. 

* woensdag 18 oktober Ontmoetingskerk: 
Theoloog Frits de Lange (met muzikale omlijsting) over zijn boek 
Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt. 

* woensdag 8 november Nieuwe Kerk: 
Levenskunst in het Liedboek, met Theo Menting en Anton Pauw 
* donderdag 2 november Ontmoetingskerk: 
Arjan Broers over zijn boek De beste helft met de vraag: kunnen we 
behalve ouder ook wat wijzer worden?


Jaap van Dorp, Stefan van Dijk, Clazien Verheul 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Van de Algemene Kerkenraad  
Vergadering juni 2023 
De AK vergadert eens in de twee maanden maar in juni, voordat de 
zomervakanties beginnen, een keer extra. In die laatste vergadering 
stond de evaluatie van het beleidsplan 2022-26 op de agenda: hoe 
gaat het met de plannen, voornemens en afspraken? We hebben 
alles op een rijtje gezet en gezien dat we goed op dreef zijn:  
- In september zal waarschijnlijk de beloofde kerk-app 
gepresenteerd en gestart worden. Aan een gezamenlijke PGH-
website wordt hard gewerkt, zodat die misschien aan het eind van 
het jaar online kan gaan.  
- Er worden gesprekken gevoerd over identiteit en presentie in de 
wijk. Dat gebeurt in de AK, in de wijkkerkenraden, in het ministerie 
van predikanten, en in de huiskamergesprekken in Centrum.  
- Een deel van de winst op het kerkelijk vermogen gaat in een fonds 
om projecten te steunen die nieuwe impulsen kunnen geven aan 
presentie in de wijken (zie het kerkblad van april).    
- Er is een goede verdere samenwerking op gang gekomen tussen 
Oost en Schalkwijk. 
- Het is nog niet gelukt om een kerkelijk jeugdwerker in Centrum te 
benoemen, wat extra jammer is omdat Peter van der Zalm nu 
vertrekt. 
Volgend jaar juni nemen we weer de stand van zaken op en dan 
zullen we in het bijzonder naar de diaconale punten kijken.

Jeugdpastor Peter was in de vergadering om zijn jaarverslag te 
bespreken. Het was een mooi en helder verslag, waarin Peter aan 
het eind op een rijtje gezet heeft welke onderdelen van zijn werk aan 
wie overgedragen zijn en welke vragen nog blijven liggen. De 
bespreking had een wat droevige ondertoon omdat Peter immers 
vertrekt. We hebben dan ook afscheid van hem genomen met een 
toespraakje en een cadeautje.

Daarna lag er een rapportje van het kerkelijk bureau op tafel over 
het energieverbruik in het afgelopen half jaar. We waren erg 
benieuwd naar de invloed van het gezamenlijk vieren in de 
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afgelopen wintermaanden. Tot ieders vreugde blijkt het gasverbruik 
tot nu toe veel lager te zijn dan in de afgelopen jaren. Voor heel 
2023 zou het wel eens 33% lager kunnen liggen dan in voorgaande 
jaren. Dat betekent dat er geen financiële noodzaak is om al in 
oktober weer gezamenlijke diensten te gaan houden. Wat het voor 
de periode januari-maart betekent gaan we in september 
bespreken, in de wijkkerkenraden en in de AK. Misschien moeten 
we dan niet alleen aan geld denken, maar ook CO2-uitstoot en 
duurzaamheid meewegen. We willen ten slotte een groene kerk zijn.


Clazien Verheul 
Scriba AK





Vanuit de diaconie 
Maatjes gezocht voor maatjesproject van Stichting Vitalis 
Laatst heb ik Marisca de Graaf van Stichting Vitalis ontmoet. Zij 
werkt voor deze stichting en zet zich met veel enthousiasme in om 
maatjes voor (kwetsbare) kinderen en jongeren, in de leeftijd van 5 – 
18 jaar, in Haarlem te vinden. Het contact tussen het maatje en het 
kind zorgt ervoor dat een kind even weer onbezorgd kan zijn of op 
adem kan komen. 

Stichting Vitalis koppelt het kind en de vrijwilliger aan elkaar. 
Daarnaast traint en begeleidt de stichting de vrijwilligers. Maatjes 
gaan bijvoorbeeld samen met de kinderen pannenkoeken bakken, 
voetballen in het park of doen gewoon een spelletje samen. 

Maatje kun je worden als je ouder bent dan 21 jaar. Je achtergrond 
maakt niet uit. Het is belangrijk dat jouw hart op de juiste plek zit en 
dat je positief contact met kinderen kunt aangaan. Belangrijk is dat 
je een jaar lang een dagdeel per week of per twee weken 
beschikbaar hebt. Natuurlijk biedt Vitalis desgewenst ook 
ondersteuning en coaching: Na aanmelding volgt een 
toelatingsgesprek en daarna een praktische training. Nadat je aan 
een kind gekoppeld bent, kun je bij Marisca terecht met al je  
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vragen. Maandelijks zijn er ook nog intervisieavonden waar je met 
andere maatjes ervaringen uit kunt wisselen. 

Vanuit ons netwerk houden wij onze ogen en oren open voor 
kinderen die eventueel behoefte hebben aan een maatje. Daarnaast 
hebben wij natuurlijk jullie, als gemeente. Wie weet is er iemand 
onder jullie die graag maatje zou willen zijn voor een kind of 
jongere? Dat kan! Kijk voor meer informatie op de website: 
www.vitalismaatjes.nl en meld je bij diaconaal werker Gianni: 
gianni@diaconiehaarlem.nl 




Nieuwe diaconaal werker 
“Mag ik mij voorstellen?” 
Mijn naam is Renate Kooijmans, U hebt  
het misschien al gehoord: sinds kort ben 
ik aangesteld als diaconaal werker voor 
de PGH. Mijn twintigjarige kind woont 
inmiddels op zichzelf. En ik woon met veel 
plezier in de buurt van de oude Bavo, 
waar ik de Damiaatjes kan horen. 

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan 
vri jwil l igerswerk. Zo ben ik in de 
gelegenheid om een gespreksgroep 
‘Opgeruimd staat netjes’ te faciliteren. Dit 
thema heeft vaak veel te maken met afscheid nemen. Verder geef ik 
een cursus in ‘Natuurlijk imkeren’ aan geïnteresseerden. Samen met 
veel andere imkers ben ik in mei en juni héél druk met het scheppen 
van honingbijzwermen, dan worden er nieuwe koninginnen geboren. 
Als er dan nog tijd over is, zou ik wel willen leren zingen. 

De diaconie heeft mooie en interessante projecten opgestart. En in 
de komende maanden wil ik onderzoeken en ontdekken welke taak 
er nog meer voor de diaconie ligt. Daarover heb ik ideeën, maar ik  
heb daar uw hulp bij nodig, want dat kan ik niet alleen. 

Ik wil u graag uitnodigen om mee te denken. Wat kan er in de 
toekomst ontstaan? Welke invulling kunnen we daaraan geven? 
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Op vrijdagochtend ben ik te vinden in de Oosterkerk, tijdens de 
koffie na het stiltemoment, tussen 9.00 tot 10.00u. Ik hoop u dan te 
spreken. 


Vriendelijke groet, Renate Kooijmans, 06-43 90 84 51 (na half 10)




Keti Koti en slavernij verleden 
Ik kreeg afgelopen tijd wel vragen over wat we als kerk doen met 
Keti Koti en slavernij verleden.

Naast de lezingen die we al hadden, vond ik nu dit mooie overzicht 
van alle activiteiten in Haarlem rondom Keti Koti, verzameld door 
Bureau discriminatiezaken. Want naast wat we zelf als kerk 
organiseren, is het juist ook 
belangrijk om te participeren. 
Van harte aanbevolen dus:

koloniaalhaarlem.nl.


Ds. Tom de Haan





Osnabrück- Wegen naar Vrede 
Een chr is te l i j ke gooche laar, koormuz iek in de Dom, 
kaarsenlabyrinth, discussies en een dierenquiz, rooms-katholieken 
en protestanten vieren samen het avondmaal(!) - en als afsluiting 
een dienst in de openlucht met 1500 mensen op de markt voor het 
stadhuis. Van 16-18 juni waren we in Osnabrück voor de 
oecumenische kerkendag. 'Wegen naar Vrede’ was het thema, naar 
aanleiding van 375 jaar Vrede van Münster (en Osnabrück).

Het spectrum was groot: van meditatieve stiltes tot politieke 
discussie, en vooral: wat kunnen kerken en kerkelijke organisaties 
en wijzelf doen om vrede te bereiken en te behouden? Hoe 
overstijgen we de toenemende polarisatie en hoe kunnen we in 
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gesprek blijven? Ook al hebben we verschillende meningen. Het 
waren indrukwekkende dagen. We hebben ook bekenden uit de 
Bergkirche ontmoet en ze verheugen zich op onze komst op 17 
september.


Rosmarie Neff en Rinze Marten Witteveen





Collectes 

Collectebonnen 
Bonnen zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (20 bonnen à 
€ 0,50) of € 20,50 (20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (20 bonnen à € 2,-) 
per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op IBAN: 
NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN 
Haarlem-Oost. In verband met bezorging graag uw adres 
vermelden. Contactpersoon: Pieter Dijkstra, 06 44 180 633, 
pdijkstra11@gmail.com. 
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Collectedoelen 

2 juli 1e Diaconie  - Werelddiaconaat - Indonesië - 
Pastorale en praktische hulp voor migranten

2e Kerk

9 juli 1e Diaconie 

2e Kerk 

16 juli 1e Diaconie - Noodhulp

2e Kerk 

23 juli 1e Diaconie - Schuldhulpmaatje

2e Kerk 

30 juli 1e Diaconie - Weeshuis Mamanteng Paramaribo

2e Kerk 

6 augustus 1e Diaconie 

2e Kerk 

13 augustus 1e Diaconie - Kerk in Actie - Ghana, een sterke kerk 
op een kwetsbare plek

2e Kerk 

20 augustus 1e Diaconie - Hospicegroep Haarlem

2e Kerk 

27 augustus 1e Diaconie - Aangepaste gezinsdiensten 

2e Kerk 

3 september 1e Diaconie - Werelddiaconaat - Israël - Jongeren 
leren meer over mensenrechten

2e Kerk 
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Contact 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Grote Kerk

Kerkelijk bureau


Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw

Nieuwe Kerksplein 28, 2011 ZT Haarlem

023 553 20 40 info@bavo.nl

Koster Ruud Balkenende 06 233 52 870

koster@bavo.nl 

Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant

di-middag en woe vrij

Ds. Willemijn van Dijk-Heij

06 128 74 781 predikant@bavo.nl

Ouderenpastor Esther van Bijsterveld-Overes	 

06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdouderling Heleen van Leeuwen

06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

Missionair predikant Ds. Tom de Haan	 

06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com

Oude Bavo Cantorij Anton Pauw (cantor)

06 153 78 374 

NL26 INGB 0005 5151 66

Publiciteit Nelleke Bouma	 

n.bouma61@gmail.com 

Redactie kerkblad vdtgbavo@gmail.com 

Vertrouwens-
personen	

Sandra Struys (1) en Bart Baak (2)

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl

vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl

ZWO NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 





Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:


donderdag 24 augustus 2023 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren 
vdtgbavo@gmail.com. 
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Protestantse 
Gemeente Haarlem	

NL 29 RABO 0373 7114 33

voor bijdragen en overige zaken

Wijkkas Lodewijk Houthoff (penningmeester)

06 412 19 636

wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com

NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. 

Prot. Gem. Haarlem-Centrum 

Diaconaal bureau Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem

023 531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl

NL14 RABO 0373 7375 05

Wijkdiaconie Marianne Immink (voorzitter)

023 527 27 50 marianne@hes-immink.nl

Marleen van Anken (penningmeester) 

NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. 

Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

023 534 28 91 info@stemindestad.nl

NL15 INGB 0002 8292 40
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