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OVERZICHT KERKDIENSTEN 
Zondag 1 oktober Grote Kerk 10.00u Pastor M. Boelen  

Crèche, kindernevendienst 
Zondag 1 oktober Grote Kerk 19:00u Concert De Marienkantorei uit 

Osnabrück o.l.v. Carsten Zündorf 
Zondag 8 oktober  Remonstrantse Kerk 10:30u Ds. Marthe de Vries 
Zondag 15 september  
Grote Kerk 10:00u 

Ds. W. van Dijk – Heij  
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 22 oktober  
Grote Kerk 10:00u 

Ds. F.J.E. de Lint  
Startzondag 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 29 oktober  
Grote Kerk 10:00u 

Pastor D. Vonk-Van den Berg 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 5 november  
Grote Kerk 10:00u 

Ds. W. van Dijk – Heij en pastor E. van 
Bijsterveld – Overes  
Gedachteniszondag 
Crèche, kindernevendienst 

Tijdens de eerste zondag van de maand kan er koffie meegebracht worden voor 
Stem in de Stad. 
 
De levenswijsheid van ouderen 
Soms vragen mensen mij hoe ik het ervaar om zo’n jonge ouderenpastor te zijn. Is het 
voor het pastorale contact niet een belemmering, dat ik niet aan den lijve ondervind 
wat het is om oud te worden? Dat is een begrijpelijke vraag, want inderdaad: ik zal in 
een pastoraal gesprek nooit zeggen dat ik mijn gesprekpartner ‘begrijp’ in zijn/haar 
proces van ouder worden en alles wat daarbij hoort. Zo dichtbij kan ik niet komen (en 
wie wel?) Maar dat ervaar ik zelf niet als een belemmering. Het helpt me juist om open 
en vanuit oprechte interesse te vragen hoe de ander het ouder worden ervaart, en hoe 
iemands leven tot nu toe is geweest. Want dat is het bijzondere en mooie aan mijn 
werk, vind ik: dat ik bij allerlei verschillende mensen op bezoek mag komen. Dat 
mensen mij welkom heten in hun huis, en mij daarmee laten zien hoe het er letterlijk 
en figuurlijk achter de voordeur aan toe gaat.  
De gesprekken die ik met mensen voer kunnen gaan over het leven van alle dag, over 
geliefden, hobby’s, over herinneringen van vroeger. Vaak zijn de gesprekken 
diepgaand, en vertellen mensen waar ze tegenaan lopen in het leven en hoe ze 
daarmee proberen om te gaan. Het gebeurt regelmatig dat ik me kan verwonderen 
over de enorme veerkracht die mensen kunnen hebben, daar kan ik veel van leren.  
 
In sommige culturen wordt ouderdom gezien als een zegen en worden oude mensen 
gezien als wijze mensen. Ik herken daar wel iets van: oudere mensen hebben 
simpelweg al heel wat levensjaren achter de rug, en hebben daardoor meer ervaring 



opgedaan met alles wat het leven op hun pad bracht dan jongeren. Toegegeven: je 
kunt je afvragen of iedereen daar op een goede manier mee om is gegaan, en of 
iemand ‘wijs’ is, is afhankelijk van verschillende factoren. Maar toch gebeurt het 
regelmatig dat ik terugfiets van een gesprek en denk: tsjonge, wat is dit een inspirerend 
mens. Inspirerend, omdat ze iets van levenskunst begrijpen, omdat ze zo goed en 
kwaad als het gaat proberen om met het leven mee te bewegen. Want als ik iets 
geleerd heb van de gesprekken die ik tot nu toe met ouderen heb gevoerd, dan is het 
wel dat het leven telkens in beweging is. ‘Panta rhei’, zei de Griekse filosoof Heraclitus 
al: alles stroomt. Het is de kunst om mee te bewegen met die stroom. Hoe je doe je 
dat, ook als je soms letterlijk niet meer goed kan bewegen? Ik geef u wat voorbeelden 
van mensen met levenservaring. 
Meebewegen met het leven betekent bijvoorbeeld dat je de dingen die je graag wilt 
doen niet uit stelt tot later, omdat je ze later misschien niet meer kúnt doen. En als je 
ze hebt gedaan, dan kun je er later met heel veel plezier op terug kijken en zijn het 
mooie herinneringen geworden die je troost kunnen geven. Zoals de mevrouw die in 
haar jongere jaren veel gezeild heeft met haar man en gezin en daar nu met veel 
plezier op terug kijkt. Of bijvoorbeeld door te proberen nieuwsgierig te blijven en open 
te blijven staan voor nieuwe ervaringen, zoals de man die op hoge leeftijd graag wil 
weten hoe de nieuwste iPhone werkt. Of door te proberen om, zelfs in tijden van 
verdriet, te blijven zoeken naar schoonheid en het mooie in het leven. Zoals de 
mevrouw die haar dochter heeft verloren, en ondanks de rouw toch oog heeft voor de 
bloemen in haar tuin, die haar iedere lente weer doen herinneren aan de opstanding.  
 
Ik bewonder deze mensen om hun veerkracht, omdat ik me vaak afvraag wat ik in hun 
situatie zou doen. Daar kom ik dan denk ik niet zo veerkrachtig uit; ik denk dat ik me 
zou verzetten tegen de stroom van het leven of bij de pakken neer zou zitten. En 
natuurlijk zie ik dat ook vaak genoeg in het pastoraat en ook dat hoort helemaal bij het 
leven. Maar toch: de wijsheid die ik van ouderen met hun levenskunst hoor, geef ik 
graag aan u door. 
 
Pastor Esther van Bijsterveld 
 
UIT DE WIJK 
 
Bijzonderheden bij de diensten 
Op 8 oktober zijn wij als gemeente te gast in de Remonstrantse Kerk. Ds. Marthe de 
Vries gaat in deze dienst voor. Let op: de dienst begint om 10.30u!    
 
Zondag 22 oktober vieren we met elkaar avondmaal in het koor van de Grote Kerk. ds. 
Egbert de Lint gaat in deze viering voor.  
 
Op zondag 6 november is het gedachteniszondag. Deze zondag denken we aan alle 
gestorven, geliefde mensen. We gedenken de mensen uit de gemeente die afgelopen 
jaar zijn overleden. Daarnaast is er ook ruimte om alle namen te laten klinken van 
mensen, die kort of lang geleden zijn overleden en die gemist worden. Op deze manier 
wordt er iets hoorbaar van dat de liefde blijft bestaan, zelfs door de dood heen.   
Wilt u iemand deze zondag graag gedenken en de naam laten klinken? Mail dan naar 
ds. Willemijn: predikant@bavo.nl 



Ode aan uitgestorven diersoorten  
Op woensdagavond 4 oktober is er om 19:00u een 
bijzondere bijeenkomst in de Bavo. Want dan staan we stil 
bij de diersoorten die in de 21ste eeuw zijn verdwenen. De 
namen van de verdwenen diersoorten worden nog één 
keer genoemd en de klok zal slaan als een krachtige 
herinnering aan wat er verloren is gegaan. Iedereen is 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere 
bijeenkomst, waarbij we stilstaan bij de impact van 
klimaatverandering en menselijk handelen op de natuur. 
 
De bijeenkomst, die een initiatief is van koster Jonas Danen 
en ds. Willemijn van Dijk, zal een eerbetoon zijn aan de dieren die zijn uitgestorven en 
is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van de natuur en 
biodiversiteit. 
Inloop vanaf 18.45 uur, toegang is vrij. 
 
Van de wijkkerkenraad 
In de eerste kerkenraadsvergadering na de zomer hebben we in het 
bezinningsmoment ruimte gegeven aan wat ieder van ons aan ‘wel en wee’ met zich 
meedraagt. Na een wat langere periode van minder contact is het goed om te delen 
wat ieder van ons bezig houdt. Dat geeft verbinding en dat komt het inhoudelijke 
gesprek ten goede. 
 
Bij de evaluatie van de vieringen - een vast punt op onze agenda – is gesproken over 
de Jazzdienst en de zomeravondvieringen. Over beide is de kerkenraad heel positief. 
Voor wat betreft de zomeravondvieringen hebben we vooral de drie vieringen over 
Geloof, Hoop en Liefde besproken, die dit seizoen voor het eerst in samenwerking met 
het Stadsklooster zijn voorbereid. De kerkenraad vindt deze vieringen een mooie uiting 
van onze pijlers delen en ontvangen en juicht het toe als deze samenwerking in het 
volgende seizoen een vervolg krijgt. Dat ook de overige, meer traditionele, 
zomeravondvieringen positief zijn geëvalueerd, mag duidelijk zijn. 
 
Het is fijn dat er versterking gekomen is bij de crècheleiding. Zorgen zijn er over het 
vinden van een geschikte ruimte voor de kindernevendienst en de OJ als we in 
november weer in de Nieuwe Kerk samenkomen, omdat het wijkgebouw nog moet 
worden gebruikt door een Oekraïense familie. Verschillende opties zijn besproken en 
zullen verder worden onderzocht. 
 
Marleen van Anken zal als diaken de plek van Marianne Immink innemen in het 
moderamen, dat verder bestaat uit Niek Rooseboom, ds. Willemijn en 
ondergetekende. We hopen de plek van scriba ook snel te kunnen invullen. 
De kerkenraad heeft van harte ingestemd met het initiatief van ds. Willemijn en Jonas 
Danen om op 4 oktober, dierendag, een ode te brengen aan bij de uitgestorven dieren. 
U leest hier op een andere plek in dit blad meer over. 

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad  



 
 
Terugblik startzondag: de vier pijlers van onze gemeente  
Zondag 24 september was een mooie start van het kerkelijk seizoen. Na de viering 
hebben we met elkaar de vier pijlers verkend die voortgekomen zijn uit de 
huiskamergesprekken en de retraite van de kerkenraad; ontvangen, delen, vieren en 
bewegen. Met deze pijlers gaan we komende tijd als gemeente op weg. De pijlers 
zullen bij wijze van piketpaaltjes ons helpen, ze iets zeggen over onze identiteit. Ze 
helpen ons om keuzes te maken die bij onze gemeente passen.  
Hierbij de omschrijving van de pijlers voor iedereen die er niet bij was en iedereen die 
het nog eens na wil lezen. 
 
Ontvangen 
Wat kenmerkt een gemeenschap van mensen die geloof, hoop en liefde delen? 
Misschien wel allereerst de ervaring dat we het leven hebben ontvangen. Die ervaring 
delen we met elkaar en is de gemene deler. Centraal in het hoogkoor van de Bavo 
hangt het avondmaalbord met de oudste tekst uit de Bijbel die we hebben over het 
avondmaal. Woorden van Paulus. Hij zegt: ‘Want wat ik heb ontvangen en aan u heb 
doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf’. 
Die woorden maken duidelijk dat je alleen kan doorgeven wat je zelf hebt ontvangen.  
Dat zegt iets wezenlijks over onze gemeente en onze kerk. Het zegt iets over hoe we 
ons verhouden tot het christelijk geloof: wat wij daarover zeggen, verkondigen, delen: 
het is iets wat door ons heen is gegaan, wat we hebben ontvangen, wat dus ook echt 
is. Geen lege woorden, geen vrome praatjes, maar echtheid. Daar zijn we naar op 
zoek en vanuit die houding willen we gemeente zijn.  
Als we als kerk ontvankelijk in de maatschappij willen staan, zijn we geen hoeders van 
de traditie, vasthoudend aan dat wat was, omdat het altijd zo was. We zijn ook geen 
beschermers van de christelijke wortels, omdat de kennis zo aan het verdwijnen is in 
de maatschappij. Nee, want het evangelie is niet van ons, wij hebben het ontvangen, 
en we ontvangen het keer op keer. Dat maakt ons tot een ontvangende kerk. Open, 
als een geloofsdaad. Want als ieder mens een kind van God is, dan is een stukje van 
God in ieder mens te ontdekken. Daarvoor willen we openstaan. Om God te ontvangen 
in iedereen die op ons pad komt. 
 
In de huiskamergesprekken kwam deze ontvankelijkheid ook regelmatig ter sprake. 
Op de vraag ‘Waarom ga je naar de kerk, en waarom specifiek naar deze kerk?’ 
reageerden veel gemeenteleden met antwoorden als: ‘om gevoed te worden in mijn 
geloof’, ‘voor bezinning en inspiratie’, ‘voor de ontmoeting met God en de ander’. Uit 
de antwoorden bleek dat ontvangen voor veel gemeenteleden gaat over het ontvangen 
van bezinning en inspiratie uit de Bijbel. Maar daarnaast ontvangen we in onze 
gemeente ook veel van elkaar, in de onderlinge ontmoeting. Veel gemeenteleden 
gaven aan dat ze ook naar de kerk gaan vanwege het samen zingen, bidden, en het 
samen geloven. Dat schept een band, een gemeenschap waarin mensen zich thuis 
voelen. Vanuit dit ontvangen vanuit de bijbel, God en de ander, vloeien ook de andere 
pijlers voort. 
 
Delen 



Als gemeenschap willen wij dat wat we ontvangen hebben met elkaar delen. Geloof, 
hoop en liefde en nog meer. We willen dat onze kerk een plek is voor alle Haarlemmers 
om te delen. Een deelplaats van geloof, hoop en liefde. In onze kerk willen we horen 
wat ieder mens heeft ontvangen van God en dat vermeerderen door het te delen.  
Dat kan zich uiten in het pastoraat; door het delen van tijd, liefde, aandacht en in het 
stimuleren van het onderling meeleven. Delen kan je ook op geloofsniveau door samen 
thema’s uit te diepen.  
Ook de diaconie is een deelplaat; er wordt gedeeld in hulp en ondersteuning van 
mensen in kwetsbare situaties. Ook wordt de zorg gedeeld van het omzien naar de 
wereld, de natuur en het klimaat.  
Het hoogtepunt van delen is voor ons de maaltijd van de Heer waar alles samenkomt 
en iedereen gelijk is en een plek heeft aan de tafel om te ontvangen en te delen.  
 
Dat delen een belangrijk thema is voor onze gemeenschap, bleek ook tijdens de 
huiskamergesprekken. Het onderling delen in elkaars vreugde en verdriet, maar ook 
het samen delen in de eeuwenoude (geloofs)traditie zijn voor veel gemeenteleden 
belangrijke redenen om naar de kerk te gaan. Het blijft in onze gemeenschap echter 
niet alleen bij het ‘delen onderling’. Veel gemeenteleden waarderen onze 
gemeenschap juist omdat we ook de blik naar ‘buiten’ willen en durven te richten. 
Andere gemeenteleden gaven juist aan dat dit nog meer kan: er leeft een sterk 
verlangen om echt kerk te zijn voor de hele stad Haarlem. Om kerk te zijn van en voor 
álle Haarlemmers. Bijvoorbeeld door in de Bavo een plek in te richten waar 
Haarlemmers hun geliefden kunnen gedenken. Of door meer samen te werken met 
andere kerkgenootschappen en met Stem in de Stad.    
 
Vieren 
Dat wat we hebben ontvangen aan vertrouwen, hoop en liefde en wat we daarvan 
kunnen delen, dat moet gevierd worden! Dat is onze essentie. Wij als gemeente vieren 
dat we mogen ontvangen en delen.  
We vieren de liefde die we vinden, de hoop die we kunnen putten, het vertrouwen dat 
ons op weg helpt. We vieren de Bijbel als inspiratiebron. We vieren de sacramenten, 
de doop en het avondmaal, we vieren zelfs met elkaar wanneer we afscheid moeten 
nemen, in het vertrouwen dat ons leven altijd in Gods hand is. Ons vieren is een ritueel 
om het leven met God te verwoorden.  
Bij ons in die vieringen is een goede schriftuitleg van belang, met een goede 
vertaalslag naar het hier en nu.   
Bij onze vieringen is muziek onmisbaar, als dat wat ons helpt te verwoorden wat niet 
gezegd kan worden en wat ons dichter bij onze ziel kan brengen.  
De gebouwen waarin we vieren zijn ons dierbaar omdat ze helpen ons te verbinden 
met de mensen die vóór ons leefden en geloofden. Daarom is de traditie waarin we 
staan van belang, als verbinding met die mensen. Zij hebben de vormen en structuren 
in de kerk beproefd en doorleeft. We houden daarom van vaste vormen in de liturgie 
met gebruiken die soms zelfs teruggaan naar de vroege kerk. 
 
Tijdens de huiskamergesprekken bleek dat gemeenteleden over het algemeen de 
manieren van vieren in onze gemeente erg waarderen. Ook dat zijn redenen waarom 
ze zich thuis voelen in onze gemeente. Sterker nog, sommige elementen van de 
liturgie smaken naar meer! Zo is er een verlangen om meer te zingen met elkaar, 



bijvoorbeeld door voorafgaand aan de dienst nieuwe liederen in te studeren, of tijdens 
de dienst in canon te zingen. Ook gaven sommige gemeenteleden aan dat ze het 
samen vieren met verschillende leeftijden, en de onderlinge verbondenheid tussen die 
verschillende generaties, meer zouden willen stimuleren. 
 
Bewegen 
Als God ook in onze tijd werkt en aanwezig is, dan kunnen we vol vertrouwen 
openstaan voor nieuwe dingen. Vanuit de Bijbelse gedachte dat de toekomst groter is 
dan het verleden. Gedreven door Bijbelse idealen bewegen ergens naartoe. Noem 
het, het nieuwe Jeruzalem, het koninkrijk van God, Gods Nieuwe Wereld. Wij zijn altijd 
in beweging die kant op. Als gemeente willen we daarom niet stilstaan. We willen een 
eigentijdse plek zijn, altijd in ontwikkeling.  
 
Alles wat leeft, verandert. Dat is een soort levenswijsheid die ook op de kerk van 
toepassing is. We willen een levendige gemeente zijn die midden in de maatschappij 
staat. Verbonden met onze stadsgenoten, met onze levensvragen, onze vreugde en 
verdriet. Verbonden met iedereen die geloof, hoop en liefde wil delen, binnen en buiten 
de muren van de kerk. In die zin willen we zowel oecumenisch zijn, als gericht op de 
stad.  
 
Als vernieuwing nodig is, willen we dat niet schuwen. Als er een andere weg 
ingeslagen moet worden, dan willen we daar vol vertrouwen in gaan.  
Verbonden met de andere pijlers: als je iets ontvangt en het deelt en viert, dan kan je 
van daaruit ook gaan bewegen. Beweging staat dus ook voor veranderen. Een 
voorbeeld van beweging is hoe we als gemeente nu meebewegen met alles wat er op 
ons afkomt in de berichten rondom klimaatverandering. We verdiepen ons in groene 
theologie om vandaaruit vanuit de christelijke traditie mee te bewegen en waar 
mogelijk te veranderen.  
 
Onze gemeente richt graag de blik naar buiten de kerk. Ook tijdens de 
huiskamergesprekken kwam dit regelmatig ter sprake. Gemeenteleden waarderen het 
bijvoorbeeld dat er in de liturgie zoveel aandacht is voor de wereld om ons heen, in de 
overdenking en in de gebeden. Maar ook voor deze pijler geldt dat er vanuit 
gemeenteleden een verlangen is naar meer: bijvoorbeeld meer bewust bezig zijn met 
het klimaat en ons als kerk meer mengen in het maatschappelijk debat en daarin een 
kritische (tegen)stem zijn. Onze gemeente is en wil een gemeenschap zijn die niet 
alleen de blik naar binnen gekeerd houdt, maar die in de maatschappij wil staan en 
daarin handen, voeten en een stem wil geven aan dat wat we ontvangen hebben.  
 
Overgang Bavo, Nieuwe Kerk  
‘Hoe zit dat nu?’ hoor ik regelmatig. ‘Wanneer gaan we weer naar de Nieuwe Kerk?’ 
Een heel terechte vraag! Want het loopt tegenwoordig wat anders dan we gewend zijn. 
In eerdere jaren gingen we altijd na de wisselzondag bij de Remonstranten over naar 
de Nieuwe Kerk. Inmiddels niet meer. En dat heeft te maken met een nieuwe traditie 
rondom gedachteniszondag.  
In coronatijd, begonnen we de gedachteniszondag samen te vieren met kerk en stad. 
De gemeente in de ochtend met het noemen van de namen. Daarna openden we de 
deuren van de Grote Kerk zodat iedere Haarlemmer die dat wilde een kaarsje kon 



komen branden en een naam opschrijven. Afsluitend was er een viering onder leiding 
van ds. Tom, waarbij alle namen klonken die opgeschreven waren. Dit vonden we zo 
waardevol dat er in de kerkenraad is besloten dit te koesteren. Stad en kerk die op die 
zondag samen hun doden gedenken. Dat vinden we heel wat waard! 
Dat betekent dat we voortaan tot en met de eerste zondag van november (want dan is 
het gedachteniszondag) in de Grote Kerk blijven vieren. En dat we de tweede zondag 
van november weer naar de Nieuwe Kerk gaan. 
De wisseldienst heet daarom geen ‘wisseldienst’ meer, maar is een gezamenlijke 
dienst met de Remonstranten. 
 
Oproep gemeentemaaltijd 
Helaas moet ik vanwege lichamelijke klachten stoppen met het organiseren van de 
gemeentemaaltijd. 
Onze groep vrijwilligers is te klein geworden voor het werk wat gedaan moet worden. 
Ook onze kok Mike Cowley stopt vanwege zijn leeftijd en de mantelzorg voor zijn 
vrouw. Gemiddeld kwamen er 25 tot 30 gemeenteleden samen en het zou jammer 
zijn dat deze traditie zou verdwijnen. 
Als er gemeenteleden zijn die ideeën hebben om deze traditie voort te zetten dan 
verneem ik dat graag. 
Hester Wesselius 0629307589 
 
PASTORAAL TEAM 
 
Rouwgroep ‘Leven met verlies’  
Het is inmiddels een mooi gebruik in onze gemeente dat ds. Willemijn en ik, ieder jaar 
na gedachteniszondag een rouwgroep starten. Ook dit jaar willen we weer een nieuwe 
rouwgroep gaan starten, maar om dit met onze volle aandacht te kunnen doen, zal de 
rouwgroep dit jaar verschoven worden naar januari 2024. Ik geef u hierbij alvast de 
data door, zodat wie geïnteresseerd is deze data alvast in zijn/haar agenda kan zetten. 
Het gaat om vier dinsdagavonden: 9, 16, 23 en 30 januari van 20.00-21.30 uur. De 
plaats wordt later bepaald.  
De rouwgroep is bedoeld voor mensen die langer dan een jaar geleden een geliefde 
hebben verloren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een partner, een vader en/of moeder, 
een broer of zus, of een kind. De rouwgroep bestaat uit vier avonden en een afsluitend 
etentje. Tijdens de avonden brengen we de rouw ter sprake aan de hand van 
verschillende thema’s. De ervaring leert dat het heel fijn is om in de beslotenheid van 
een kleine groep het verhaal over het verlies van een geliefde te delen. 
In een volgend kerkblad zullen we meer informatie geven over de rouwgroep, maar 
mocht u nu alvast meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met ds. Willemijn 
(predikant@bavo.nl) of met ouderenpastor Esther (ouderenpastor@pghaarlem.nl of 
0618154610).  
 
Theemiddag oktober 
De volgende theemiddag is op donderdag 19 oktober. Twee jaar geleden hebben we 
tijdens een theemiddag bloemstukjes gemaakt en dat succes wordt nu herhaald! Dit 
keer maken we bloemstukjes van mooie droogbloemen, zodat we er thuis nog langer 
van kunnen genieten. Eenieder is van harte welkom van 14.00u-15.30u in het 
wijkgebouw.  



Herfstvakantie ds. Willemijn en ouderenpastor Esther 
Van 20 tot en met 29 oktober hebben wij beiden herfstvakantie. Voor bijzondere 
pastorale situaties kunt u in deze periode contact opnemen met het kerkelijk bureau 
(023-5532040).  
 
VANUIT DE DIACONIE 
 
Nieuwe afspraken voor hulp bij eetvoorziening aan daklozen in Haarlem  
Afgelopen jaar hebben leden van onze gemeente geholpen bij de eetvoorziening aan 
daklozen in Haarlem. Wij gingen langs bij Stem in de Stad op vier maandagavonden 
en deelden warme maaltijden uit aan Haarlemmers. Wij willen graag dat de daklozen 
zich gesteund voelen door ons en dat wij onze verbinding met Stem in stand houden.  
 
Komend jaar zullen we nog vijf keer helpen bij de eetvoorziening voor daklozen. Het 
gaat om de volgende maandagen tussen 17.00u en 17.30u. De data zijn: 30 oktober 
2023; 30 januari, 24 april, 30 oktober 2024. 
 
Je kan je hiervoor aanmelden via het inschrijfblad in de kerk.   
 
Daarnaast wordt momenteel gezocht naar een vaste vrijwilliger voor iedere vrijdag. Bij 
interesse: neem hiervoor contact op met Joshua Baumgarten. 
joshuabaumgarten@stemindestad.nl.  
 
Lene Christina Hansen, diaconie 
 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE  
 
Van de Algemene Kerkenraad  
Vergadering september 2023 
In september is de AK weer fris van start gegaan, met gelukkig Anneke Jansen uit 
Oost weer aan tafel. Lange tijd was ze niet gezond genoeg om naar de vergaderingen 
te komen. 
We hadden een vrij korte vergadering zonder grote ‘kwesties’. Ouderenpastor Esther 
van Bijsterveld was te gast om haar jaarverslag en haar jaarplan te bespreken. Zowel 
in Schalkwijk als in Centrum heeft ze individuele gesprekken met 80+-ers en 
groepsbijeenkomsten, zoals de koffie-ochtend en de theemiddag. En in beide wijken 
doet Esther mee aan de huiskamergesprekken. Voor de komende winter is ze van plan 
informatiemiddagen te organiseren over thema’s rond het levenseinde.  
Esther constateert in haar verslag dat de band met de gemeente groeit, en het contact 
zal nog makkelijker worden nu ze van Amsterdam naar Schalkwijk verhuisd is èn 8 uur 
meer werkt.  
We hebben nog eens gesproken over de kerk-app, die op Startzondag in de gemeente 
geïntroduceerd zal worden. We zijn benieuwd hoe dat zal gaan, en realiseren ons dat 
het voor iedereen wennen zal zijn, zij het voor de een meer dan voor de ander. Er zal 
in ieder geval een duidelijke handleiding op papier zijn en er zullen mensen zijn die 
persoonlijke hulp bieden.  



Voorlopig blijven ook alle bestaande communicatiemiddelen gehandhaafd: de website, 
het kerkblad, e-mailberichten, de PGH-nieuwsbrief. De app is een extra om mensen 
makkelijk te bereiken, mensen uit je wijk of uit een groep waar je in meedraait: de 
koffieploeg, de cantorij, de buurtmaaltijd of de kliederkerk. 
Een van de laatste agendapunten is altijd het rondje ‘mededelingen’ en altijd komt er 
dan van alles op tafel: de eerste heel positieve ervaringen met het lunchcafé in de 
Ontmoetingskerk, de start van een ‘groene’ kring in Centrum, de burendag rond de 
Oosterkerk en deelname van de missionair predikant aan diverse debatten in de 
Pletterij. 
 
Clazien Verheul 
scriba AK 
 
Hij is er, onze eigen PG Haarlem App! 
Heb jij hem al gedownload? Op startzondag is de app feestelijk 
gelanceerd en was er hulp aanwezig voor de eerste opstart. De 
app zal een centrale rol spelen bij de interne communicatie en 
vooral ook het contact met elkaar. Natuurlijk blijf je de meeste 
informatie ook vinden op de website, de nieuwsbrief en het 
kerkblad. 
Maar nu heb je altijd de agenda op zak, blijf je op de hoogte 
van verschillende commissies en misschien nog wel 
belangrijkster: je kunt elkaar gemakkelijk bereiken. We hopen dat zoveel mogelijk 
gemeenteleden de kerk-app downloaden en hun profiel vullen. Je bent standaard 
aangemeld voor berichten uit jouw wijkgemeente en de PGH brede groep. Verder kies 
je zelf welke nieuwsgroepen je wilt volgen of dat jezelf een groep start voor een 
commissie, werkgroep of iets dergelijks. Of lees onze ‘eigen’ beknopte handleiding 
even door die je in de bijlage treft.  
Met de kerk-app heb je gemakkelijk toegang tot veel privéinformatie zoals 
telefoonnummers, emailadressen en eventueel adressen. Iedereen kan foto’s plaatsen 
en reageren op berichten. Des te belangrijker dat we bewust omgaan met deze 
informatie. Er zijn dan ook een aantal spelregels voor het gebruik van de app 
opgesteld, die we heel serieus nemen. Centraal staat, dat alles wat binnen de 
app staat, niet buiten de app gedeeld mag worden zonder toestemming van de 
betreffende personen. Als je een reactie wilt geven op een bericht, houd dan rekening 
met de volgende regels: 

• Reageer in het bericht en maak geen nieuw bericht aan. Zo blijft het 
overzichtelijk. 

• Plaats geen negatieve berichten of reacties. Heb je klachten over iets of 
iemand? Benader iemand dan persoonlijk of schakel het pastoraat in.  

• Schrijf vanuit je eigen perspectief.  
 
We hopen je in de kerk-app te mogen verwelkomen! 
 
Een vrolijk weerzien! 
Na 4 jaren ‘coronapauze’ stapten 19 leden van de PGH op 17 september in de bus 
naar Osnabrück, oude bekenden en ‘nieuwelingen’. Het was een vrolijk weerzien en 
contacten  waren snel gelegd. Tijdens de gezamenlijke dienst in de Bergkirche preekte 



ds Anette Sprotte in het haar vertrouwde Duits over Jona: 
‘vluchten kan niet meer’. (Zoals Jona uiteindelijk toch naar 
Nineve gaat, moeten wij ons inzetten om verdere schade aan 
het klimaat te voorkomen.) Na de lunch, waaraan ook zo’n 20 
leden van de gastgemeente deelnamen, liepen we de stad in 
naar het museum bij de Dom; daar was een tentoonstelling 
over de Westfaalse Vrede van 1648 met het originele 
vredescontract met de handtekeningen. De rondleidster had 
een paar aardige connecties met Nederland gevonden. 
Sommige van ons vermaakten zich op de die dag gehouden 
Tag der Kulturen voor het stadhuis. Er wonen mensen uit 157 
verschillende landen in Osnabrück, hoorden we. Hoeveel 
zouden het zijn in Haarlem? 

Als groet vanuit de PGH hebben we het 
Grote Bavoboek aangeboden met de 
opmerking dat men alles in het echt kon 
bekijken volgend jaar in Haarlem! 
Namens de werkgroep 
Rosmarie Neff                     
 
 
 
 

Foto’s A. Goudriaan 
        
COLLECTES 
 
Collectebonnen  
Bonnen zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (20 bonnen à € 0,50) of € 20,50 
(20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (20 bonnen à € 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart 
administratiekosten, op IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie 
Collectebonnen PKN Haarlem-Oost. In verband met bezorging graag uw adres 
vermelden. Contactpersoon: Pieter Dijkstra, 06 44 180 633, pdijkstra11@gmail.com 
 
Collectedoelen oktober 2023 
1 oktober 1e Diaconie, Kerk en Israël  

2e Kerk  
8 oktober 1e Diaconie 

2e Kerk 
15 oktober 1e Diaconie, Werelddiaconaat, Kerk in Actie: vrouw en Indonesië 

2e Kerk 
22 oktober 1e Diaconie, Open Huis voedselpakketten   

2e Kerk 
29 oktober 1e Diaconie, Dankdagcollecte, Kerk in Actie, Rwanda gezond eten 

2e Kerk 



5 november  1e Diaconie, Kerk in Actie, Sociale Kerk Colombia 
2e Kerk 

 
 
Collecte opbrengst augustus 2023  

 
 
 
AUTORIJDIENST 
 
Autorrijdienstcoördinatie: Milko Schotvanger: 06-22959024  
 
 
VOLGEND KERKBLAD 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:  

 
Donderdag 26 oktober 2023 

 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com.  
 


