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OVERZICHT KERKDIENSTEN

Tijdens de eerste zondag van de maand kan er koffie meegebracht worden voor Stem in de 
Stad.

Machteloos

Column 20 oktober tijdens Politiek Café in de Pletterij Haarlem
Door ds. Tom de Haan

Er is groot menselijk leed gaande. We zien het geweld van de afgelopen weken en willen we 
daar meer van begrijpen, dan moeten we ook het geweld van de afgelopen eeuw daarbij 
betrekken en de rol van de westerse wereld daarin door de steun voor het stichten van een 
Israëlische staat ten koste van de Palestijnen. Wil je daar dan weer meer van begrijpen, dan 
moet je ook oog hebben voor de geschiedenis van de afgelopen drieduizend jaar. Ja, de tijd 
waarin de Bijbel is ontstaan. Oorlog en geweld, volk tegen volk, stam tegen stam, coalities 
en vijandschap, veldslagen en aanslagen, ze gaan zonder ophouden door onze 
geschiedenis heen.  
 
Maar waar moeten we heen als we het lijden van vandaag niet aan kunnen zien? Als we niet 
kunnen kiezen tussen steun voor Palestijnen door Israël in Gaza opgesloten en afgesloten, 
of steun voor een door gruwelijk terrorisme getroffen Israël dat zoekt naar de vijand die dit 
gedaan heeft. Hamas is de lachende derde. Weer is het gelukt om met brute terreur de 
wereld in vlam te zetten.  

Ik wil hier komen met een ánder perspectief. 

Zondag 5 november
Grote Kerk 10.00 uur

Ds. W. van Dijk – Heij en pastor E. van 
Bijsterveld – Overes
Gedachteniszondag
Crèche, kindernevendienst

Zondag 12 november 
Nieuwe Kerk 10.00 uur

ds. I. Tan
Crèche, kindernevendienst

Zondag 19 november
Nieuwe Kerk 10:00 uur

Ds. W. van Dijk – Heij 
Doopdienst
Crèche, kindernevendienst

Zondag 26 november
Nieuwe Kerk 10:00 uur

Ds. K. Blei
Crèche, kindernevendienst

Zondag 3 december  
Grote Kerk 10:00 tot 12.30 uur

Ds. W. van Dijk – Heij
Kliederkerk
Eerste zondag van advent 



Juist in tijden van oorlog en kwaad, als de kranten en de media niets dan geweld, puinhoop 
en verdriet laten zien, neemt vaak in het verborgene toch ook het goede toe: mensen die 
ongezien hun leven voor elkaar wagen, die verbinding zoeken, mensen die zich verzetten 
tegen polarisatie, onrecht en de oorlogstaal. Mensen die anderen in bescherming nemen, 
soms zelfs een vijand. Zo zijn er Palestijnen en Israëliërs die zich inzetten voor vrede. Ze 
halen zelden het nieuws. Ze worden door landgenoten met de nek aangekeken en van 
verraad beschuldigd. 
 
Zo zij er ook Oekraïense en Russische pacifisten, voor hen hetzelfde verhaal, ze halen het 
nieuws ook niet. Waarom niet? Omdat ze niet tot de ‘grote invloedrijke’ spelers in een conflict 
behoren. Ze zijn niet ‘machtig’, maar ‘machteloos’, en dus niet nieuwswaardig.  

Wacht even, dat ‘machteloos’ klinkt niet goed.
Ja, ze zijn ‘zonder macht’, ze sluiten zich niet aan bij één van de strijdende machten, 
vechtend voor een oplossing, maar zoeken een derde weg, en zo houden zich staande 
temidden van de botsende krachtenvelden en machtsbelangen, ze moeten bij zichzelf de 
neiging tot wraak onderdrukken als ook zij zich geraakt weten door geweld. Waarom zouden 
we dan niet zeggen: ze zijn ‘vrij van macht’, in plaats van ‘machteloos’. Kan ‘machteloos’ ook 
een goede betekenisvolle kant hebben?  

De beelden die ons nu zo raken, kúnnen ook ons doen instappen in dit machtsveld: op 7 
oktober riepen we dan verontwaardigd: Stop die terroristen van Hamas! Nu roepen we naar 
Israël: Stop de onmenselijke situatie en het geweld in Gaza. Zo springen we opgewonden 
van verontwaardiging van tragedie naar tragedie. Facebook staat er vol mee. 
 
Maar je kunt ook gewoon geraakt zijn en verdrietig. Je machteloos voelen. Denk dan ook 
eens aan dat beeld dat machteloos dus ook ‘machtsvrij’ kan zijn. Niet  een oplossing hebben, 
maar een diep verdriet om wat wij mensen elkaar steeds weer aandoen. Zo kun je 
medemens zijn die kan meevoelen met ieder slachtoffer, met ieder verlies. Een Gazaan is 
niet minder dan een Israëli, een Jood niet minder dan een Moslim, een vrouw niet meer dan 
een man, beroemd en machtig niet meer dan onbekend. Zo kan er een ‘tussenpartij’ groeien, 
tussen partijen die strijden. En als die partij groot genoeg is, dan verdwijnt de brandstof 
waardoor een oorlog gevoed wordt. 

Machteloos durven zijn, is zo denk ik, een onlosmakelijke kant van pacifisme; het is durven 
geloven in de zachte krachten, juist in een wereld die alleen respect voor spierballen en 
wapens lijkt te hebben. Terwijl we weten dat raketten niet voor een ‘thuis’ zorgen. Met 
wapens kun je geen baby’s verzorgen of kinderen opvoeden. Wij leven allemaal dankzij de 
zorg van de mensen om ons heen. We beginnen ons leven machteloos, en eindigen 
machteloos. Waarom lijkt daar tussen dan alleen de strijd om macht belangrijk, als alleen wat 
op liefde is gebouwd ons kan overleven. 

Die ‘machtsvrijheid’ die ‘machteloosheid’, die maakt dat je je met álle mensen verbonden 
voelt, houd je alleen vol door een vertrouwen, een geloof, dat de grond van ons menselijke 
samenleven ten diepste ‘vrede’ is, en niet ‘strijd’. Ik zal eerlijk zijn: daar moet je een beetje 
‘gek’ voor zijn. Misschien is het wel zoiets als wat Baron van Münchhausen deed toen hij 
zichzelf met zijn paard aan zijn eigen haren uit het moeras tilde. Maar het is het waard. Onze 
voorouders deden het met de bijbelverhalen zo: we zijn begonnen in, en bedoeld voor het 
paradijs van vrede en geluk, maar we zijn er uit gekieperd. Onze eigen macht en kracht gaat 
ons er niet terug brengen, maar vrede die afhankelijk en machteloos durft te zijn, wél. 



Bijzonderheden bij de diensten
Gedachteniszondag
Op 5 november is het gedachteniszondag. Als kerk openen we deze dag de deuren voor 
iedereen die rondloopt met gemis en verlies

10:00 uur
We gedenken we in de ochtend viering de mensen die dit jaar uit het midden van onze 
gemeente zijn weggevallen. We branden een kaars voor hen en noemen hun namen in 
Godsnaam. 
Ook is er de gelegenheid namen te laten noemen van mensen die geen gemeentelid zijn, 
maar ook zijn overleden dit jaar of van mensen die al langer geleden gestorven zijn en die 
nog erg gemist worden. Kortom: deze zondag staat ons gemis centraal en hopen we troost 
te vinden in het samen zijn en in de woorden uit de Bijbel. Ds. Willemijn en ouderenpastor 
Esther zullen de dienst leiden en de Oude Bavo Cantorij zal zingen. 

13.00 uur 
De Bavo is vrij toegankelijk voor iedereen die dat wil, om zelf een kaarsje aan te komen 
steken voor dierbare overledenen. Er ligt dan ook een boek waarin hun namen 
opgeschreven kunnen worden. 

16:00 uur 
We sluiten de dag af met een viering onder leiding van ds. Tom de Haan. De namen uit het 
boek worden hardop voorgelezen terwijl de klok wordt geluid. Er zal muzikale medewerking 
zijn van violiste Helena Druwé en de jonge cellist Karel Boits. 

Doopdienst
Op 19 november zal Cara Emma Maartens gedoopt worden. Zij is de dochter van Niel 
Maartens en Cormea Downing. Verderop stellen zij zich aan ons voor. Mooi om Cara welkom 
te mogen heten in het midden van onze gemeenschap en haar te mogen zeggen: je bent 
een kind van God. 

Kliederkerk
Zet het vast in de agenda, want achter de schermen wordt alweer gewerkt aan een heuse 
Kliederkerk!  Op zondag 3 december zullen we met elkaar in de Nieuwe Kerk het thema 
‘advent’ ontdekken. 

Iedereen is welkom bij de Kliederkerk dus nodig gerust vrienden, vriendinnen, buren of 
(klein)kinderen uit, jong en oud!



VAN DE WIJKKERKENRAAD

De kerkenraadsvergadering van oktober begonnen we in de Nieuwe Kerk voor een moment 
van bezinning. We staken kaarsjes aan en zeiden gebeden, onder meer voor alle mensen 
die het slachtoffer zijn van de conflicten in de wereld waar we vol van zijn. Na elke bede 
zongen we “O Lord, hear my prayer”. Terug in het wijkgebouw kostte het enige moeite om 
ons te richten op een vergaderagenda. 

In de evaluatie van de startzondag kwam naar voren dat de vier pijlers onder de identiteit van 
onze wijkgemeente: ontvangen, delen, vieren en bewegen, goed zijn ontvangen. Veel 
gemeenteleden onderschreven de uitleg van deze pijlers die in de verschillende kraampjes 
beschikbaar was. Er was ook veel belangstelling voor de kerk-app. We hebben wel de indruk 
dat de startzondag minder goed bezocht was dan anders. Dat zou te maken kunnen hebben 
met de ‘De halve van Haarlem’, die in het centrum van de stad werd georganiseerd. 

De kerkenraad heeft van gedachten gewisseld over beleid om onze vrijwilligers te bedanken. 
Het moderamen zal aan de hand van deze gedachtewisseling een voorstel maken dat later 
in de kerkenraad zal terugkomen. 

We hebben ook nagedacht over de zondagse ‘bloemengroet’. In de ‘groene kerk’ die we 
willen zijn is het minder vanzelfsprekend om wekelijks een milieubelastend boeket bloemen 
neer te zetten. We merken ook dat niet ieder gemeentelid het nog fijn vindt om bloemen te 
krijgen. Het pastorale team zal verder nadenken over een goed alternatief voor de 
‘bloemengroet’. 

De kerkenraad heeft van harte ingestemd met de ‘herbenoeming’ van Peter van der Zalm-
van der Beek tot kerkelijk jeugdpastor in onze wijk. U heeft er in de PGH- nieuwsbrief van 
oktober al over kunnen lezen. Met de komst van Peter in deze functie wordt weer een stap 
gezet in de uitvoering van het beleidsplan van de PGH. 

In de PGH-nieuwsbrief heeft u ook kunnen lezen over het samen vieren in de periode vanaf 
de eerste zondag in januari tot Palmpasen. Dit besluit is in de Algemene Kerkenraad 
genomen nadat daarover eerst in de wijkkerkenraad is gesproken. Dat gesprek vond in onze 
kerkenraad al in de septembervergadering plaats, maar vanwege de afspraak om de 
gemeenteleden in de drie wijken gelijktijdig te informeren kon ik daar niet eerder over 
berichten. Onder dit bericht kunt u nog een nadere toelichting lezen op dit besluit. 

Stéphan Thijs 

Samen vieren in de koude maanden
Het was geen makkelijke vraag die voor ons lag als kerkenraad: het samen vieren met de 
drie wijkgemeenten van de PGH in de maanden januari, februari en maart. Als kerkenraad 
hebben we lang met elkaar gesproken over de voor- en de tegenargumenten. 
 
Verschillende geluiden werden gehoord. Van ‘liever als wijk alleen vieren en dan zonder 
verwarming’ tot ‘natuurlijk samen vieren!’. Geluiden die we ook herkenden uit de evaluatie-
enquête na het samen vieren van begin dit jaar. We hebben geconstateerd dat de beslissing 
voor ons als wijk ook echt zwaar weegt. In de zomer proberen we als gemeente in de Bavo 



open te staan voor iedereen, van toerist tot stadsgenoot. In de winter voelt het in de Nieuwe 
Kerk als een moment voor de opbouw van onze Centrum-gemeenschap. Als wijk hebben we 
een cyclus van openen en settelen door het jaar heen. 
 
Daar zit ook ‘pijn’ van het samen vieren, merkten we als kerkenraad. Niet omdat we niet 
samen willen vieren met de mensen van Oost en Schalkwijk, niet omdat we hen niet als 
broeders en zusters herkennen, maar vanwege die balans in ons kerk-zijn als wijkgemeente. 
Zomers open naar de stad en in de winterperiode wat meer gericht op de onderlinge band. 
 
Aan de andere kant zijn we als kerk ook nadrukkelijk bezig met duurzaam zijn. En de 
beslissing die voor ons lag, was een vraag naar duurzaamheid. Wat zegt het over ons als 
wijk als we onze mond vol hebben over groen geloven, maar deze kans niet aangrijpen? Dat 
appèl voelden we als kerkenraad sterk. En dat heeft ons ook uiteindelijk tot de beslissing 
gebracht om de koude maanden samen te vieren. Duurzame diensten, noemen we het. 
 
Wel hebben we in de Wijkkerkenraad en ook in de Algemene Kerkernaad gezegd dat we in 
die gezamenlijke maanden een activiteit willen organiseren (we denken nu aan een running 
diner) voor Centrum alleen. Zodat we onze onderlinge verbondenheid kunnen voeden. 

Ds. Willemijn en Stéphan Thijs 

VANUIT HET PASTORAAL TEAM

Terugblik theemiddag september en oktober
Voor één keer viel de theemiddag afgelopen september op de laatste donderdag van de 
maand, waardoor ik daar nog geen terugblik over heb kunnen schrijven. Daarom bij deze: 
twee terugblikken, op de theemiddag van september en op die van oktober!

De norbertijnen droegen (en dragen nog steeds) witte habijten en werden daarom ook wel de 
‘witte heren’ genoemd. Zo komt de straat aan zijn naam. 

Tijdens de virtuele wandeling door de Witte Herenstraat keken we ook omhoog: bijvoorbeeld 
naar het smeedijzeren bord dat aan de pastorie van de Lutherse Kerk hangt met de 
afbeelding van een ooievaar erop. De pastorie heet van oudsher namelijk ‘Het 

Op donderdag 28 september ontvingen 
we bij de theemiddag Alice Nederkoorn. 
Alice is een heel betrokken lid van de 
Lutherse kerk, en heeft zich onder andere 
verdiept in de geschiedenis van de straat 
waar de Lutherse kerk staat: de Witte 
Herenstraat. Tijdens de theemiddag nam 
zij ons aan de hand van foto’s mee door 
deze straat, waar ze bijzonder veel over 
wist te vertellen. Bijvoorbeeld over de 
naamgevers van de straat: de ‘witte 
heren’. Vanaf halverwege de 15e eeuw 
werd er in de straat een klooster gesticht 
dat vanaf 1484 werd opgenomen in de 
orde van de norbertijnen.



Oyevaarsnest’, en ook dat is terug te leiden tot de norbertijnen. Het bord is in 2019 
gerestaureerd en het nieuwe ontwerp is gemaakt door buurman en Bekende Haarlemmer 
Rieks Swarte. Mocht u het (nog) niet gezien hebben; kijk dan de volgende keer dat u in de 
Witte Herenstraat loopt bij nummer 49 omhoog, het bord is het bekijken waard! 
Zo liepen we samen door een paar eeuwen geschiedenis van de Witte Herenstraat, en dat 
leverde opnieuw weer een boeiende theemiddag op. 

Nu moet ik u eerlijk bekennen dat ik dacht dat droogbloemen vooral sombere, gedempte 
kleuren hebben vanwege het droogproces. Maar niets is minder waar: er lagen prachtige 
roze, gele, koperkleurige en witte bloemen voor ons op tafel. Sommige bloemen en bladeren 
behouden dus hun kleur bij het drogen. Met veel plezier werden de prachtigste stukjes 
gemaakt, het resultaat ziet u hieronder! 

Theemiddag 16 november
Tijdens de komende theemiddag, op donderdag 16 november, ontvangen we twee 
bijzondere gasten: gemeentelid Map de Koning – Valk en haar buurvrouw, zuster Jeannette. 
Map komt over haar boeken vertellen: “Vijf en twee, het veelbewogen leven van zuster 
Jeannette van Paassen” en het vervolg “Voltooiing”. Het is fantastisch dat de hoofdpersoon 
uit haar boeken meekomt. Het levensverhaal van zuster Jeannette speelt zich grotendeels in 
Indonesië af, waar zij als vroedvrouw 2000 kinderen op de wereld hielp en waar zij 5000 
kinderen in het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya dat ze heeft opgezet een nieuw leven gaf. 
Wonderbaarlijke verhalen over delen en vermenigvuldigen. Over geloof, liefde en veel hoop. 
Er is beeldmateriaal en gelegenheid tot gesprek met zuster Jeannette en Map. Ook is er 
gelegenheid om de boeken te kopen. Opbrengst voor het schoolfonds om de gehandicapte 
kinderen van Harapan Jaya naar school te laten gaan. Leren betekent eenvoudigweg hoop 
op toekomst!

Een ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom van 14.00-15.30 uur in het wijkgebouw. 
Tot dan!

In memoriam Egge Buurma
Op zondag 15 oktober is Egge Buurma overleden. Egge was 81 jaar. 

Afgelopen oktober herhaalden we een 
succesnummer op de theemiddag: twee 
jaar geleden hebben we op de 
theemiddag in oktober bloemstukjes 
gemaakt onder leiding van Henk Vonk. 
Dat was toen zo’n succes dat we 
afgelopen oktober opnieuw bloem- 
stukjes hebben gemaakt. Dit keer niet 
van verse bloemen, maar van prachtige 
droogbloemen. Het grote voordeel van 
droogbloemen is dat ze zo lang mooi 
blijven, een goede duurzame keuze 
dus! Opnieuw was Henk erbij om ons te 
helpen bij het bloemschikken én om ons 
van alles te vertellen over de bloemen 
die voor ons lagen. 



Jarenlang woonde Egge in Schalkwijk, eerst met zijn eerste vrouw en later ook met zijn 
tweede vrouw. Een aantal jaar geleden werd bij Egge de ziekte Parkinson ontdekt. Dat was 
heel moeilijk en zwaar voor hem en zijn geliefden. Het laatste jaar van zijn leven verbleef hij 
in woon-zorgcentrum De Molenburg in Schalkwijk. 

Egge was een bescheiden man die erg van kunst en cultuur hield. Daarom was hij ook een 
betrokken lid van onze wijkgemeente: hij hield van de Bavo en de Nieuwe Kerk vanwege de 
geschiedenis, de muziek en de mooie liturgie. Jarenlang heeft hij de gemeentekring geleid. 
Dat deed hij met plezier, want hij was een onderwijzer in hart en nieren. 

Op donderdag 19 oktober heeft de uitvaartdienst van Egge plaatsgevonden in de 
Ontmoetingskerk. Daarna is hij in besloten kring naar het crematorium gebracht. 
We bidden voor zijn vrouw Ans, en zijn twee kinderen, nu ze hun geliefde man en vader 
moeten missen. 

Retraite
In oktober gingen we als pastores en predikanten van de PG Haarlem op retraite. We 
verbleven een dag en nacht op landgoed Hydepark, het landgoed van de Protestantse Kerk. 

Tijdens deze dagen dachten we na over onze verhouding 
als team onderling, onze eigen drijfveren en onze 
gezamenlijke wensen voor de kerk in Haarlem. Er werd 
dus hard gewerkt aan gezamenlijke visievorming. 

Heel fijn om Peter weer in ons midden te kunnen 
verwelkomen. We zeiden tegen elkaar na afloop: wat is 
het fijn om in dit team samen te kunnen werken. 

Klimaatmars
Op zondag 12 november 2023 vindt in Amsterdam de Mars voor Klimaat en 
Rechtvaardigheid plaats. De organisatie , de Klimaatcrisis Coalitie  is een samen- 
werkingsverband van Oxfam Novib, vakbond FNV, Fridays For Future, Greenpeace, 
Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, 
deGoedeZaak, Transnational Institute en honderden bondgenoten.

Volgens de organisatie laat de geschiedenis zien dat actie voeren echt helpt. 
Vrouwenkiesrecht kwam er niet vanzelf, en wellicht weet u nog de vredesdemonstratie van 
1983 (ik heb het opgezocht, er waren toen wel 550.000 mensen)!

Steeds weer komt het KNMI tot dezelfde conclusie: de klimaatcrisis is in volle gang, met 
weersextremen die samenlevingen ontwrichten en ongelijkheid op vele vlakken vergroten. 
Mensen die het minst aan de klimaatverandering bijdragen hebben de zwaarste lasten te 
dragen, zoals bijvoorbeeld de mensen in Ethiopië. 

Met deze mars willen de organisaties een signaal afgeven aan de politiek. Het gaat niet 
alleen om het afbouwen van de fossiele subsidies, maar op alle vlakken maatregelen nemen 
die de uitstoot CO2 afremmen en redden wat er te redden valt en de wereld leefbaar 
proberen te houden en rechtvaardiger maken!



In vorige klimaatmarsen liepen er ongeveer 40.000 mensen mee. Als je meeloopt heb je daar 
geen erg in. Mijn ervaring is dat de sfeer vriendelijk, gezellig en sociaal is. Gezien de 
urgentie hoopt iedereen (van alle organisaties) dat we dat aantal zeker verdubbelen!

Ds. Willemijn en Marloes willen je uitnodigen  om met ons mee te gaan. Wij willen graag met 
zoveel mogelijk Haarlemmers meelopen in deze mars. 

Wil je met ons meelopen? 
Geef je dan op bij Marloes Komin i.m.komin64@gmail.com
Later zal er in de kerkapp nog een oproepje komen te staan om een avond samen 
spandoeken te gaan maken. 

Informatie van de mars voor klimaat en gerechtigheid kun je ook vinden op site van o.a. 
Milieudefensie, Greenpeace, Klimaatmars.nl.

Marloes Komin

Even kennismaken…
Dag allemaal,

Wij zijn een Zuid-Afrikaanse familie, we zijn daar allemaal geboren behalve onze jongste 
dochter Cara. Wij zijn november 2019 verhuisd van Zuid-Afrika naar Haarlem.
Niel werkt voor een bedrijf in Amsterdam.
We hebben twee jongens en een klein meisje, zij is geboren in Haarlem in 2021.
We waren in Zuid-Afrika allemaal lid van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika 
en zijn ook in die kerk gedoopt. Wij willen Cara hier dopen omdat ze in Nederland geboren is 
en het zal voor haar en voor ons een bijzondere herinnering zijn. Ook willen we Cara dopen 
vanuit de toewijding om haar als christen op te voeden en haar deel uit te laten maken van 
een kerk. Op 19 november wordt Cara gedoopt. Tot dan! 
Vriendelijke groeten,

Niel en Cormea Maartens

mailto:i.m.komin64@gmail.com


Cajanus - Kajanus

  

Bedank- evenement 
Voor alle vrijwilligers van PG Haarlem - Centrum 

Graag willen we jullie bedanken voor al jullie tomeloze inzet.  
Kom zingen met Leny van Schaik en daarna staat een buffet klaar.  

We nodigen je uit op 

Dinsdag 14 november 16.30-19.00 
in de Nieuwe Kerk 

Laat weten of je komt. Je kan je aanmelden voor 09-11 bij Lene op: 
lenechristinahansen@gmail.com 

Je mag deze uitnodiging zeker doorgeven aan andere vrijwilligers die je kent. 

Twee weken geleden tijdens het koffiedrinken na 
de dienst sprak ik een onbekende man aan die 
alleen zijn koffie dronk. En wat bleek? Na een 
paar worden in het engels begreep ik dat hij uit 
Finland kwam omdat hij zijn 70ste verjaardag 
wilde ontvluchten. En wat nog mooier is: hij kwam 
naar Haarlem en naar onze dienst in de Bavo 
omdat hij een nazaat is van de reus Cajanus en 
eens wilde kijken naar de markering bij de 
Brouwerskapel! 

Cajanus zelf had geen kinderen maar zijn broer 
wel. En die Cajanus is een voorvader van Jorma 
Kajanus uit Lisalmi in Finland. 

In 2017 voerde Zangstudio Haarlem de stads- 
opera Cajanus uit in de Bavo. Dezelfde opera 
deed ook Finland aan; Jorma Kajanus wist ervan.

Hoe klein de wereld kan zijn…

Rosmarie Neff

mailto:lenechristinahansen@gmail.com


VANUIT DE DIACONIE

De wijkdiaconie bedankt
De eerste is Marianne Immink. Marianne is 6 jaar diaken geweest en heeft 
de laatste jaren de wijkdiaconie als voorzitter geleid. In de dienst van 3 
september heeft zij afscheid genomen en is ze prachtig toegesproken door 
de voorzitter van de kerkenraad, Stéphan Thijs. Wij als wijkdiaconie gaan 
haar missen. Haar inspirerende aanwezigheid is voor ons een voorbeeld. 
We hopen haar inzichten die ze ons heeft gegeven verder voort te zetten. 
We gaan haar missen in de wijkdiaconie.

De tweede persoon die afscheid van de wijkdiaconie heeft genomen is  Govert Jeronimus. 
Govert heeft tientallen jaren, ja u leest het goed, de wijkkas voor de diaconie beheert. Dat 
deed hij onopvallend op de achtergrond. In stilte deed hij zijn werk accuraat en reageerde 
altijd direct op verzoeken. Soms was hij wat eigenzinnig en wist hij geitenpaadjes te vinden. 
Met een twinkeling in zijn ogen kan hij daarover spreken. Maar altijd stond het belang van de 
diaconie en de kerk voorop. Govert, wij als wijkdiaconie willen je hier, ook namens de 
gemeente, van harte voor bedanken. Je hebt veel betekend en we weten dat je, zo lang je 
kan, altijd nog onze adviseur wil zijn. Hartelijk dank voor alle jaren. 

Marleen van Anken,
Namens de wijkdiaconie.

Koffie voor Stem in de Stad
Elke 1e zondag van de maand staat er de mand klaar om koffie in te 
doen voor Stem in de Stad.
 
Deze koffie is hard nodig. Stem ontvangt 7 dagen per week mensen 
die een welkom en een kop koffie zo hard nodig hebben. Dit kop 
koffie brengt gelijkwaardigheid aan mensen die vaak uitgespuugd 
kunnen worden en of zich uitgespuugd voelen door onze 
samenleving. Dit kop koffie brengt een vrolijke noot op een grijze 
dag, maar ook een ondersteuning in momenten dat het leven lastig 
en of moeilijk is. Het geeft warmte als het buitenleven  koud wordt. 
We vragen u wees gul en neem een pak koffie mee.  (De mand 
staat er niet alleen de 1e zondag, maar is er ook de andere 
zondagen, voor mocht u het één keer vergeten 😉 )

Kersttassen voor het Scharlaken Koord
Het Scharlaken Koord is een organisatie die mensen ondersteunt die leven van de prostitutie 
en een weg zoeken om een ander leven te willen opbouwen. Dit wordt het 3e jaar dat we 
samen met de Waalse Kerk de deelnemers van het Scharlaken Koord een kerstattentie 
willen aanbieden. Deze attentie wordt zeer gewaardeerd door de sekswerkers in de 
omgeving van de Bavo. Door de tassen ervaren zij een positieve warmte vanuit onze 
gemeente.
Op zondagochtend 10 december, na de dienst willen we de kersttassen gaan samenstellen. 
We hopen er ook dit jaar weer minimaal 25 te kunnen vullen. Je kunt je opgeven om te 
helpen de tassen te vullen en kaarten te schrijven. 



Vanaf 19 november kunnen er artikelen ingeleverd worden. In de kerk komen tassen te staan 
waar u artikelen in kunt stoppen.

De artikelen die we vragen zijn: 

5 x Lekkere thee en/of koffie
5 x Een luxe toilet artikel, bijvoorbeeld handcrème of lippenbalsem
5 x Chocolade of bonbons
5 x Hartige snacks, bijvoorbeeld kaasstengels of nootjes
5 x Luxe koekjes
5 x  Kaarsen, bijvoorbeeld geurkaarsen

We vragen nadrukkelijk de gekozen artikelen in 5-voud aan te leveren. 
De zondagen dat u iets mee kunt nemen zijn: zondag 19 november. 26 november, 3 
december en zondag 10 december. Voor zondag 10 december zoek ik een aantal vrijwilligers 
die helpen de tassen samen te stellen.

Voor vragen en of hulp kan je mij benaderen

Marleen van Anken
Voorzitter wijkdiaconie, 06-47679977 of marthavananken@gmail.com

Adventsopenstelling en Broodbankactie
Ook dit jaar hopen we in de adventstijd weer mooie zaterdagen tegemoet te gaan. Dit jaar 
zijn dat 9,16 en 23 december. Met een enthousiaste werkgroep is de organisatie al goed op 
gang gekomen

Het thema van dit jaar is kinderarmoede in Haarlem. Gemiddeld groeit één op de elf kinderen 
op in armoede. In Nederland gaat het om ongeveer 220.000 kinderen die opgroeien in een 
huishouden met een laag inkomen. Armoede is niet alleen weinig geld hebben, maar ook 
minder kansen hebben om je te ontwikkelen. Materiële achterstanden kunnen ook bijdragen 
aan een slechtere concentratie op school, stress en sociale uitsluiting. De opbrengst van de 
broodbankactie zal dit jaar gaan naar  ‘Stichting Samen Haarlem’. Zij zijn actief vanuit de 
Boerhaavewijk (Schalkwijk), een wijk waar ruim 30 % van de kinderen in armoede opgroeit. 
Deze stichting heeft als slogan ‘Ontmoeten, verbinden en meedoen’.

Als diaconieën van de Protestantse wijkgemeente Haarlem-centrum en van de 
Evangelisch-Lutherse kerk in Haarlem dragen we de Stichting Samen Haarlem een 
warm hart toe! 

Stichting Samen Haarlem weet de doelgroep 
goed te bereiken. Ze bieden op een 
laagdrempelige manier huiswerk- begeleiding, 
een kinderkookclub, een lees- en taalclub, 
een kunstclub, sport en spelactiviteiten, en 
promoten een gezonde levensstijl door 
buurtmaaltijden en themabijeenkomsten te 
organiseren.  Ze werken samen met Buurts 
en andere sociale organisaties.

mailto:marthavananken@gmail.com


Uiteraard wordt er door veel vrijwilligers meegewerkt om de dagen tot een succes te 
maken. Het programma is zo goed als rond, met toneel, muziek, leuke activiteiten 
door De Vrienden van de Bavo en natuurlijk de broodbankactie met verkoop van de 
broodjes, door de bakkers van Van Vessem om niet gebakken. 
Gedurende de opening hebben we ook dit jaar weer 2 een maatschappelijke straat en 
de winkelstraat (voor wie wat te verkopen heeft). Komt u ook? De kerk is geopend 
van 13 - 16 uur.

Vorming en toerusting
Woensdag 8 november
Levenskunst en het liedboek
Gedenken |  Danken | Hopen | Vertrouwen

Wat is levenskunst, of ‘de kunst van leven’? En wat betekent het als we die kunst benaderen 
vanuit het (Joodse) gedenken, danken, hopen en vertrouwen.
Daarover willen we met elkaar nadenken en ons daarbij laten leiden door wat ons Liedboek – 
zingen en bidden in huis en kerk – ons aanreikt. We staan stil bij een aantal teksten uit het 
liedboek, zowel liederen als gedichten, maar bovenal: we gaan zingen met elkaar. Veel 
zingen!
Een avond rond het Liedboek, onder leiding van ds. Theo Menting, predikant in Bolsward en 
organist Anton Pauw.

woensdag 8 november 20.00 uur
Nieuwe Kerk, Nieuwekerksplein 36
toegang: vrijwillige bijdrage na afloop

Donderdag 23 november
Levenskunst: De beste helft
Vroeger of later lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burnout, een 
relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is dit 
alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers het, ‘of in 
ieder geval de helft waar het echt om gaat’.
Arjan Broers is predikant in de Dominicuskerk in Amsterdam, en schreef het boek De beste 
helft.

Donderdag 23 november 20.00 uur 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4
toegang: vrijwillige bijdrage na afloop

Collecte - opbrengst september 2023

Collecte-opbrengste Bavo september 2023
datum Diaconie Kerk derde

3/sep   235,97   337,80 
10/sep   190,07   176,15 
17/sep   802,36   363,25 
24/sep   244,65   156,42 



Collecte - doelen november 2023

AUTORIJDIENST
Autorrijdienstcoördinatie: Milko Schotvanger: 06-22959024 

VOLGEND KERKBLAD
De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad: 
Donderdag 23 november 
Let op: het komende blad bestrijkt de periode december t/m januari

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com. 

5 november 1e Diaconie, Colombia - social bewogen predikanten opleiden - Kerk in 
Actie
2e Kerk 

12 november 1e Diaconie, Libanon - kansen voor jongeren in achterstandswijken, 
Kerk in actie
2e Kerk

19 november 1e Diaconie, Scharlaken Koord
2e Kerk

26 november 1e Diaconie
2e Kerk

3 december 1e Diaconie, stichting VPSG - vrouwenpastoraat sexueel geweld
2e Kerk


