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Erbij horen   
 
Wie niet zelf het vertrouwen heeft, dat hij of zij ergens bij hoort, die zal zichzelf ervan 
proberen te verzekeren dat hij er wél echt bij hoort, door anderen als ‘vreemdeling’ of 
‘uitzondering’ aan te merken.  
 
Dit principe zie je al op het schoolplein en het is de achtergrond van elke oorlog: een 
sterke groepsidentiteit creëer je door het aanwijzen van een vreemdeling of een 
vijand. Want een vijand verenigt. Makkelijk is het ook, want oog in oog met een 
vijand hoef je niet naar je eigen problemen te kijken.  
 
Andersom is alleen ook waar: het vertrouwen dat je erbij hoort creëert draagvlak voor 
gastvrijheid aan onbekenden. Gasten kun je alleen welkom heten, als je je zélf 
voldoende thuis voelt en veilig. Dat geldt voor de kerk trouwens ook.  
 
Deze verkiezingsuitslag brengt dit eeuwenoude principe duidelijk aan het licht. Wie 
vooral ‘anderen’ en ‘vreemden’ aanwijst als bedreiging voor ‘ons land’, mikt op de 
angst van iedereen om een vreemde in eigen land te worden. Maar als de oplossing 
daarvoor het ‘verminderen van vreemden’ is, dan moet daar wel iets paradoxaals 
gaande zijn. Met als kers op de paradoxale taart dat een vereniging die Nederlanders 
oproept zich te verenigen tegenover ‘vreemden’, een partij is waar niemand lid van kan 
worden.  
 
Hoe meer we dus onze gemeenschappelijkheid definiëren door het aanwijzen van 
‘vreemde’ of ‘vijandige’ elementen daarin, hoe meer we blijk geven van een eigen 
onzekerheid over of we hier zélf wel thuis mogen zijn. Het is al te menselijk. Zoals Kaïn 
en Abel al ruzie maakten om de gunst van God. Of zoals kinderen ruzie maken om de 
gunst van hun ouders. Toch zullen we pas werkelijk thuis zijn, als het lukt om 
gastvrijheid te beoefenen voor vreemden en onbekenden. Niet als morele plicht dus, 
niet omdat het zou moeten, maar juist als vrucht van een eigen innerlijke overtuiging 
dat het kunnen verwelkomen van een ander, eigenlijk de beste bevestiging is van je 
eigen geborgenheid en worteling.  
 
Alleen, hoe komen we samen in dat beloofde land waar dat vertrouwen er zal zijn? In 
de bijbel, in het Oude Testament, staat in Deuteronomium 10, 19 de volgende 
opdracht: Heb daarom de vreemdeling lief, want jullie waren zelf vreemdelingen in het 
land Egypte. Daar ligt de weg naar het vinden van vertrouwen in de onbekende ander: 
je was, of je bént, er zelf eentje. Heb de moed om in jezelf de vreemdeling te zien, die 
erbij wil horen. Want dan weet je hoe betekenisvol en goed het is om tegen elkaar te 
zeggen: je hoort erbij.  
 
Tom de Haan 
23 nov 2023 



OVERZICHT KERKDIENSTEN 
Zondag 3 december  
Nieuwe Kerk 10.00u 

Kliederkerk 
Met o.a. Ds. W. van Dijk – Heij en 
jeugdpastor Peter van der Zalm – van 
den Beek 

Zondag 10 december  
 Nieuwe Kerk 10:00u 

Pastor. J. van den Bogert  
Crèche, kindernevendienst 
Gezamenlijke viering met 
Remonstranten 

Zondag 17 december  
Ontmoetingskerk 10:00u 

Ds. A. Sprotte en ds. E.J. de Lint  
Crèche, kindernevendienst 
 
 

Zondag 24 oktober  
GEEN DIENST om 10:00u  
 
 

 

Kerstnacht 24 december  
Grote Kerk 23:00u  
 

Ds. W. van Dijk – Heij met o.a. 
medewerking van de Oude Bavo 
Cantorij 
 

Kerstmorgen 25 december  
Nieuwe Kerk 10:00u 

Ds. T.J. de Haan, dienst voor jong en 
oud. 
Crèche 

Zondag 31 december  
Nieuwe Kerk 10:00u 

Ds. R. M. Witteveen 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 31 december  
Ontmoetingskerk 17:00u  

Ds. J.C. Bos 

Zondag 7 januari  
Oosterkerk 10:00u 

Ds. A. Sprotte, gezamenlijke, duurzame 
dienst 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 14 januari  
Nieuwe Kerk 10:00u 

Ds. W. van Dijk – Heij, gezamenlijke, 
duurzame dienst 
Crèche, kindernevendienst 



Zondag 21 januari 
Ontmoetingskerk 10:00u 
 
 

Ds. A. Sprotte, gezamenlijke, duurzame 
dienst 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 21 januari 
KoepelKathedraal 11:00u (!) 

Oecumenische viering met o.a. ds. W. 
van Dijk – Heij en pastor J. van den 
Bogert 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 28 januari 
Oosterkerk 10:00u 

Ds. E.J. de Lint, gezamenlijke, 
duurzame dienst 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag 4 februari 
Nieuwe Kerk 10:00u 

ds. W. van Dijk- Heij ZWO-dienst 
gezamenlijke duurzame dienst, 
gezamenlijke dienst met Lutheranen en 
Remonstranten.  
Met medewerking van de Oude Bavo 
Cantorij 
 
Crèche, kindernevendienst 

 
BIJ DE DIENSTEN 
 
Kliederkerk ‘Ik kan niet wachten’ 
Op zondag 3 december 2023 is het thema, van de Kliederkerk in de Nieuwe Kerk, ‘Ik 
kan niet wachten?!’, want op deze eerste zondag van de adventstijd leven we met 
elkaar toe naar het kerstfeest. We wachten de komende vier zondagen geduldig (als 
je geduldig kunt zijn tenminste…) totdat het Kerst is. En dat wachten is niet iets 
passiefs, iets wat je vanuit je luie stoel doet. Het is iets waar we actief mee bezig zijn, 
want we verwachten dat er dan iets bijzonders staat te gebeuren! 
Tijdens deze viering zal jeugdpastor Peter weer officieel aan onze gemeente 
verbonden worden: hij staat te trappelen en kan er bijna niet op wachten…  
Iedereen, jong en oud, is welkom om mee te (ver)wachten! De Kliederkerk is in de 
Nieuwe Kerk, van 10 uur tot 12 uur. Dit keer is er i.p.v. een lunch een high tea. Tijdens 
de thee en de koffie genieten we samen van hartige en zoete lekkernijen. Kom je naar 
de Kliederkerk? Neem dan ook iets hartigs en/of zoetigs mee, zodat we met elkaar  
kunnen delen!  
 
Bekijk hier het filmpje waarin Peter en Willemijn iedereen uitnodigen om naar de 
kliederkerk te komen!  
 
Derde advent: gezamenlijke viering in Schalkwijk 
Het is inmiddels traditie dat we op de ‘roze’ zondagen in de veertigdagentijd en advent 
als Protestantse Gemeente Haarlem samen vieren. Deze derde advent, zondag 
Gaudete (Latijn voor ‘verheugt u’), zoeken we elkaar op in de Ontmoetingskerk. 



Voorgangers zijn ds. Egbert de Lint en ds. Anette Sprotte. De kindernevendienst en 
crèche wordt ook daar op locatie verzorgd door de vrijwilligers uit Centrum. U komt 
toch ook? Dat zal het tot een extra vreugdevolle dienst maken.   
  
Kerstnacht in de Grote of St. Bavokerk 
Ook dit jaar is er weer een grote kerstnachtdienst in de Bavo. We ontvangen veel 
mensen uit de stad en delen met elkaar het licht, vanuit één vlammetje wordt het 
kaarslicht met iedereen gedeeld. Elk jaar weer bijzonder!  De Oude Bavo Cantorij zal 
zingen en ds. Willemijn gaat voor.   

 
Dus weet u zelf van harte welkom, en nodig vooral anderen uit. De deuren aan de 
Oude Groenmarkt gaan om 22.30u open. De dienst begint om 23.00u en op de Grote 
Markt is de dienst ook live te volgen, of via internet op Haarlem105.  

 
Vooraf aan de dienst is er al 
een ‘silent disco’ op de 
Grote Markt, met 
koptelefoons. En na afloop 
van de live uitzending vanuit 
de kerk, start daar ook de 
traditionele 
kerstsamenzang. 
Reserveren voor de kerk is 
niet mogelijk. Dus kom op 
tijd en vergeet niet om 
warme kleren of een 
dekentje mee te nemen 
want de kerk is koud. Tot 
dan! 
 
Kerstmorgen 
Kerstmorgen zal een viering worden waarin, traditiegetrouw, jong en oud een rol 
hebben; er zal een toneelstuk gespeeld worden door de kinderen, er zal een ouder-
kindkoor zijn dat traditionele kerstliedjes zingt en ds. Tom de Haan zal een kerstpreek 
houden. Verderop in dit blad kunt u meer lezen over hoe u uzelf of uw (klein)kind kunt 
opgeven voor het toneelstuk en het koor.  
 
Oecumenische viering in de KoepelKathedraal  
Op zondag 21 januari zal er weer een oecumenische viering zijn in de 
Koepelkathedraal. Samen met onze broeders en zusters uit de Oud-Katholieke Kerk, 
de Lutherse Kerk, de Remonstrantse Kerk, de Groenmarktkerk, de Pelgrimkerk en de 
Koepelkathedraal zullen we ons buigen over het thema dat door medechristenen uit 
Burkina Faso is voorbereid: ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf.’   
LET OP deze viering begint om 11:00u en er is crèche en kindernevendienst. 
 
Vakantie 
Na de kerst, in de laatste week van het jaar, doe ik (ds. Willemijn) het altijd rustig aan 
en ben ik dus ook even niet aan het werk. Als er dringende pastorale zaken zijn kunt 



u op werkdagen bellen met het Kerkelijk Bureau. Buiten werkdagen kunt u op de 
voicemail van het Kerkelijk Bureau horen met wie u contact kunt opnemen in dringende 
gevallen.  
 
Kerstwens 
Inmiddels zijn we aardig op weg naar het einde van dit jaar en staan we aan het begin 
van de adventstijd. Er speelt veel in ons land en de wereld waar we ons zorgen over 
kunnen maken. Ik kijk uit naar het kerstfeest dat ons elke keer weer eraan herinnert 
dat het licht sterker is dan het duister. Die ervaring hebben we nodig, denk ik, meer 
dan ooit.  
Ik wens ons allen een goede voorbereiding op dit lichtfeest en straks gezegende 
kerstdagen en een hoopvol 2024!  
 
Ds. Willemijn 
 
UIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
In het bezinningsmoment van de kerkenraadsvergadering van november heeft 
Marleen van Anken ons verteld over haar bezoek aan het congres ‘Groen geloven’ op 
21 oktober in Veenendaal. Als afsluiting van haar verslag luisterden we naar een van 
de scheppingsliederen van de groep Schrijvers voor gerechtigheid. U kunt hun muziek 
hier beluisteren via Spotify. 
Bij het vaste agendapunt ‘evaluatie vieringen’ keken we terug op een mooie, ingetogen 
viering op de gedachteniszondag. Gedurende de dag zijn er door vele bezoekers van 
de Bavo namen doorgegeven van geliefden die in de middagviering met ds. Tom de 
Haan zijn voorgelezen. We vinden het mooi om deze zondag op deze manier samen 
met de stad betekenis te geven. 
Op onze agenda stond ook de bespreking van het projectplan ‘Bezieling in de Bavo’. 
Met dit plan willen we de Bavo nog duidelijker neerzetten als een plek voor ieder die 
zingeving zoekt, stilte en aandacht, als een plek waar ruimte is voor vreugde en 
verdriet, voor wanhoop en hoop, voor troost en vertrouwen. Dat willen we doen door 
vanuit de PGH en vanuit onze wijkgemeente de Bavo verder te ontwikkelen tot een 
stadskerk met bezieling. Dat kan naar ons idee alleen als er een professionele 
programmamaker kan worden aangetrokken die zowel ondersteunend als initiërend is 
voor een divers aanbod aan bezielende activiteiten in de Bavo gedurende het jaar. 
Een groot aantal activiteiten is er al en we hopen dat met de professionele 
ondersteuning ook ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven. Het projectplan was in 
eerste instantie nodig als onderbouwing van een aanvraag voor een bijdrage uit het 
zogenoemde vitaliseringsfonds voor extra vacatureruimte. Als die aanvraag na een 
positief advies van het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad 
kan worden gehonoreerd, zal een vacature worden opengesteld. 
We spraken in de kerkenraad ook over ideeën voor een nieuwe ronde 
huiskamergesprekken vanaf januari volgend jaar. Verschillende onderwerpen zijn 
genoemd. Als u zelf een idee heeft, horen we dat graag. 
Tot slot meld ik u uit deze vergadering dat de kerkenraad heeft besloten om de 
ochtendviering op zondag 24 december 2023 te laten vervallen. U bent uiteraard van 
harte welkom in de kerstnachtdienst in de Bavo en ook in de viering in de Nieuwe Kerk 



op kerstmorgen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede adventstijd, op weg naar 
een gezegend Kersfeest! 
 
Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad 
 
VANUIT HET PASTORAAL TEAM 
 
In memoriam: mw. Emy van den Dool – Hoogkamer 
Op woensdag 22 november is Emy van den Dool overleden. Zij was 92 jaar.  
 
Al een tijd ging Emy’s gezondheid achteruit vanwege ouderdom, maar in de afgelopen 
twee maanden werd steeds duidelijker dat het einde van haar leven in zicht was. 
Omringt door haar geliefden is zij in alle rust ingeslapen.  
 
Emy van den Dool was en is een begrip in onze gemeenschap. Als geboren en 
getogen Haarlemmer is ze bijna haar hele leven lid geweest van onze kerk. Samen 
met haar man Kees heeft ze veel voor onze kerk betekend: ze heeft in de kerkenraad 
gezeten, was jarenlang betrokken bij de Actie Kerkbalans, was jarenlang koffiedame 
en leverde allerlei hand- en spandiensten. Ook was ze lang verantwoordelijk voor het 
welkom heten van nieuwe gemeenteleden, waardoor veel mensen zich al gauw thuis 
voelden in onze gemeente.  
 
Emy was een lieve, betrokken en meelevende vrouw. Ze was nuchter, eigenzinnig, 
praktisch ingesteld, en had een goed gevoel voor humor. Haar leven stond in het teken 
van zorgen voor anderen; op die manier gaf zij handen en voeten aan haar geloof.  
 
Op dinsdag 28 november vond de dankdienst voor Emy’s leven plaats in de Nieuwe 
Kerk. Daarna is zij in besloten kring begraven bij het man Kees op begraafplaats 
Akendam.  
 
Onze gedachten gaan uit naar Emy’s kinderen, klein- en achterkleinkinderen nu ze 
hun geliefde moeder, oma en omi moeten missen.  
 
Terugblik theemiddag 16 november 
Op donderdag 16 november ontvingen we bij de theemiddag twee gastsprekers. 
Gemeenteleden Map en Aad de Koning hadden hun buurvrouw, zuster Jeannette van 
Paassen van het Alverna klooster meegenomen. Zuster Jeannette ervoer op jonge 
leeftijd de roeping om in Indonesië te gaan werken als zuster. Zij begon als 
vroedvrouw, en heeft meer dan 2000 kinderen op de wereld gezet. Daarna werd aan 
haar gevraagd of ze een rehabilitatiecentrum op wilde zetten, en dat heeft ze gedaan. 
42 jaar geleden richtte ze Harapan Jaya (‘Hoop die overwint’) op, waar zij zelf meer 
dan 5000 kinderen heeft geholpen.  
Buurvrouw Map de Koning-Valk ontdekte een aantal jaar geleden het bijzondere 
levensverhaal van zuster Jeannette en schreef twee boeken over haar leven: Vijf en 
twee, het veelbewogen leven van zuster Jeannette van Paassen, en het vervolg: 
Voltooiing. Aan de hand van deze boeken vertelde Map ons het levensverhaal van 
zuster Jeannette en liet ze met foto’s en filmpjes zien waar zuster Jeannette heeft 
gewoond en gewerkt. Voor even waanden we ons in Indonesië: met de auto over 



slingerende bergwegen met aan weerszijden veel groen, met af en toe een flinke 
hoosbui. Ook zagen we het prachtige rehabilitatiecentrum van Harapan Jaya, dat 
inmiddels is uitgegroeid tot een soort campus waar allerlei medische disciplines 
vertegenwoordigd zijn.  
Het was bijzonder om zuster Jeannette te 
ontmoeten en van haar te horen hoe ze haar 
tijd in Indonesië heeft ervaren en waar ze 
tegenaan liep in haar werk. Haar levensweg 
ging (letterlijk en figuurlijk) over heuvels en 
door dalen. Maar met haar nuchtere 
handen-uit-de-mouwen-instelling en een 
vertrouwen dat het altijd goed komt, heeft zij 
veel weten te betekenen voor veel mensen. 
Het was ook inspirerend om te horen dat in 
Harapan Jaya iedereen, ongeacht geloof en 
afkomst, welkom is. Voor al die 
verschillende religies is ruimte: op vrijdag werken christelijke werknemers zodat hun 
islamitische collega’s vrij hebben en op zondag is het andersom. Alle religieuze 
feestdagen worden samen gevierd. De stelregel is: in Harapan Jaya wordt niet 
bekeerd.  
Kortom: dit was weer een mooie middag vol inspiratie en verwondering om de 
bijzondere verhalen van zuster Jeannette. Als u meer wilt weten over de boeken die 
Map over zuster Jeannette heeft geschreven dan kunt u kijken op: 
https://mapdekoning-valk.nl/. Als u meer wilt weten over rehabilitatiecentrum Harapan 
Jaya dan kunt u kijken op: https://harapanjaya.nl/.  

 
Aankondigingen theemiddag december en januari 
Pak uw agenda er maar bij, want we organiseren in december en januari weer 
gezellige middagen!  
Op donderdag 14 december gaan we kerstliederen zingen met dirigente Leny van 
Schaik. Heeft u zin om mee te zingen? U bent van 14.00-15.30 uur van harte welkom 
in de Nieuwe Kerk!  
 
Op donderdag 18 januari beginnen we het nieuwe jaar goed met een gezellige high 
tea. U bent van harte welkom van 14.00-15.30 uur in het wijkgebouw.  
 
Let op: de theemiddagen zijn niet uitsluitend bedoeld voor mensen boven de 80 jaar. 
We proberen een gevarieerd programma samen te stellen met iedere maand weer een 
ander thema. De ene keer is het een zangmiddag met Leny van Schaik, de andere 
keer komt een gastspreker iets vertellen over kunst, poëzie of literatuur, of gaan we 
creatief aan de slag. Het mooie is dat het vaak gemeenteleden zijn die we uitnodigen 
als gastspreker, omdat we geloven dat iedereen wel iets unieks te vertellen heeft. Ook 
voor het nieuwe jaar hebben we weer interessante middagen op de planning staan. 
Dus als u geïnteresseerd bent in een bepaalt onderwerp en zin heeft om aan te haken: 
u bent van harte welkom!  

 
 
 



PGH rouwgroep ‘Leven met verlies’  
Het is inmiddels een mooi gebruik in onze gemeente dat ds. Willemijn en ik, 
ouderenpastor Esther, ieder jaar een rouwgroep starten. Dit keer zal de rouwgroep in 
januari van start gaan. Het gaat om vier dinsdagavonden: 9, 16, 23 en 30 januari van 
20.00-21.30 uur in de Ontmoetingskerk. Na de vier avonden besluiten we de 
rouwgroep met een gezamenlijk etentje (op eigen kosten).   
De rouwgroep is bedoeld voor mensen die in het afgelopen jaar een geliefde hebben 
verloren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een partner, een vader en/of moeder, een 
broer of zus, of een kind. Tijdens de avonden brengen we de rouw ter sprake aan de 
hand van verschillende thema’s en met behulp van verschillende werkvormen. De 
ervaring leert dat het heel fijn is om in de beslotenheid van een kleine groep het verhaal 
over het verlies van een geliefde te delen. Het horen van elkaars verhaal roept vaak 
herkenning op en dat kan goed doen, te weten dat wat je denkt en/of voelt niet gek is, 
maar erbij hoort en dat er andere mensen zijn die dat ook zo ervaren.  
U bent van harte welkom om mee te doen aan de rouwgroep! U kunt zich tot 2 januari 
opgeven bij ds. Willemijn (predikant@bavo.nl) of bij ouderenpastor Esther 
(ouderenpastor@pghaarlem.nl of 0618154610). Voor meer informatie kunt u ook bij 
hen terecht. 
 
 

 
 
Het eerste Haarlemse Running Dinner! 
Als Centrumgemeente houden we ervan om samen te eten. De lange traditie van de 
gemeentemaaltijd heeft dat wel bewezen, en het gezellige eten na een 
kliederkerkviering en ZWO zondag in februari. Daarom is er nu de wens ontstaan om 
met elkaar een Running Dinner te organiseren. Inmiddels zijn er concrete plannen en 
is er een datum. 10 februari zal de bijzondere activiteit plaatsvinden. Zet het dus vast 
in de agenda!  
 
Wat is een Running Dinner precies en hoe werkt het?  
 
Een Running Dinner is een maaltijdactiviteit waarbij je bij verschillende mensen gaat 
eten of verschillende mensen te eten krijgt bij jou thuis. Afsluitend eten we gezamenlijk 
een nagerecht in de kerk. Peter en Willemijn hebben ervaring met het Running Dinner 
in andere kerken en weten hoe verbindend en gezellig een Running Dinner kan zijn! 
 
Hoe werkt het? Je geeft je t.z.t. op en geeft dan aan of je graag bij iemand komt eten 
of dat je graag voor mensen kookt. In dat laatste geval geef je aan hoeveel mensen er 
bij jou thuis kunnen aanschuiven en op welk adres je woont. Als je ergens gaat eten 
dan graag even aangeven of je dieetwensen hebt of allergieën.  
 



Een week van tevoren krijg je te horen op welk adressen je verwacht wordt voor het 
voor- en hoofdgerecht. Het nagerecht is met alle deelnemers gezamenlijk in de Nieuwe 
Kerk.  
 
Voor de kinderen is er eten en een apart programma in de Nieuwe Kerk gedurende 
het Running Diner.  
 
De mensen die geen vervoer hebben kunnen dat aangeven. 
 
De precieze tijden voor 10 februari zijn nu nog niet bekend, die volgen later. Je kunt 
ervan uitgaan dat de avond van 17:00u – 21:00u duurt.  
 
Wat zou het leuk zijn als we met heel veel mensen uit onze wijk samen aan tafel gaan 
en elkaar in de intieme setting van de keukentafels te ontmoeten!  
 
In januari komt er een aanmeldformulier in de kerk te liggen. Wil je nu vast aangeven 
dat je komt? Mail dan naar barbaravandepol@gmail.com   
 
Namens de voorbereidingscommissie, 
 
Pastor Esther, Pastor Peter, Barbara en ds. Willemijn 
 
VANUIT HET JEUGDWERK 
 
Kerstspel op kerstmorgen   
Bij deze willen we (klein)kinderen uitnodigen om mee te doen aan de korte 
kerstmusical die we op kerstochtend 25 december gaan uitvoeren. Centraal in het 
kerstspel staan de herbergier en zijn gezin in Bethlehem die in alle drukte en tijdgebrek 
een onderkomen moeten regelen voor Jozef en Maria. Aan het einde van het spel 
komt een engel en de herders op het toneel.  
Ook worden ouders en gemeenteleden die graag zingen uitgenodigd om mee te 
zingen met de liedjes van de musical. 
 
Het kerstspel wordt geïntegreerd in de kerstochtendviering, net als andere jaren. 
Dominee Tom de Haan is voorganger, en zal aansluitend op het kerstspel een 
kerstpreek houden. Verder worden er natuurlijk een aantal kerstliederen gezongen.  
 
Even op een rijtje: 

We zoeken kinderen die al wat teksten kunnen leren en durven spelen, maar er zijn 
ook rollen zonder tekst: herders en engel(en). 
Bovendien zoeken we ouders en/of gemeenteleden die mee willen zingen met de 
kinderen tijdens de drie liedjes in de kerstmusical (de hele gemeente zingt mee met 
het projectlied). 

De kinderen oefenen op: 



• 10 december tijdens de kindernevendienst in het wijkgebouw, Nieuwe 
Kerksplein 28, Haarlem (we starten gewoon om 10.00u in de Nieuwe Kerk, 
en gaan na het kindermoment naar het wijkgebouw). 

• 17 december tijdens de kindernevendienst in de Ontmoetingskerk, 
Frankrijklaan 4, Haarlem (vanaf 10.00u) 

• 24 december, generale repetitie, om 10.00 in de Nieuwe Kerk 

De ouders oefenen op 10 en 17 december direct na de kerkdienst, en 24 december 
tijdens de generale repetitie (10.00-11.00u). Als je interesse hebt stuur ik de muziek 
toe. 

Voor donderdag 30 november kunnen kinderen worden opgegeven. Kleinkinderen, 
buurkinderen, neefjes, nichtjes zijn ook welkom om mee te doen. 
  
Als je mee wilt zingen in het ouder/kindkoor kun je een mailtje sturen naar Heleen.  
 
Hartelijke groet, ook namens jeugdpastor Peter, 
 
Heleen van Leeuwen 
Jeugdouderling 
heleenvleeuwen@gmail.com 
        
Kids & Kerk 
Zo voor de Kerstdagen zijn we alweer begonnen met een serie bijeenkomsten van de 
cursus Kids & Kerk. Deze cursus is een vorm van basiscatechese, waarin wij de 
kinderen in de basisschoolleeftijd van 8 – 12 jaar bekend maken met Bijbelse verhalen, 
christelijke traditie en de (liturgische) rituelen. Rond de feestdagen staan natuurlijk 
verhalen centraal over de geboorte van het kindje Jezus.  
In het nieuwe jaar volgt er weer een nieuwe serie. Dan zullen meer verhalen centraal 
staan over het leven van het kindje, en van de volwassen man, Jezus. Voor deze 
nieuwe serie word je vanzelf voor uitgenodigd via de mail, app of de nieuwe PGH-app. 
Wil jij graag meedoen? Geef je enthousiasme alvast door aan jeugdpastor Peter 
(jeugdpastor@pghaarlem.nl) of dominee Willemijn (predikant@bavo.nl)!  
 
VANUIT DE DIACONIE 
 
Advent in de Bavo & Broodbankactie 
De laatste drie zaterdagen voor kerst (9, 16 en 23 december) is de Grote of St.-
Bavokerk van 13.00 - 16.00 uur weer geopend met een muzikaal adventsprogramma. 
Centraal staat de Broodbankactie rondom het thema ‘Kinderarmoede in Haarlem’.  
 
Gemiddeld één op de elf kinderen groeit op in een huishouden met een laag inkomen. 
Armoede is niet alleen weinig geld hebben maar ook minder kansen om je te 
ontwikkelen.  
 



De opbrengst van de Broodbankactie gaat dit 
jaar naar stichting Samen Haarlem. Zij weten 
deze doelgroep goed te bereiken. Vanuit 
Boerhaavewijk bieden zij op laagdrempelige 
manier ondersteuning aan Haarlemse kinderen 
en hun gezinnen. Zij bieden 

huiswerkbegeleiding, lees- en taalclub, kinder-kookclub, kunstclub, sport en 
spelactiviteiten en promoot een gezonde levensstijl door het aanbieden van 
buurtmaaltijden en themabijeenkomsten. Alles onder het motto Ontmoeten, Verbinden 
en Meedoen! 
 
De diaconieën van de Protestantse Gemeente Haarlem-centrum en Evangelisch-
Lutherse Kerk Haarlem dragen Stichting Samen Haarlem een warm hart toe. We 
hopen je te mogen ontmoeten tijdens deze gezellige zaterdagen in de Bavo en dat je 
natuurlijk zo’n lekker speciaal diakenbrood koopt van de bakkers Van Vessem! 
 
Programma adventsopenstelling 
 
Zaterdag 9 december 2023 | 2de advent 
13.00 | Bespeling Müllerorgel, Anton Pauw 
13.15 | Officiële opening Broodbank door burgemeester Jos Wienen 
13.45 | Kinderkoor van de Koorschool Kathedrale Basiliek 
14.30 | Barber & Bishops 
15.00 | Vocaal Ensemble La Grenouille 
15.30 | Vocal Group Buzzz 
 
Zaterdag 16 december 2023 | 3de advent 
13.00 | Bespeling Müllerorgel, Anton Pauw 
13.15 | Opening Broodbank door zandkunstenares Hélène 
14.00 | Koper Kwintet K5 
14.30 | Slingerproef van Foucault 
15.00 | Multiplex kwartet 
15.30 | Jachthoornblazers Panneland 
 
Zaterdag 23 december 2023 | 4de advent 
13.00| Kinder sing-in met het kinderkoor van de Koorschool Kathedrale Basiliek 
14.00| Bespeling koororgel, Rick Mbengue 
14.20| Slingerproef van Foucault 
14.45| Kerstliederen met Leny van Schaik 
15.30| Muziekkorps Kennemerland van het Leger des Heils 
 
Doorlopend: Verkoop van adventsbroden, looproute ‘De Hongerigen Spijzigen’ en 
maatschappelijke markt. Op 9 en 16 december is er speciaal voor de kinderen (t/m 6 
jaar) tussen 14.00 en 16.00 uur een mooi kerstverhaal op de Wakerszolder. 
 
 
Meer informatie: www.bavo.nl/agenda/advent-openstelling/ 
 



Gemeentetafel tijdens adventszaterdagen  
 
Je zou het bijna over het hoofd zien tussen alle kraampjes: de presentatie van onze 
wijkgemeente! Tijdens de adventszaterdagen informeren we bezoekers over onze 
wijkgemeente. We doen dat door een PowerPointpresentatie, een bijbelquiz en de 
actie voor Oekraïense kinderen “Help ze de oorlog door”.  
 
We vinden het fijn als jullie langskomen maar we zoeken ook nog gemeenteleden zin 
en tijd (anderhalf uur) hebben om bij de gemeentetafel te staan. Je kunt een e-mail 
sturen naar Nelleke Bouma, n.bouma61@gmail.com.  
 
Namens de pr-commissie, 
Rosmarie en Nelleke 
 
Koffie voor Stem in de Stad 
 

Elke 1e zondag van de maand staat er de mand klaar om koffie 
in te doen voor Stem in de Stad.  
Deze koffie is hard nodig. Stem ontvangt 7 dagen per week 
mensen die een welkom en een kop koffie zo hard nodig hebben. 
Dit kop koffie brengt gelijkwaardigheid aan mensen die vaak 
uitgespuugd kunnen worden en of zich uitgespuugd voelen door 
onze samenleving. Dit kop koffie brengt een vrolijke noot op een 

grijze dag, maar ook een ondersteuning in momenten dat het leven lastig en of moeilijk 
is. Het geeft warmte als buiten leven koud wordt. We vragen u gul te wezen en een pak 
koffie mee te nemen. (De mand staat er niet alleen de 1e zondag, maar is er ook de 
andere zondagen, voor mocht u het één keer vergeten !"#$%&') 
 
Kersttassen voor het Scharlaken koord 
Het Scharlakenkoord is een organisatie die mensen ondersteunt die leven van de 
prostitutie en een weg zoeken om een ander leven te willen opbouwen. Dit wordt het 
3e jaar dat we samen met de Waalse kerk de deelnemers van het Scharlakenkoord 
een kerstattentie willen aanbieden. Deze attentie wordt zeer gewaardeerd door de 
sekswerkers in de omgeving van de Bavo. Door de tassen ervaren zij een positieve 
warmte vanuit onze gemeente. 
Op 10 december na de dienst willen we de kersttassen gaan samenstellen. We hopen 
er ook dit jaar weer minimaal 25 te kunnen vullen. Je kunt je opgeven om te helpen de 
tassen te vullen en kaarten te schrijven.  
Er kunnen tot zondagochtend 10 december artikelen ingeleverd worden. In de kerk 
komen tassen te staan waar u artikelen in kunt stoppen. 
 
De artikelen die we vragen zijn:  

• 5 x Luxe thee en/of koffie 
• 5 x Een luxe toiletartikel, bijvoorbeeld handcrème of lippenbalsem 
• 5 x Chocolade of bonbons 
• 5 x Hartig snacks, bijvoorbeeld kaasstengels of nootjes 
• 5 x Luxe koekjes 
• 5 x Kaarsen 



We vragen de gekozen artikelen in 5-voud aan te leveren.  
De zondagen dat u iets mee kan nemen zijn: 3 december en 10 december.  
Voor vragen en of hulp kan je mij benaderen. 
 
Marleen van Anken 
Voorzitter wijkdiaconie, 06-47679977 of marthavananken@gmail.com  
 
Bedank avond vrijwilligers van de kerk 
Op dinsdag 14 november was er in de Nieuwe kerk een bedankavond voor vrijwilligers. 
Het was een intieme avond. We hebben heerlijk gezongen onder leiding van Leny van 
Schaik en haar vrouw Maria. Leny had voor veel vrijwilligers een aardig lied uitgekozen. 
Na het zingen hebben we smakelijk met elkaar een vegetarische maaltijd gegeten. De 
tafels waren vrolijk opgefleurd met bloemen uit de natuur. De boeketjes waren door 
Henk Vonk samengesteld. Het was een gezellige avond die waarschijnlijk over twee 
jaar weer herhaald zal worden. Lene Hansen heeft de avond namens de diaconie 
georganiseerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VANUIT DE ZWO 
 
ZWO-dienst 4 februari 2024 

Onze ZWO zondag in februari zal komend 
jaar speciaal worden. Het is 15 jaar 
geleden dat we de eerste ZWO-
koffiemorgen hadden. De opbrengst ging 
toen naar Kenia, het ADC (Afrika Divine 
Church). Inmiddels lopen er prachtige 
projecten in Tanzania. In de eerste week 
van november heeft Hans van Driel ons, 

mij en ArieJan van der Schaaf, 
meegenomen op een werkbezoek in 
Tanzania. We hebben hem daar hard aan 
het werk gezien. Twee geweldige Ngo’s 
helpen hem daar om juiste plekken te 
vinden om kleuterscholen te bouwen. 
Samen met de toekomstige ouders van 
de kleuters worden de kleuterscholen 
gebouwd.  
Op de ZWO-koffiemorgen op 4 februari 2024 gaan we D.V. vieren dat we al 15 jaar 
zulke geweldige projecten ondersteunen. Er zal veel aandacht zijn voor de lopende 



projecten daar. Mogelijk krijgen we ook een warme groet van Dafrosa Itemba van 
Tawref. We hopen een Tanzaniaans levenslied te zingen. En er zal heel veel 
beeldmateriaal zijn. 
We hopen dat gemeenteleden weer veel gebak en hartige lekkernijen meenemen, 
zodat we die na de dienst kunnen nuttigen. Natuurlijk wel weer tegen betaling. De 
opbrengst gaat naar de projecten; het bouwen van kleuterscholen in Tanzania. In het 
volgende kerkblad meer over de ochtend. 
Maar noteer de datum. Het wordt een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk 
 
Marleen van Anken, voorzitter wijkdiaconie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaan waar geen weg is 
We zijn op weg in Tanzania en rijden richting Ngorongoro krater. Dan slaan we ergens 
rechtsaf en gaan richting noorden. Het is een lange rit over een hobbelige weg. De 
4WD stuitert op en neer. We gaan richting Oldonyo Lengai en Lake Natron. Na ruim 
een uur slaan we rechtsaf en rijden door een bizar, woestijnachtig landschap het niets 
tegemoet. We rijden een grote, rode stofwolk in. De chauffeur heeft moeite om de weg 
te vinden, er is ook geen weg. Ik moet ineens denken aan de titel van een boek van 
Huub Oosterhuis, ‘Gaan waar geen weg is’. 
Mijn waardering voor onze partnerorganisatie MPDI groeit omdat ze alle moeite nemen 
om ook de meest afgelegen dorpen te bereiken. Het is inspirerend. 
Dan komen we eindelijk aan in Irerendeni en schittert daar onze nieuwe kleuterschool 
in the middle of nowhere. We worden opgewacht door zingende en dansende Masai 
vrouwen, die ons hartstochtelijk verwelkomen. We lopen naar onze school die er mooi 
uitziet. MPDI heeft hier in korte tijd de bouw van een kleuterschool voor ons 
gerealiseerd. Dat is een prestatie in dit afgelegen en verlaten gebied. De 
dichtstbijzijnde basisschool ligt hier 10 kilometer vandaan. Er zijn nog veel van dit soort 
dorpen hier. Wij vragen jullie bijdrage voor een nieuwe kleuterschool in dit afgelegen 
gebied. Omdat ook de armste kinderen ver weg recht hebben op kwaliteitsonderwijs! 
Maak je gift over op bankrekening NL31 INGB 0000475344 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente te Haarlem. Alvast hartelijk bedankt! 
Op zondag 4 februari 2024 is er weer een zondag werelddiaconaat. Dan vertellen we 
meer over ons project. In de volgende nieuwsbrief meer daarover. 
 
ZWO-commissie, 
Marleen van Anken en Hans van Driel 



 
VANUIT VORMING EN TOERUSTING 
 
Vorming en Toerusting 
Ook na Kerst hebben we weer een leerzaam en inspirerend programma. Precieze 
gegevens (wanneer, waar en hoe laat) volgen nog, maar dit zijn de plannen: 
 

• Enkele avonden onder leiding van Karel Blei rond het boek van Rick 
Benjamins, Boven is onder ons; Denken over God na God. 

• De uitgestelde avond Levenskunst in het Liedboek met Theo Menting en 
Anton Pauw. 

• Een workshop Wat je wel kunt doen onder leiding van Alfred Slomp (5 jaar 
geleden was hij er ook met ’godindesupermarkt’). Deze datum staat al vast: 
woensdag 10 april. Zie www.godindeklimaatcrisis.nl 

• Een lezing en/of wandeling rond ‘struikelstenen’ in Haarlem. 
Zie www.struikelstenenhaarlem.nl 

VANUIT DE ALGEMENE KERKENRAAD 
 
Verslag vergadering november 2023 
In november staan altijd de begrotingen voor het volgende jaar op de agenda. Maar 
eerst was er bezoek van Stem in de Stad: de nieuwe voorzitter van het bestuur, Gosse 
Bosma, en de vertegenwoordiger van de PGH, Lieuwe Zoodsma (twee Friezen, zoals 
uit hun namen valt af te leiden). 
Ze vertellen over de naweeën van de corona-epidemie. Het wegvallen van contact, de 
essentie van het werk bij Stem in de Stad, is zwaar geweest en het kost tijd om weer 
op een normaal niveau te komen. Niet alle vrijwilligers zijn teruggekomen, en nieuwe 
vrijwilligers willen vaak een beperkte taak en zich niet binden voor de lange termijn. 
Maar er is een goed team van betaalde krachten, waaronder Joost als pastoraal 
manager - waarbij de AK opmerkt dat we heel blij zijn met Joost, die in alle wijken 
regelmatig voorgaat.  
Zoodsma heeft 4 jaar namens de PGH in het bestuur gezeten en zijn termijn loopt af. 
De AK is blij dat hij door wil gaan en benoemt hem graag voor nog eens 4 jaar. 
De begroting van de kerkrentmeesters is, zoals meestal, wat zorgelijk: hoge kosten 
voor onderhoud, toenemende inflatie, stagnerende inkomsten van levend geld. Maar 
de energiekosten waren dit jaar lager dan begroot, en dat we deze winter weer een 
paar maanden gezamenlijk gaan vieren zal ook voor de begroting van 2024 positief 
zijn. 
De kerkrentmeesters durven het er toch op te wagen met een tekort, ook door het 
komende emeritaat van ds. Egbert de Lint. Hij zal niet door een andere predikant 
vervangen worden. Dat is een droevige ontwikkeling, maar voor de financiën na 2024 
is het gunstig. 
De diaconie heeft een paar jaar geleden besloten de groei van het vermogen niet op 
te potten, maar uit te delen. Dat betekent dat er een behoorlijk bedrag weggegeven 
wordt: 1/3 daarvan gaat naar stedelijke doelen, 1/3 krijgt een regionale of landelijke 
bestemming, en 1/3 is voor de wereld. Het eerste en het laatste is makkelijk in te vullen, 
maar doelen in de regio of het land dienen zich niet zomaar aan. Voorbeelden zijn een 



armoedeproject in Groningen en een bijdrage aan werk in de penitentiaire instelling 
De Sluis.  
Een vast agendapunt is de ronde langs de wijken. In Schalkwijk loopt het project Aan 
tafel erg goed: er komen elke woensdag zo’n 30 mensen lunchen, voor een groot deel 
mensen van buiten de kerk. In Oost zijn mensen benaderd die wel ingeschreven staan, 
maar verder geen contact met de kerk hebben: wat willen zij van de kerk? Centrum 
kijkt terug op een – ook door de stad – goed bezochte gedachteniszondag.  
 
Clazien Verheul 
scriba AK 
 
 
PERSBERICHT 
 
Kerken worden Voedselbank inleverpunt 
De Immanuelkerk in Haarlem-Noord en de Oude Kerk van Spaarndam worden vanaf 
vrijdag 1 december inleverpunt van de Voedselbank. Inwoners kunnen daar dan 
boodschappen inleveren. Deze worden bestemd voor klanten van de Voedselbank. 
De Immanuelkerk aan de Van Egmondstraat 7 te Haarlem (ingang Verhalenhuis 
Haarlem) en het dienstgebouw van de Oude Kerk in Spaarndam zijn elke 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur open om de boodschappen te komen brengen.  
 
Het nieuwste CPB-rapport liegt er niet om: in 2024 leeft een miljoen mensen in 
Nederland in armoede. Tijd voor actie! Met de campagne 'Samen tegen armoede' 
maken protestantse gemeenten in samenwerking met de Voedselbank een vuist tegen 
dit groeiende armoedeprobleem. Daarom doen deze twee kerken mee met de 
landelijke actie.  

De Voedselbank heeft voor de actie 
‘Samen tegen armoede’ 10 producten 
geselecteerd waar overal in Nederland 
standaard behoefte aan is en die de 
Voedselbank niet via bedrijven of 
supermarkten aangeleverd krijgt. Het gaat 
om zonnebloemolie of olijfolie, 
groenteconserven, soep in blik of zak, 
zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare 
halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, 
couscous en havermout.  

Het maakt niet uit hoe vaak en hoe veel van deze producten iemand bij het inleverpunt 
in de kerk brengt. Alle bijdragen worden enorm gewaardeerd. Dat de actie via 
kerkelijke inleverpunten loopt, en boodschappen niet rechtstreeks naar de lokale 
voedselbank kunnen worden gebracht, heeft ermee te maken dat Voedselbanken 
alleen met gecoördineerde acties werken.  
Nog even op een rijtje, zo kun je meedoen: • Vul je tas 1x per week, 1x per maand of 
zo vaak als je zelf wilt met (een deel van) bovenstaande producten. • Breng de 
boodschappen op vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur in de Immanuelkerk, Van 
Egmondstraat 7 te Haarlem of bij het dienstgebouw van de Oude Kerk in Spaarndam.  
Samen tegen armoede! Doe mee!  



 
CONTACT 
Grote Kerk 
Kerkelijk bureau  

Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl 
Bezoek: ma t/m vr 10-17u  

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw  

Nieuwe Kerksplein 28, 2011 ZT Haarlem 023 553 20 40 
info@bavo.nl  

Koster  
Ruud Balkenende 06 233 52 870  

koster@bavo.nl  

Wijkkerkenraad  
Steṕhan Thijs (voorzitter)  

voorzitter@bavo.nl  
Wijkpredikant  

di-middag en woe 
vrij  

Ds. Willemijn van Dijk-Heij 
06 128 74 781 predikant@bavo.nl  

Ouderenpastor  Esther van Bijsterveld-Overes 
06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl  

Jeugdouderling  Heleen van Leeuwen 
06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com  

Missionair 
predikant  

Ds. Tom de Haan 
06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com  

Oude Bavo 
Cantorij  

Anton Pauw (cantor) 
06 153 78 374 
NL26 INGB 0005 5151 66  

Publiciteit  
Nelleke Bouma  

n.bouma61@gmail.com  
Redactie 
kerkblad  vdtgbavo@gmail.com  

Aurorijdienst Milko Schotvanger 
06-22959024 

Vertrouwens- 
personen  

Sandra Struys (1) en Bart Baak (2)  

vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl 
vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl  

ZWO  NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente  

 NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken  

Wijkkas  

Lodewijk Houthoff (penningmeester) 
06 412 19 636 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 
INGB 0000 5985 81 t.n.v.  

Prot. Gem. Haarlem-Centrum  



Diaconaal bureau  Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 023 531 01 38 
info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05  

Wijkdiaconie  
Marianne Immink (voorzitter) 
023 527 27 50 marianne@hes-immink.nl Marleen van Anken 
(penningmeester) NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. Wijkdiaconie 
Prot. Gem. Haarlem-Centrum  

Stem in de Stad  Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem 023 534 28 91 
info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40  

 

VOLGEND KERKBLAD 

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:  

donderdag 26 januari 2024 

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com.  

 


