
Oosterkerk 
Zomerkade 165
2032 WC Haarlem 
oosterkerkhaarlem.nl 
023-533 7679

Ontmoetingskerk 
Frankrijklaan 4 
2034 BA Haarlem 
pknschalkwijk.nl 
023-536 1208

Grote of St.-Bavokerk  
& Nieuwe Kerk 
Grote Markt 22
2011 RD Haarlem 
bavo.nl
023-553 2040

Foto: Peter Saarloos

2024

Aandacht
Ontmoeten
Inspireren



Norma Phillipus | ouderling
Iedere zondag ga ik naar de Oosterkerk om het 

woord te ontvangen; een lezing uit de bijbel met 
uitleg en inzichten van de dominee. Iedere dominee 
kan het anders uitleggen, maar dat vind ik juist 
mooi. Het geloof is er heel mijn leven geweest, 

maar een periode in mijn leven ben ik niet naar de 
kerk gegaan. Door Wim zijn we een keer naar de 

Oosterkerk gegaan. We werden zo hartelijk ontvangen. 

Doordat ik elke zondag het geschenk ontvang, kan ik ook teruggeven aan de 
gemeenschap. Eerst als diaconaal medewerker, maar nu al jaren als ouderling. 
Het is fijn om iets voor anderen te betekenen. Ik waardeer de manier waarop 
de Oosterkerk naar buiten treedt, met zoveel aandacht voor de mensen uit de 
buurt. Het is niet alleen geven. Via diverse activiteiten geven buurtbewoners 
ook aan ‘doelen van de kerk’. Bij de actie Kerkbalans is het belangrijk dat 
iedereen bijdraagt wat hij kan missen, want alleen zo kunnen we alle vieringen 
en activiteiten met aandacht blijven verzorgen. 

Marjan Mak | diaken 
De kerkdiensten geven mij inspiratie voor mijn dagelijkse 

leven. Paulus zegt in Korintiërs 13:13: Zo blijven dan: 
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde. Geloof en liefde zijn nauw met 
elkaar verbonden. Liefde is voor mij naar de ander 
kijken door de ogen van God. Hij heeft ons gemaakt 
en houdt van ons allemaal. Als we zo naar elkaar 
kijken, zie je altijd iets moois in de ander. Dit probeer 
ik zelf in praktijk te brengen. 

Daarom voel ik me ook zo thuis bij de Oosterkerk, die 
buurtbewoners aanspreekt met diverse activiteiten. Het wekelijkse buurtbakkie 
en een stiltemoment voor iedereen. De bingomiddagen met maaltijden, bereid 
met onder andere groenten uit de eigen moestuin, worden ook goed bezocht 
door buurtbewoners. Door hun bijdrage sponsoren zij ook ons diaconaal 
project Anan Clinica in Mozambique. Een win-win situatie voor allen. Dat 
spreekt me aan!

Aandacht voor de mensen om ons heen



Elkaar inspireren

Anneke Verboom | Groene Kring
Bijna 2 jaar geleden zijn we (mijn man Joost van den Bogert, 

onze peuter Jona en ik) vanuit Amsterdam naar Haarlem 
verhuisd. Ik werk nog wel in Amsterdam, voor de 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ons 
‘kerkelijk thuis’ hebben we gevonden in de PGH 
Centrum. 

Naar de kerk gaan helpt mij om de wereld met 
een andere bril te zien, een bril van geloof, hoop 
en liefde. Het is waardevol om die bril elke week 
weer aangereikt te krijgen, ik raak het zelf snel kwijt. 
Het helpt me om genadiger naar mezelf en anderen te 
zijn, en me tegelijk ook actief in te zetten voor een wereld 
zoals God die voor ogen heeft. Zo organiseer ik nu met dominee Willemijn een 
Groene Kring waarin we met een fijne groep mensen nadenken over ‘groene 
theologie’ en wat dit voor ons leven betekent. En… natuurlijk helpt het ook dat 
de kerk Jona’s favoriete plek in Haarlem is, elke dag vraagt hij of het al zondag 
is en hij naar “Jona’s kerk” mag! :)

Marijke van der Kleij | nieuw gemeentelid
Drie decennia heb ik op afstand van de kerk gestaan, tot die keer in het 

voorjaar toen ik de kerkenraad namens de Grootouders voor het Klimaat om 
een gunst vroeg: het luiden van de noodklok voor het klimaat. Wij kregen alle 
medewerking. Tijdens de eredienst herondekte ik hoe actueel die eeuwenoude 
teksten uit de bijbel eigenlijk zijn. Hoe de uitleg daarvan mij bemoedigt en 
uitdaagt om vertrouwen te houden in de toekomst, hoe moeilijk soms ook. 
Maar ook de liturgie, het orgelspel en het samenzijn in die prachtige Grote of 

St.-Bavokerk maken dat het goed voelt terug te zijn. 

Geloof en apolitieke maatschappijkritiek komen 
samen in de Groene Kring, waar we met elkaar 
in gesprek zijn over onze verantwoordelijkheid 
voor een leefbare aarde en het welzijn van álle 
schepselen. Hartverwarmend daarom dat zo veel 
gemeenteleden mee liepen in de mars voor klimaat 
en rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam.
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Samen de ontmoeting vormgeven

Ria en Johan van den Eijkhof | hulpkosters en pastoraat
Al meer dan 50 jaar wonen we in Schalkwijk en gaan we naar de kerk. Eerst in 
Meerwijk en nu alweer 13 jaar in Europawijk. Het neemt een hele belangrijke 
plek in ons leven. Naast de zondagsvieringen, doen we veel vanuit het 
kerkelijke, maar ook juist naar de wijk toe. Geloven is toch met elkaar zijn, iets 
voor elkaar en met elkaar doen. Dat vinden we heel belangrijk. 

Het heeft ook een sociale functie in ons leven, een 
plek om samen te komen en elkaar te ontmoeten. 
Ook juist buiten de zondagsviering. Beiden helpen 
we koster Bas bij uitvaarten of als hij afwezig is. 
Johan is daarnaast veel actief als hoofdbezorger 
van de OKE en het onderhoud van de tuin. Ik 
(Ria) verzorg het pastoraat, ben vrijwilliger van het 
wekelijkse lunchcafé ‘De Ontmoeting’ en zing in 
het Ontmoetingskerkkoor.

De Braderie en het Lunchcafé zijn prachtige 
voorbeelden voor de ontmoeting met de buurt. 
Elke woensdag werken we met een vaste groep vrijwilligers van half 10 tot 3 
uur. Je hebt geen benen meer over, maar de gesprekken die je met de mensen 
hebt zijn zo de moeite waard. En de buurtbewoners zijn zo enthousiast! 

Inmiddels helpen al meerdere vrijwilligers van ‘buiten de kerk’ mee bij het 
lunchcafé en vanaf januari sluiten nog eens 3 ouders van de Piramideschool 
aan. Tijdens de bereiding van de lunch leer je elkaar beter kennen en begrijpen. 
Het is leuk om nieuwsgierig te zijn naar elkaars cultuur en geloof.

Het is zonde als het gebouw alleen op zondag wordt gebruikt. Een kerk is een 
plek van ontmoeting, juist ook door de week. Door laagdrempelige activiteiten 
te organiseren komen mensen naar binnen en weten ze ook dat het een kerk 
is. Deze ontmoetingen moeten we zeker blijven opzoeken.


