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Voorbereidingstijd 
 
De veertigdagentijd is weer aangebroken. In het zuiden en oosten van ons land is er weer 
volop carnaval gevierd, waarna nu vervolgens de vastentijd aanbreekt. In de kerk verandert 
de liturgische kleur van groen naar paars. Paars: de kleur van rouw en inkeer.  
 Ik ben benieuwd hoe u het ervaart, want voor mij lijkt Pasen nog ver weg. Voor mijn 
gevoel is het nieuwe jaar pas net begonnen, en ben ik nog aan het terugkijken op Kerst. De 
goede voornemens zijn net wat weggezakt, en nu dringt zich alweer de vraag op hoe ik dit 
jaar de vastentijd zal invullen. Pasen valt vroeg dit jaar, en dat levert die wat gekke situatie 
op waarin we nog volop in de donkere wintermaanden zitten, terwijl de contouren van Pasen 
– hét feest van de lente – al aan de horizon verschijnen.  
 
Wat is het dan fijn dat we in het kerkelijk jaar perioden van voorbereiding kennen. De twee 
grote feesten van Kerst en Pasen komen niet opeens ‘uit de lucht vallen’, maar door de 
geschiedenis heen is besloten dat er voorbereidingsperioden aan vooraf moeten gaan. 
Daarmee is al eeuwen geleden besloten: deze feesten van Kerst en Pasen verdienen 
aandacht en focus, we moeten ernaar toe leven. Voor Kerst zijn dat natuurlijk de vier 
adventsweken, en voor Pasen is dat de veertigdagentijd: een tijd om je, door middel van 
vasten, en/of bijvoorbeeld door middel van de vespers in de Ontmoetingskerk, kunt 
voorbereiden op dat belangrijke feest.  
 
Hoe bereidt u zich voor op Pasen? Heeft u daar bepaalde gebruiken en gewoonten voor 
gevonden die u daarin helpen? En wat heeft u daarin van huis uit meegekregen?  
 
Om voor mezelf bij die laatste vraag te beginnen: in het kerkelijk milieu waarin ik ben 
opgegroeid, spraken we niet over de ‘vastentijd’, maar over de ‘lijdenstijd’. Aan vasten deden 
we thuis niet; dat deden de katholieken. Later, op mijn studentenvereniging, vastten 
sommige medestudenten wel. Maar ze deden dat op ‘protestantse wijze’: 46 dagen lang. Dat 
je op zondagen officieel het vasten mocht verbreken, dat was voor hun gevoel valsspelen. 
Nu snap ik wel dat mensen graag in hun ritme van vasten willen blijven – iets wordt immers 
pas een routine door het iedere dag te doen (of laten). Maar in het verbreken van het vasten 
op de zondagen zit denk ik ook iets heel moois en pastoraals.  
 
In de veertigdagentijd worden er in de kerk vaak Bijbelverhalen gelezen waarin het thema 
van de woestijn centraal staat. Denk maar aan het verhaal over de verzoeking van Jezus in 
de woestijn, of andere teksten waarin Jezus zich terugtrekt in de woestijn om te bidden. De 
woestijn is een symbool geworden voor de vastenperiode. Het is een beeld van verstilling, 
inkeer en eenvoud. Dat zijn woorden waar veel mensen in onze jachtige tijd naar snakken. 
Maar een woestijn is niet alleen maar een plek om tot rust te komen. Het is ook 
onherbergzaam, met overdag de zinderende zon en nachten van ijzige kou. Woestijntijd – 
vastentijd – kan zwaar zijn. Bijvoorbeeld omdat het je confronteert met zaken waar je 
kennelijk niet zonder kunt leven: bepaald eten of drinken, sociale media of andere digitale 
zaken. Of het confronteert je met dat wat er al in overvloed is: stilte, pijn en kwetsbaarheid, 
gemis.   
 Maar dan zijn daar die zondagen – de momenten waarop het vasten verbroken 
wordt. Momenten om op te laden voor de woestijntijd die voor je ligt, net als een oase. Het 
kan een plek zijn om op adem te komen, of om je verhaal te kunnen delen met anderen. 
Maar het zijn vooral ook mensen om uit te zien naar en al een voorproefje te krijgen van het 
feest dat komt: Pasen! Op die manier komt Pasen stapje voor stapje dichterbij.  
Een goede voorbereidingstijd gewenst!  

Esther van Bijsterveld-Overes 



OVERZICHT KERKDIENSTEN 

Zondag 3 maart 

Ontmoetingskerk 10.00u 

Ds. Egbert de Lint  

Crèche, kindernevendienst 

Zondag 10 maart  

Oosterkerk 10:00u 

Ds. Willemijn van Dijk-Heij m.m.v. Oude Bavo Cantorij 

Crèche, kindernevendienst, OJ 

Zondag 17 maart 
Nieuwe Kerk 10:00u 

Ds. Tom de Haan 

Crèche, kindernevendienst 

Zondag 24 maart 

Palmpasen 

Lutherse Kerk 10:30u 

Ds. Willemijn van Dijk-Heij en ds. Sietse van Kammen  

OJ 

Donderdag 28 maart 

Witte Donderdag 

Grote of St.- Bavokerk 18:00u 

Ds. Willemijn van Dijk-Heij en ds. Tom de Haan 

Open maaltijd 

Vrijdag 29 maart 

Goede Vrijdag 

Grote of St.- Bavokerk 19:30u  

Ds. Willemijn van Dijk-Heij en ds. Tom de Haan 

m.m.v. Oude Bavo Cantorij 

Zaterdag 30 maart 

Paasnacht 

Grote of St.- Bavokerk 22:00u 

Ds. Willemijn van Dijk- Heij en ds. Tom de Haan 
avondmaal 

Zondag 31 maart 

Paasmorgen 

Nieuwe Kerk 10:00u 

Ds. Willemijn van Dijk-Heij 

Crèche, kindernevendienst 

Zondag 7 april 

Nieuwe Kerk 10:00u 

Pastor Joost van den Bogert 

Crèche, kindernevendienst, OJ 

 
BIJ DE DIENSTEN 

 
Stille Week 2024 
 
24 maart, Palmzondag 10:30u – 11:30u (in de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22)   
Loop mee met de stoet kinderen en ds. Sietse van Kammen die vanuit de Lutherse Kerk op 
zondagmorgen op weg gaan naar de Janskliniek om daar de bewoners te verrassen met hun 
versierde Palmpaasstok. Of blijf in de Lutherse Kerk tijdens de Palmpasenviering en luister 
o.a. naar de preek van ds. Willemijn van Dijk.  
 
28 maart, Witte Donderdag 18:00u – 19:00u in de Grote of St.- Bavokerk  
Samen eten op witte donderdag 
We eten samen in de - onverwarmde - Grote of St.- Bavokerk. Neem eten mee om te delen 
voor de avondmaaltijd. Voor brood, wijn en drinken wordt gezorgd. Ook kinderen zijn 
welkom! Tijdens de maaltijd leven we ons in in Jezus’ laatste maaltijd met zijn vrienden. En 
we zingen samen met Elisha Amonoo-Neizer een aantal gospelliederen. Inloop is vanaf 
17.30u. 
 



 
Impressie van Witte Donderdag 2023, foto’s: Jaap Kroon 

 
28 maart, Witte Donderdag 19:30u - 20:30u, Lutherse Kerk  
In deze viering wordt er samen gebeden, gezongen en avondmaal gevierd.  
 
29 maart Goede Vrijdag, 19:30u - 20:30u, Grote of St.- Bavokerk 
Viering op Goede Vrijdag 
We luisteren naar het verhaal over Jezus’ sterven zoals Schütz dat muzikaal vertolkt in zijn 
Johannes Passion, uitgevoerd door de Oude Bavo Cantorij. Inloop is vanaf 19.15u. 
 
30 maart, Paaswake, Stille Zaterdag 22:00u - 23:00u, Grote of St.- Bavokerk 
Viering met muziek van de Oude Bavo Cantorij, liederen, teksten, doopgedachtenis en delen 
van brood en wijn. Inloop is vanaf 21:30u. 
 
31 maart, Paasontbijt, 9:30u -10:45u, Nieuwe Kerk 
Laat je verrassen door mooi gedekte tafels, lekkere broodjes, eieren, koffie en gezelligheid. 
En je hoeft er niets voor te doen, alles is aanwezig. Wel is er een collecte om de onkosten te 
dekken. We starten in verband met de zomertijd wat later deze ochtend, namelijk om 9:30u. 
Na het opruimen begint de dienst om 11:00u. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!  

 

 
Foto: Jan van der Laan 

 
 

31 maart, Paasmorgen, 11:00u - 12:00u, Nieuwe Kerk 
Feestelijke opstandingsviering voor jong en oud.  
 
 
 
 



Gospel in de veertigdagentijd 
Nogmaals uw aandacht voor gospel in de veertigdagentijd. Ontdek de kracht van samen 
gospel zingen onder de bezielende begeleiding van artiest Elisha Amonoo-Neizer. Tijdens 
vier zondagavonden maak je kennis met traditionele gospelliederen. Ook crossovers met 
soul en hedendaagse songs met een warm gospelsound komen aan bod. Dit alles in het 
prachtige hoogkoor. Elke avond worden er andere nummers gezongen.  
Aansluitend op deze vier avonden begeleidt Elisha op donderdag 28 maart een 
samenzangmoment tijdens de Witte Donderdagmaaltijd in de Grote of St.-Bavokerk. Dus wie 
straks bij de maaltijd aanschuift mag óók onder zijn leiding mee gospel zingen. 
Meer info op https://stadskloosterhaarlem.nl/activiteit/gospel-zingen-20240303/ 
 
UIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
De kerkenraadsvergadering van februari was bijna geheel gereserveerd voor een gesprek 
over ons ‘Groene Kerk-zijn’. Maar voordat we hierover in gesprek gingen, namen we het 
besluit om de viering op eerste paasdag om 11:00u (zomertijd) te beginnen. Dit, op voorstel 
van de ‘Paasontbijtcommissie’, in verband met het verzetten van de klok die nacht. Het 
Paasontbijt begint dan om 9:30u. 
 
We trapten ons agendapunt over de Groene Kerk af met de vraag hoe wij als kerk betrokken 
willen en/of kunnen zijn bij de zorg voor de schepping. Alleen al deze vraag was voldoende 
voor een avondvullend gesprek. We zijn op een mooie en respectvolle manier met elkaar in 
gesprek gegaan over een lastig onderwerp. Het gesprek laat zich hier lastig verslaan, zonder 
daarbij het gevaar te lopen dat de inbreng van de een wordt uitvergroot en de mening van 
een ander, zonder de context van het gesprek, niet goed wordt weergegeven. Daarom wil ik 
het hier laten bij een paar kort weergegeven gedeelde ideeën.  
De zorg voor de schepping als geheel is een belangrijke opdracht voor ons allen en vraagt 
daarom ook om voeding en inspiratie vanuit de kerk.  
Omdat de aandacht voor het klimaat in de viering relatief nieuw is, lijkt het eerder alsof er 
meer aandacht naar uitgaat dan naar andere belangrijke thema’s. Het is goed om met dat in 
het achterhoofd de balans in het oog te houden.  
Samen gemeente zijn betekent ook dat we ons moeten realiseren dat er veel verschillende 
meningen zijn en ook dat iedereen (ook op dit punt) een eigen proces doormaakt. We zullen 
niet als wijkgemeente deelnemen aan een klimaatmars, maar willen gemeenteleden volop de 
ruimte geven om dat zelf wel te doen.  
We willen elkaar niet de maat nemen. De opdracht van de kerk is om de liefde voor de 
Schepper en dus ook de schepping aan te wakkeren in onszelf en bij anderen. En om bij dit 
alles wegen te zoeken van hoop en gerechtigheid. Voor dit perspectief willen we ons als 
kerkenraad graag inzetten! 
 
Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad  
 
VANUIT HET PASTORAAL TEAM 
 
Persoonlijke update: cursus preken en sacramenten  
Sinds afgelopen januari zit ik iedere twee weken weer in de schoolbanken! Ik volg 
momenteel een aanvullende cursus over preken, liturgie en het bedienen van de doop en het 
avondmaal. Ik merk dat ik het weer heerlijk vind om nieuwe dingen te leren en om met 
docenten en medestudenten samen te sparren over alles wat met preken en liturgie te 
maken heeft.  
Deze cursus heb ik nodig om mijn preekconsent aan te kunnen vragen bij de landelijke PKN, 
zodat ik af en toe ook in reguliere, zondagse vieringen voor mag gaan. Ik zie daar naar uit! 
Bij een opleiding om te leren preken hoort natuurlijk ook het in praktijk oefenen. Daarom zal 
ik op zondag 14 april in de Ontmoetingskerk voorgaan. Op zondag 16 juni zal ik voorgaan in 



de Oosterkerk. Heel bijzonder (en ook een beetje spannend!) om dan voor het eerst alleen 
een zondagse dienst te leiden!  

 

In memoriam: Bing Einholz 
Op dinsdag 13 februari is dhr. Bing Einholz overleden. Hij was 98 jaar.  
De laatste jaren van zijn leven verbleef Bing in woon-zorgcentrum De Rijp in Bloemendaal. 
Daarvoor woonde hij jarenlang samen met zijn vrouw en kinderen aan de Van Collemstraat 
in Haarlem-Noord.  
 
Bing was een markante man. Kenmerkend voor hem was zijn grote belangstelling en 
betrokkenheid bij anderen. Ook had hij een goed gevoel voor humor, en was hij tot op het 
laatst geïnteresseerd in technologie en politiek. Bing was een heel betrokken en geliefd 
gemeentelid, met een groot hart voor onze kerk en gemeenschap. Zo was hij onder andere 
jarenlang vrijwilliger en rondleider in de oude Bavo.  
Bing werd geboren in Nederlands-Indië. Hij had daar een goede en fijne jeugd, totdat de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dat was een heel zware en moeilijke tijd, waarin hij onder 
andere in een werkkamp heeft gezeten. Na de oorlog vluchtte hij naar Nederland, waar hij op 
jonge leeftijd alleen een bestaan moest opbouwen. Dat deed hij: hij ontmoette zijn vrouw 
Riek en samen kregen zij drie kinderen. Bing werkte jarenlang bij een ingenieursbureau en 
heeft voor zijn werk de hele wereld over gereisd. Ondanks de tegenslagen en moeilijke tijden 
in zijn leven bleef Bing optimistisch en bleef hij zijn humor behouden.  
 
Op woensdag 21 februari vond Bings afscheidsdienst plaats in crematorium Sterrenheuvel. 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de kinderen en kleinkinderen van Bing, nu ze hun 
geliefde opa en vader moeten missen.  

 

Theemiddag wordt Themamiddag 
We hebben er al een tijdje op zitten broeden, maar de knoop is nu echt doorgehakt: de 
theemiddag wordt vanaf nu ‘themamiddag’. We merkten dat het woord ‘theemiddag’ vooral 
doet denken aan een gezellig theeclubje en niet goed de inhoud van deze middagen 
weergeeft. Natuurlijk: er wordt volop thee (en koffie) geschonken en de sfeer is altijd goed en 
gezellig, maar tijdens deze middagen staat er ook altijd een thema centraal dat we met 
elkaar bespreken. De ene keer bespreken we bijvoorbeeld een gedicht of boek, de andere 
keer komt een gemeentelid iets vertellen over zijn/haar expertise, en weer een andere keer 
gaan we creatief aan de slag. De thee-ma middag is voor iedereen toegankelijk, of je nu 
vooral voor het thema komt of voor de gezelligheid; iedereen is welkom! 
 

Themamiddag 21 maart 
De volgende themamiddag is op donderdag 21 
maart. Het is dan nog maar anderhalve week 
tot Pasen, en daarom zullen we tijdens deze 
themamiddag stilstaan bij de kruiswegstaties 
zoals ze zijn verbeeld door kunstenaar Ted 
Felen (1931-2016).  
Felen brengt op heel indrukwekkende wijze de 
menselijkheid van Jezus tijdens zijn laatste 
dagen in beeld. Het belooft een mooie en 
boeiende middag te worden! U bent van harte welkom van 14.00u - 15.30u in het 
wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 28. 
 

 
 
 
 



Verjaardagsbijeenkomst 80-jarigen 
Op donderdag 1 februari jl. vond de allereerste verjaardagsbijeenkomst plaats voor 
gemeenteleden die afgelopen jaar 80 zijn geworden of die komend jaar 80 hopen te worden. 
Het bereiken van zo’n mooie leeftijd is natuurlijk op zichzelf al genoeg reden voor een 
feestje, maar tijdens de middag stonden we ook stil bij de pastorale overgang van de (bijna) 
80’ers van ds. Willemijn naar ouderenpastor Esther en ouderenouderling Hester Wesselius. 
Het was een feestelijke en gezellige middag met taart, kaarsjes en slingers, waarbij er volop 
ruimte was om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een 
aantal vragen. Het was een goed begin van een hopelijk mooie traditie!  
 

 
Esther van Bijlenveld-Overes 
 
De groet uit de gemeente 
Sinds jaar en dag geven we elke zondag als gemeenschap een bos bloemen cadeau. De 
redenen om mensen een bloemetje te geven zijn heel verschillend. Soms is de aanleiding 
iets leuks: examen, diplomering, huwelijksjubileum, maar vaker laten we via de bloemen 
weten dat we meeleven. Ook is er soms speciaal aandacht voor een kind of jongere, die 
krijgt dan meestal iets anders dan een bloemetje: een knuffel of bioscoopbon.  
De bloemengroet is een vorm van pastorale aandacht en hoort bij ons als gemeenschap die 
naar elkaar wil omkijken.  
 
Omdat de groet ons dierbaar is én omdat we als gemeente graag willen bijdragen aan een 
duurzame toekomst van de aarde, is het idee geopperd om in plaats van bloemen, waar 
soms een flinke milieubelasting mee gepaard gaat, een andere groet te geven. Iets waarmee 
mensen ook voelen dat er aan hen gedacht wordt en wat mooi is om weg te geven. Het 
pastoraal team kreeg de opdracht om met een alternatief te komen. Na een zoektocht 
kwamen we uit bij een kaarsenmaker in Haarlem die kaarsen maakt van oude paaskaarsen 
uit de regio. Een mooie kaars, gemaakt van gerecyclede paaskaars, dat leek ons een mooi 
alternatief.  
 
Paasmorgen 31 maart zal de eerste kaars als groet uit de gemeente worden weggegeven. 
Het zal misschien even wennen zijn, maar we hopen dat er met dit initiatief een mooie 
duurzame traditie wordt geboren.  
 



Een bloem voor het gemeenteboeket 
Met dat we een nieuwe vorm zoeken voor de 
bloemengroet, zal het in de kerkzaal wel wat kaler 
worden. De bloemen zijn een onderdeel van ons 
liturgisch centrum en zorgen ervoor dat het centrum 
opgefleurd wordt.  
Het idee is daarom in de kerkenraad ontstaan om een 
gemeenteboeket samen te stellen van een aantal 
kunstbloemen. We zouden het mooi vinden wanneer 
elk gemeentelid op paasmorgen een kunstbloem 
meeneemt naar de kerk. Samen kunnen we een mooi 
kleurrijk en divers boeket maken die voor een lange 
tijd een plek kan hebben in het liturgisch centrum. 
Doet u mee?  
 
 

 
VANUIT HET JEUGDWERK 

 
Kids & Kerk - 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart & 27 maart 
De cursus Kids & Kerk bieden we in blokken aan. In het eerste blok van dit seizoen leefden 
we in de adventsperiode naar het kerstfeest toe. Nu komt Pasen eraan en willen we ook met 
de kinderen in de basisschoolleeftijd naar het paasfeest toeleven. Daarom organiseren we in 
de veertigdagentijd weer een blok met bijeenkomsten. Dit keer zullen de verhalen over het 
leven van het kindje Jezus en van de volwassen man Jezus centraal staan!  
Deze cursus is een vorm van basiscatechese, waarin wij de kinderen in de 
basisschoolleeftijd bekendmaken met Bijbelse verhalen, de christelijke traditie en de 
(liturgische) rituelen. We werken met de vertelmethode Godly Play. Let op, normaliter was de 
cursus Kids & Kerk voor kinderen in de leeftijd van 8–12 jaar. Dit keer zijn alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd welkom, dus van 4-12 jaar!  
We ontmoeten elkaar op de woensdagmiddagen in het wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk 
(Nieuwe Kerksplein 28) van 15.00u – 17.00u. De data zijn: 28 februari, 6 maart, 13 maart, 20 
maart en 27 maart. Wil jullie kind graag meedoen? Aanmelden kan bij jeugdpastor Peter 
jeugdpastor@pghaarlem.nl of ds. Willemijn predikant@bavo.nl 

 
Bezoekronde gezinnen met tieners 
Als jeugdpastor ben ik weer terug in Haarlem. Dit is erg fijn en voelt als een warm bad. In het 
kader van mijn kennismaking met de jeugd van Centrum bezoek ik de gezinnen met tieners. 
Gewoon voor de gezelligheid, maar ook om vanuit de kerk te horen wat er zoal bij hen leeft, 
hoe het met hen gaat en met elkaar gedachtes uit te wisselen over geloof en kerk.  
Inmiddels zijn de eerste bezoeken geweest. Leuk om ineens bij gezinnen thuis te komen! Ik 
vind het bijzonder om de grote gastvrijheid te ervaren: over het reilen en zeilen van het gezin 
te horen, met elkaar te delen over hoe kerk en geloof in het gezin, vaak van jongs af aan, 
vorm hebben gekregen. Inspirerende bezoeken dus waarvan er nog een heel aantal op 
stapel staan!  
 
Eetgroepen Tieners en Jongvolwassenen - maandelijks 
De eetgroep Tieners van Oost en Schalkwijk is doorgegroeid naar een jongvolwassene 18+ 
eetgroep. De drie dames en jeugdpastor komen nu in de Bavo bij elkaar en de verdiepende 
gesprekken die we eerst hadden, hebben we nu nog steeds!  
De OJ’ers komen nu niet alleen maar op zondagen tijdens de kerkdiensten bij elkaar, maar 
ook eens per maand in de Bavo. We eten met elkaar en wisselen uit wat ons zoals 
bezighoudt.  
Om met elkaar te eten en te koken heb je ook allerlei kook- en eetspullen nodig. Deze waren 
nog niet in de Bavo. Gelukkig konden de jongvolwasse dames van de oudste eetgroep hun 



jarenlange ervaring inzetten en allerlei inventaris scoren in de Ikea. Zij weten natuurlijk wat er 
nodig is om een goede eetgroep te hebben. Zo helpen zij bij het opstarten van een nieuwe 
eetgroep voor een nieuwe generatie tieners in de Bavo. 

 
PaasChallenge – vrijdag 8 maart 
Met de PaasChallenge leef je in de veertigdagentijd toe naar Pasen in de vorm van spellen. 
Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Het thema is dit jaar ‘Ga 
mee!' en sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. We spelen de 
PaasChallenge als groep in onze eigen gemeente, net als duizenden andere tieners in heel 
Nederland. Veel is nog een verrassing op dit moment, maar de komende weken zal er 
steeds een beetje meer bekend worden over deze spannende, gezellige en vaak hilarische 
avond. 
Dit jaar spelen we de PaasChallenge met de tieners op vrijdagavond 8 maart in het 
wijkgebouw bij de Nieuwe Kerk. Let op: inloop vanaf 19.15u, want we starten stipt om 19.30u 
met de Challenge en hopen rond 22.00u klaar te zijn!  

 
Bezoek The Passion – Witte Donderdag 28 maart 2024 
Dit jaar is de live-uitzending The Passion op Witte Donderdag 28 maart in Zeist. Vanuit het 
jeugdwerk lijkt het ons dan ook gezellig, mooi en bijzonder om met een groep tieners The 
Passion te bezoeken! We gaan graag met de tieners in de OJ-leeftijd, 12–16 jaar. Het zou 
fijn zijn als er ook een aantal ouders meegaan om te helpen bij de begeleiding. Specifiekere 
(reis)informatie volgt snel, maar ben jij nu al enthousiast als tiener of als ouder-begeleider? 
Meld je vóór 25 maart aan bij jeugdpastor Peter: jeugdpastor@pghaarlem.nl.  
 

Bezoek Stem in de Stad en Kliederkerk 
Bovenstaande activiteiten zijn al aardig uitgedacht. Toch staat er eigenlijk nog meer moois 
op stapel! De tieners hebben zich de eerste maanden van dit seizoen verdiept in de zeven 
werken van barmhartigheid. Dit project willen we afronden met een bezoek aan Stem in de 
Stad. Op dit moment zijn we volop in de agenda’s aan het puzzelen voor een goede datum.  
 
De Kliederkerk komt er weer aan: zondag 21 april, Nieuwe Kerk, 10:00u. Iets om alvast in de 
agenda te zetten! 
 
VANUIT DE DIACONIE 

 
Koffie, postzegels en oude telefoons 
Elke eerste zondag van de maand kunnen er pakken koffie ingeleverd worden. Er staat een 
mand klaar om de pakken in te doen. Henk Vonk en Helma Zuidam brengen om beurten de 
koffie naar Stem in de Stad. Afgelopen keer brachten zij zestien pakken mee. Hartelijk dank 
aan de gulle gevers, Stem in de Stad is daar heel blij mee. 
Er zal ook weer een doos staan waar postzegels en oude telefoons ingezameld kunnen 
worden. Henk Vonk gaf aan dat dit elk jaar een mooi bedrag oplevert. Dus graag koffie, oude 
postzegels en telefoons meenemen en doneren. 
De Diaconie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VANUIT VORMING EN TOERUSTING 
 
Levenskunst en het liedboek 
Wat is levenskunst, of ‘de kunst van leven’? En wat betekent het als we die kunst benaderen 
vanuit het (Joodse) gedenken, danken, hopen en vertrouwen? 
Daarover willen we met elkaar nadenken en ons daarbij laten leiden door wat ons Liedboek – 
zingen en bidden in huis en kerk – ons aanreikt. We staan stil bij een aantal teksten uit het 
liedboek, zowel liederen als gedichten, maar bovenal: we gaan zingen met elkaar. Veel 
zingen! 
 
Een avond rond het Liedboek, onder leiding van ds. Theo Menting, predikant in Bolsward en 
organist Anton Pauw. 
 
Woensdag 20 maart 20:00u 
Nieuwe Kerk 
Toegang: vrijwillige bijdrage na afloop 
 
En noteer ook alvast woensdag 10 april 20:00u, Ontmoetingskerk, in de agenda: 
Wat je wél kunt doen - workshop over de klimaatcrisis met Alfred Slomp 
 
UIT DE ALGEMENE KERKENRAAD 

 
Vergadering november 2023 
Januari blijkt altijd een lastige maand om afspraken te plannen en daardoor was de eerste 
vergadering in het nieuwe jaar pas op 1 februari. We spraken onder andere over het project 
Aan tafel in Schalkwijk, over Buurtbakens in de Oosterkerk en over het jaarverslag van de 
missionair predikant.  
De wekelijks lunches in de Ontmoetingskerk lopen heel goed, zoals u al in het verslag van 
november kon lezen. Er zijn wekelijks ruim 30 gasten, mensen uit de kerk maar vooral 
mensen uit de buurt. De maaltijd verloopt in een fijne sfeer. Dat geldt ook voor de 
voorbereidingen door een groep vrijwilligers, ook deels van buiten de kerk, onder leiding van 
koster Bas.  
De AK besluit dan ook het advies van het CvK voor het project over te nemen: er wordt geld 
beschikbaar gesteld uit het ‘vitaliteitsfonds’ dat het college ingesteld heeft. Zo kan Aan tafel 
weer twee jaar doorgaan, en, heel belangrijk voor het project: er komt een nieuwe keuken in 
de Ontmoetingskerk. 
De Oosterkerk is een van de kerken die de gemeente Haarlem graag ‘buurtbaken’ ziet 
worden, met een maatschappelijke functie voor de wijk. Er is subsidie van de gemeente om 
een projectplan uit te werken, waarin o.a. de bibliotheek, die nu in het Reinaldahuis is, in de 
Oosterkerk gedacht is. Buurtbakens geeft mogelijkheden om ook kerkelijk, missionair-
diaconaal, goed zichtbaar te zijn in de wijk. Maar hoe precies? Wat zijn de behoeften van de 
wijk op dit vlak en wat zijn de mogelijkheden voor de kerk? Het gesprek hierover gaat door. 
In zijn verslag van het afgelopen jaar liet Tom de Haan met woord en beeld zien wat een 
missionair predikant doet. Dat gaat van bijzondere vieringen tot deelnemen aan debatten en 
filosofische gesprekken, en presenteren van dichters op de Haarlemse Dichtlijn. Tom zal ook 
in de PGH-nieuwsbrief en de kerk-app regelmatig vertellen waar hij mee bezig is en 
interessante activiteiten aankondigen. 
 
Clazien Verheul 
scriba AK 
 

 
 
 



AANRADER 
 
Op zaterdag 9 maart (15:30u in de Nieuwe Kerk) zal Pianoduo Amacord hun nieuwe 
album ‘Vienna, Theme & Variations’ presenteren!  
 
Er staat op het nieuwste album van Pianoduo Amacord muziek van Weense componisten. 
We hebben het duo gevraagd iets te schrijven over het programma en over hun relatie met 
Wenen: 
 
Het Programma: 
W.A.Mozart: ‘Variaties op eigen thema’ kv501 
L. Van Beethoven: ‘Waldstein Variaties’ WoO67 
F. Schubert: ‘Variaties op een eigen thema’- D813 
J. Brahms: ‘Variaties op een thema van Robert Schumann’ opus 23 
H. von Herzogenberg: ‘Variaties op een Thema van Brahms’ opus 23 
  
De vijf werken van deze componisten zijn zelden te horen op de concertpodia 
en ze zijn zelden opgenomen. Bovendien zijn al deze componisten verbonden met de stad 
Wenen, de stad die lange tijd het culturele centrum van Europa was. Wenen is niet alleen de 
stad waar de Variatievorm haar hoogtepunt bereikte, ook is het de stad waar 
Pianoduo Amacord werd geboren. 
Waar in ons debuutalbum ‘Magical Garden’ het werk van Franse componisten centraal 
stond, wilden we ditmaal een album opnemen rond het thema “Wenen”. Het is voor ons een 
ode aan deze historische muziekstad die wij door onze studie en ons leven aldaar door en 
door kennen, en waarvan we de muzikale taal spreken.  
Thema en Variaties zijn door de eeuwen heen altijd een populaire compositievorm geweest. 
De vorm biedt voor zowel componisten als uitvoerenden eindeloze mogelijkheden voor 
creativiteit en expressie. 
 

CARTOON 

 

 
Uit: De Zalige Zalm 
 
 



COLLECTE-OPBRENGSTEN 

 

Januari 2024 

datum Diaconie Kerk derde  

7 jan 229,40  181,15    

14 jan 276,90  165,40    

21 jan 275,80  211,75    

28 jan 225,55    159,00 Collecte Jonge generaties 

Via KerkApp 
PGH 

479,50 358,00   

 
 
CONTACT 
 

Grote Kerk 
Kerkelijk bureau  

Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl  
Bezoek: ma t/m vr 10-17u  

Nieuwe Kerk en 
wijkgebouw  

Nieuwe Kerksplein 28, 2011 ZT Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl  

Koster  
Ruud Balkenende  
06 233 52 870 koster@bavo.nl  

Wijkkerkenraad  
Stéphan Thijs (voorzitter)  
voorzitter@bavo.nl  

Wijkpredikant  
di-middag en woe 
vrij  

Ds. Willemijn van Dijk-Heij  
06 128 74 781 predikant@bavo.nl  

Ouderenpastor  
Esther van Bijsterveld-Overes  
06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl  

Jeugdouderling  
Heleen van Leeuwen 
06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com  

Missionair 
predikant  

Ds. Tom de Haan 
06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com  

Oude Bavo 
Cantorij  

Anton Pauw (cantor) 
06 153 78 374 
NL26 INGB 0005 5151 66  

Publiciteit  
Nelleke Bouma  
n.bouma61@gmail.com 

Redactie kerkblad  vdtgbavo@gmail.com  

Autorijdienst 
Milko Schotvanger 
06-22959024 

Vertrouwens- 
personen  

Sandra Struys (1) en Bart Baak (2)  
vertrouwenspersoon.centrum1@pghaarlem.nl 
vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl  

ZWO  NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  

 NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken  

Wijkkas  

Lodewijk Houthoff (penningmeester) 
06 412 19 636 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 
0000 5985 81 t.n.v.  
Prot. Gem. Haarlem-Centrum  



Diaconaal bureau  
Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 023 531 01 38 
info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05  

Wijkdiaconie  

Marleen van Anken (voorzitter) 
023 527 27 50 marthavananken@gmail.com  
NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-
Centrum  

Stem in de Stad  
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem 023 534 28 91 
info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40  

 
VOLGEND KERKBLAD 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:  
donderdag 28 maart 2024 
Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com.  
 


