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Inmiddels schiet het alweer aardig op: het is al bijna een half jaar geleden dat ik terug ben
gekeerd naar Haarlem. De tijd vliegt! Wat fijn om hier weer, met jullie allemaal, de schouders
onder het jeugd- en kerkenwerk te zetten. Het voelt zelfs als een warm bad!

Naast de vertrouwde gezichten en bekende plekken is er toch ook het nodige veranderd. Zo
kom ik nu veel minder in Schalkwijk en Oost, is mijn werkplek nu in de Grote of St.-Bavokerk
en focust mijn werk zich dit keer op het kerkelijke jeugdwerk in Centrum. Tegenwoordig kom
ik zelfs met de trein naar Haarlem... Oud en vertrouwd dus, maar toch helemaal nieuw.

Gelukkig weet ik deels al hoe de Centrum-hazen lopen en allerlei activiteiten plaatsvinden.
Zo staat de tweede Kliederkerk alweer in de steigers, kijken we terug op twee mooie series
van de cursus Kids & Kerk rond de feestdagen en draait de OJ tweewekelijks inspirerende
tienerprogramma’s.

Ondertussen is het zoeken naar waar in het jeugdwerk nu de energie zit. Waar waait de
wind? Of beter gezegd de Geest? Waar hebben de kinderen en jongeren behoefte aan? Wat
hebben zij nodig om te groeien in hun geloof? Waar gaan wij onze energie op richten om te
bouwen aan de toekomst van de kerk? Misschien de eetgroepen in de Bavo voor de nieuwe
lichting tieners, of voor de inmiddels jongvolwassenen, of voor allebei? Zetten we in op
gezellige activiteiten om het groepsgevoel te vergroten? Of vinden we het belangrijk dat de
Bijbelkennis vergroot wordt? Heel fijn dat ik deze grote vragen niet alleen hoef te
beantwoorden. Ds. Willemijn, jeugdouderling Heleen en veel vrijwilligers denken en doen
graag met mij mee!

Persoonlijk inspireren de bezoeken bij ‘de gezinnen-met-tieners-in-huis’ mij enorm. Vanuit de
kerk bezoek ik deze gezinnen om o.a. te horen hoe het met hen gaat, om hun te vertellen dat
wij blij zijn dat zij onderdeel van onze gemeenschap zijn en om te horen hoe zij het kerkelijk
leven ervaren. Deze bezoeken helpen mij om voeling te krijgen bij de (geloofs)cultuur binnen
de wijkgemeente. De gastvrijheid en openhartigheid raken mij iedere keer weer. Bijzonder
om persoonlijke (familie)verhalen te horen, deelgenoot te zijn van gezinsrituelen rondom
bijvoorbeeld het eten en meer te horen over de achtergronden van hoe Haarlemse ouders de
geloofsopvoeding vormgeven. De oude relatie (we kennen elkaar inmiddels al een aantal
jaar!) wordt tijJdens deze bezoeken aangehaald en nieuw leven in geblazen.

Dit thema van oud en toch een beetje nieuw sluit aan bij de paastijd waarin we nu leven.
Jezus leeft! Voor zijn leerlingen heeft het vast gevoeld alsof het weer bij het oude vertrouwde
was. Al zullen ook zij, zeker in de tijd tussen Pasen én Pinksteren, met grote vragen gezeten
hebben. Stap voor stap mochten zij ontdekken dat er met de opstanding een nieuwe weg is
ingeslagen. Een weg die niet direct zichtbaar en voelbaar voor hen was. Het duurde even
voordat zij wisten uit welke hoek de Geest kwam, maar toen ze niet meer om de Geest heen
konden was er geen stoppen meer aan...

Die weg wens ik het jeugdwerk toe. En dan juist ook deze paastijd, waarin wij leven met
grote vragen, maar erop mogen vertrouwen dat de Geest komt om ons verder aan te vuren!

Jeugdpastor Peter van der Zalm — van der Beek



OVERZICHT KERKDIENSTEN

Zondag 7 april Pastor J. van den Bogert
Nieuwe Kerk 10.00u Creche, kindernevendienst, OJ
Zondag 14 april Ds. T. de Haan
Nieuwe Kerk 10:00u Creche, kindernevendienst
Zondag 21 april Ds. W. van Dijk-Heij
Nieuwe Kerk 10:00u Avondmaal

Creche, kindernevendienst
Zondag 28 april Ds. R. Maas
Nieuwe Kerk 10:00u Créche, kindernevendienst
Zondag 5 mei Pastor D. Vonk
Nieuwe Kerk 10:00u Creche, kindernevendienst, OJ

BIJ DE DIENSTEN

Na het samen vieren van de duurzame vieringen, gaan we als wijk weer helemaal naar de
Nieuwe Kerk. Fijn om weer elke zondag naar deze plek te kunnen! We vieren 14 april
avondmaal met ds. Tom en gaan 21 april is er een Kliederkerk. Deze Kliederkerk zal in het
teken staan van een mooi verhaal uit het Oude Testament.

Gemeenteboeket

Op paasmorgen hebben heel wat mensen een mooie kunstbloem meegenomen voor het
gemeenteboeket die ons liturgisch centrum zal verfraaien. In plaats van bloemen geven we
een duurzamere kaars. Dat ziet er al heel mooi uit!

Ben je de bloem vergeten mee te nemen in alle paasdrukte? De komende tijd kan iedereen
die dat wil nog steeds een kunstbloem meenemen.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

In maart is er geen kerkenraadsvergadering geweest. Aan het begin van de maand heeft de
kerkenraad een korte retraite gehouden in ‘Nieuw Hydepark’, de accommodatie van de PKN
op het landgoed Hydepark in Doorn.

De retraite stond deze keer in het teken van de eredienst, als belangrijk onderdeel van een
van de vier pijlers van onze identiteit ‘vieren’. Al heeft de eredienst natuurlijk ook te maken
met de andere pijlers: ontvangen, delen en bewegen.

Ds. Willemijn, ouderenpastor Esther en jeugdpastor Peter hadden een mooi programma
voorbereid waarin alle elementen van de eredienst besproken zijn. Vanaf het moment van
ontvangst bij binnenkomst in de kerk, tot en met het koffiedrinken na afloop van de viering.
De achterliggende vraag daarbij was waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Over
een aantal onderdelen, zoals het begin van de viering, het kindermoment en de gebeden
zullen we ons de komende maanden in de kerkenraadsvergaderingen nog verder praten,
omdat het gesprek daarover nog niet is afgerond.

In het programma waren ook een aantal korte vieringen in de kapel van Hydepark
opgenomen, waarin ds. Willemijn ons aan de hand van liederen in vogelvlucht meenam door
de geschiedenis van de kerkmuziek.

We besloten onze retraite aan het eind van de zaterdagmiddag met een avondmaalsviering
in de kapel. We kijken terug op een mooi en waardevol verblijf in Nieuw Hydepark, waar we
het met elkaar weer heel goed hebben gehad!

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad



VANUIT HET PASTORAAL TEAM

De themamiddag van donderdag 21 maart stond in het teken van het toeleven naar Pasen.
Dat deden we door samen stil te staan bij de kruiswegstaties zoals kunstenaar Ted Felen ze
in 1962 verbeeld heetft.

Het mooie was dat we zo, door via het beamerscherm bij iedere statie stil te staan, eigenlijk
precies deden waarvoor de kruiswegstaties eeuwen geleden zijn afgebeeld. In het vroege
christendom ontstond er namelijk een traditie dat christenen rond Pasen op pelgrimage naar
Jeruzalem gingen, om daar de Via Dolorosa te lopen: de weg die Jezus vanaf zijn
veroordeling tot en met zijn dood heeft afgelegd. Niet iedereen had de mogelijkheden om op
pelgrimage te gaan, en daardoor ontstond het gebruik om Jezus’ lijJdensweg toegankelijk te
maken voor mensen in hun eigen omgeving.

Tijdens de themamiddag stonden we dus in die lange traditie. Samen keken we naar de
zestien verschillende kruiswegstaties die Ted Felen heeft geschilderd. Dat zijn stuk voor stuk
indrukwekkende schilderijen waarop de menselijkheid van Christus’ lijden in beeld is
gebracht. De begeleidende teksten die Bas van lersel bij de schilderijen heeft geschreven
hielpen ons de schilderijen beter te begrijpen, én bracht de thematiek van de verschillende
staties dichtbij. Dat leverde mooie gesprekken op en maakte ons (weer) bewust van het
indringende verhaal van Pasen.

De volgende themamiddag vindt plaats op donderdag 18 april. We gaan creatief aan de slag
met verf en ... servies! Wij zorgen voor de juiste verf en voor blanco servies, zodat we samen
de mooiste (stippen) patronen op het servies kunnen schilderen. Heb je zin om mee te
doen? Wees van harte welkom van 14:00-15:30u in het wijkgebouw!

De meivakantie ligt weer in het verschiet. Van vrijdag 26 april t/m 5 mei heb ik
(ouderenpastor Esther) een weekje vrij. Bij dringende pastorale zaken kunt u in deze periode
terecht bij ds. Willemijn.

Van 8 tot 10 april verblijf ik voor de permanente educatie weer in het klooster van Heeswijk -
Dinther. Dit keer staat de spirituele praxis centraal. Vanuit een ontvankelijke houding hoop ik
goede dagen tegemoet te gaan. Ik ben deze dagen wat minder goed bereikbaar.

Ds. Willemijn

Geboortebericht

We kregen het mooie bericht dat Hiskia, Chloé en Vesper Gerestein verblijd zijn met de
geboorte van dochter en zusje Selah.

Hierbij feliciteren wij hen van harte met de komst van deze kleine meid. We wensen hun toe
dat Selah in liefde mag opgroeien en vol vertrouwen het leven zal gaan leven.

In memoriam Kees Bijl

In de nacht van dinsdag 26 maart is Kees, tussen zijn boeken in zijn studeerkamer,
ingeslapen. Hij is 88 jaar geworden. Samen met Liesbeth, met wie hij bijna 65 jaar getrouwd
was, woonde hij aan de Vissersbocht in Haarlem.

Waar je Liesbeth zag, zag je Kees en andersom. Ze liepen veel door de stad met z'n
tweetjes. Hij in zijn onmiskenbare leren jack en zij aan zijn arm of met de rollator. Zo bleven
zij samen graag in beweging. Ze maakten wel eens grapjes over de lamme die de blinde
leidt. Kees was de benen van Liesbeth en Liesbeth steeds meer het hoofd van Kees, zeker
nadat er de diagnose Alzheimer was vastgesteld bij Kees.



Tijdens een van de dagelijkse wandelingen, een paar weken geleden ging het mis en kwam
Kees zo ten val dat hij naar het ziekenhuis moest. Daar ging zijn gezondheid in een rap
tempo achteruit. Dat was heel verdrietig. Langzaam maar zeker drong tot hem en zijn gezin
door dat het einde in zicht kwam. Kees was er zelf nuchter onder. ‘Je weet dat dit een keer
aan zal komen’ zei hij in een helder moment in het ziekenhuis. En ondanks alle verwarring
die er ook was, prevelde hij de woorden mee van Dietrich Bonhoeffer: “In goede machten
liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag, God is met ons, des avonds en
des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag”. Dat vertrouwen is altijd bij hem gebleven.

Maandag 25 maatrt is hij naar huis gegaan waar hij in slaap gebracht is. Diezelfde nacht al
liet Kees het leven.

Kees was een gemeentelid en ook de predikant van onze wijk van 1984 tot aan 1997. Toen
het bericht van overlijden in de gemeenteapp gedeeld werd, plaatsten er mensen berichten
over hun ervaring met Kees. Er werden allerlei prachtige dingen gezegd over Kees:
geweldige lieverd, bevlogen, fijne predikant, betrokken, straalde liefde uit, belangstellend,
vriendelijk, warm, humoristisch, wijs, met het uiterlijk van een rocker, meelevend.

Het zegt genoeg. We gaan hem missen. En we leven mee met Liesbeth, Bas en Lisette,
Anneke en Jan, Marleen, Edith, Lex en de kleinkinderen nu ze Kees moeten missen.

We namen afscheid van Kees in een dankdienst voor zijn leven op dinsdag 2 april in de
Nieuwe Kerk. ‘Want groter goed dan het leven is uw vriendschap’ woorden uit Psalm 63, gaf
Kees ons mee. Vertrouwend op de vriendschap van God, vriendschap die zelfs nog beter
dan het leven is, hebben we Kees laten gaan.

Kees zal voor altijd een plek in ons hart hebben.

Ds. Willemijn

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen voor ons 50-jarig huwelijk.
Zilla en Nico van der Meer

Om elkaar beter te leren kennen heb ik als ouderling van 45- tot 65-jarigen begin januari jl. in
de app een oproep gedaan onder het kopje: Samen Tafelen in de Stoofsteeg.
Daarom nu in het kerkblad de uitnodiging voor eenieder van deze doelgroep.

Het plan is als volgt:

Elke tweede donderdag van de nieuwe maand zijn er vier mensen (in de app staat vijf
mensen, bij deze gecorrigeerd) van harte welkom in mijn huis, ook wel de torenkamer
genoemd.

Eenieder neemt iets kleins mee (salade, kaasje, iets moois te drinken, eigen baksel of iets
wat je zelf heel lekker vindt).

Ik zorg voor de hoofdmaaltijd wat zeer waarschijnlijk een vegetarisch éénpansgerecht zal
zijn.

Op deze manier leren we elkaar beter kennen en samen eten is sowieso heel leuk en
inspirerend.

Spelregels:
- Per keer nieuwe mensen totdat iedereen die dat wenst geweest is.
- Het gaat altijd door, ook al is er maar één persoon aangemeld.
- Volgorde naar aanmelding, indien vol dan direct door naar de volgende datum (je
krijgt sowieso een bericht terug).
- Kom je graag met je partner of zeer nabije vriend/vriendin; welkom (dit wel
vermelden).



- Inloop is tussen 18:00-18:30u.
- Graag het weekend voor de donderdag uiterlijk aanmelden op mijn mailadres:
Marieke.j.jansen@gmail.com

Aanmelden kan voor de komende data in 2024:
- Donderdag 18 april (week ervoor lukt de donderdag niet)
- Donderdag 16 mei (week ervoor is Hemelvaartsdag)
- Donderdag 13 juni

Juli en augustus houd ik als zomervakantie aan. Is het een succes dan gaat het weer door in
september. De eerste keer was kortgeleden en deze avond heb ik als heel inspirerend
ervaren, met dank aan diegenen die als eersten over deze drempel kwamen!

Voor allen die nog niet in de PGH-app zitten en die zich nog niet hebben aangemeld in de
groep: ‘Pastoraat 45-65-jarigen’ (aanmelden kan altijd!)

Wie weet tot ziens op de eerstkomende maaltijd!
Hartelijke groet,
Marieke (Stoofsteeg 67, Haarlem)

VANUIT HET JEUGDWERK

In het jeugdwerk is van alles te doen, zeker rond de feestdagen. Inmiddels zit Pasen er
alweer op. Het viel ook vroeg dit jaar! Met de verschillende leeftijdscategorieén hebben we
toegeleefd naar dit feest.

Met de kinderen die meedoen met de cursus Kids & Kerk leefden we al vanaf het begin van
de Veertigdagentijd naar Pasen toe. ledere week hoorden zij verhalen over het leven, het
lijden, het sterven én de opstanding van Jezus. Feestelijk hoogtepunt was voor hen de
palmpaasoptocht door de stad. Het was vooraf spannend waar we naartoe zouden kunnen
gaan, want de Janskliniek wordt verbouwd. Ook was het spannend qua weer: het regende
vlak voor de dienst. Al met al konden we met de kinderen naar de Grote Markt lopen. Daar
vertelde ds. Sietse van Kammen over de Palmpasen en oefenden we een lied. Dit oefenen
was niet voor niets: in het Frans Loenenhofje konden we het palmpaaslied zingen voor de
bewoonsters van dit hofje én hen lekkers overhandigen. Want bij Palmpasen deel je ook uit!

Op Witte Donderdag ging een aantal tieners naar Zeist om daar de Passion live mee te
beleven. Met een groep van 16 tieners, jongvolwassenen en volwassenen ervaarden we (in
de kou!) hoe de laatste (én eerste) dagen van Jezus zijn geweest. Bijzonder om met elkaar
mee te maken en gezellig om zo met elkaar op pad te zijn.

Op paasmorgen hebben we het veertigdagentijdproject van de kinderen rondom Petrus
afgesloten. Ook konden we weer, mede dankzij de super inzet van jeugdouderling Heleen en
Anneke Verboom, genieten van het ouder-kindkoor. In hun zingen kwam de paasboodschap
helemaal naar voren: ‘Sing allelujah to the Lord!’. Het is Pasen: Hij is opgestaan!

OJ —terugblik én vooruitblik

In dit schooljaar werken we met de jongeren van de OJ per periode aan één thema.

De afgelopen paar maanden werken we met de OJ met een periode waarin thema centraal
staat. Na de zomervakantie stonden we o stil bij de werken van barmhartigheid. In de
periode tussen Kerst en Pasen stonden we stil bij de leerlingen van Jezus.

In deze laatste periode, tot aan de zomervakantie, staat er een nieuw thema centraal. Of
beter gezegd: staat een aantal bezoeken centraal. Met de OJ willen we namelijk
verschillende kerkdiensten van andere kerken in Haarlem bezoeken! Zo hopen we te leren
over de diversiteit van verschillende kerken in Haarlem en over onze eigen manier van



geloven. Vreest niet wanneer jullie de komende tijd ineens tieners tijdens de kerkdienst
missen: we zijn dan op kerkenpad!

Kliederkerk — zondag 21 april, Nieuwe Kerk

Wat kijken we weer uit naar een Kliederkerk! Vlak na Pasen, op zondag 21 april, staat een
Kliederkerk gepland.

Achter de schermen zijn we al weken bezig met de voorbereidingen. Als kernteam verdiepen
we ons eerst in het Bijbelverhaal. Ds. Willemijn heeft altijd een bijzondere manier om dit te
doen. Daarna gaan de verschillende teams alvast aan de slag met de eerste opzet. Het
ontdekteam denkt na over welke verwerkingen we kunnen doen bij dit thema, het
cateringteam denkt na over hoe we dit keer het onderdeel eten vormgeven en ds. Willemijn
en jeugdpastor Peter denken na over de inhoud van de viering. Later komen we weer bij
elkaar en brengen we alles samen.

Je merkt, er gaat heel wat aan zo’n Kliederkerk vooraf. Dat past wel bij het thema van deze
keer: er staat iemand centraal die ook heel wat meemaakt!

Natuurlijk verklappen we nog niet over wie dit gaat. Dat mag je zelf, stap voor stap,
ontdekken. Heb jij toevallig een leeuwenknuffel of een leeuwenmasker dat je voor jouw
gezicht kunt houden? Mooi, neem ze mee, deze kun je goed gebruiken tijdens de volgende
Kliederkerk op zondag 21 april, om 10:00u in de Nieuwe Kerk.

Museumbezoek Kids & Kerk — 29 april 2024

Het seizoen schiet alweer op. We hebben nog de hele maand april voor de boeg, maar we
kunnen al uitkijken naar het jaarlijkse uitje van Kids & Kerk. Op de eerst maandag van de
meivakantie, dit jaar is dat 29 april, trekken wij er met de oudste kinderen (8 — 12 jaar) op uit.
Meestal bezoeken we een museum, zoals het Catharijneconvent of het Joods Historisch
Museum en de Portugese synagoge. Altijd wel een plek waar we ook iets kunnen ervaren
van de christelijke traditie waar we in staan.

Op dit moment zijn we nog drukdoende om een leuke locatie te kiezen. Heb jij weer zin om
mee te gaan op dit gezellige en inspirerende uitje van Kids & Kerk? Blok dan alvast die
eerste maandag van de meivakantie, 29 april, in jouw agenda en ga mee!

VANUIT DE DIACONIE

Jullie hebben er al veel van gelezen, veel van meegemaakt en van meegekregen, en toch
nog even een kort nawoord over de Broodbank december 2023. Het was weer een
bijzondere actie tijdens de adventsweken.

De opening werd verricht door Burgmeester Wienen die een goed beeld schetste over het
thema Kinderarmoede. Hij vertelde onder andere dat er meer kinderarmoede is aan de
oostkant van het Spaarne dan aan de westkant. Tijdens die eerste zaterdag was het zeer
druk mede vanwege de Haarlemse kerstmarkt, we waren in no-time door de broden heen.
Deze keer waren er ook koren van de Koorschool en de belangstelling was enorm. Een
mooie sfeer en ook weer een totale uitverkoop van de broden. We verkochten over drie
zaterdagen 1.750 broden. We bedanken alle deelnemers (koren, muzikanten, deelnemers
aan de markt, bakkers van van Vessem en alle vrijwilligers) en zijn blij een cheque van

€ 10.000,- te hebben kunnen overhandigen aan de Stichting Samen Haarlem
(huiswerkbegeleiding, lees-en taalclub, kunstclub, kinderkookclub, sport en spelactiviteiten
en promoten van een gezonde levensstijl).

Tijdens een gezellige slotbijeenkomst waarbij alle betrokkenen waren uitgenodigd sloten we
op 13 maart de activiteiten af.

Werkgroep: Gerjanne de Vries, Alice Nederkoorn en Casper van Boltharingen, Lene Hansen,
Marleen van Anken, Govert Jerominus en ArieJan van der Schaaf



Elke eerste zondag van de maand staat er de mand klaar om koffie in
Tk STEVN te doen voor Stem in de Stad.

B Deze koffie is hard nodig. Stem ontvangt zeven dagen per week
mensen die een welkom en een kop koffie zo hard nodig hebben.
Deze kop koffie brengt een vrolijke noot op een grijze dag, maar ook
een ondersteuning in momenten dat het leven lastig en/of moeilijk is.
Het geeft warmte als het leven buiten koud is. We vragen u wees gul
en neem een pak koffie mee. Henk Vonk en Helma Zuidam brengen om beurten de koffie
naar Stem in de Stad. Afgelopen keer brachten zij zestien pakken mee. Hartelijk dank aan de
gulle gevers, Stem in de Stad is daar heel blij mee.
(De mand staat er niet alleen de eerste zondag, maar is er ook de andere zondagen, voor
als u het één keer mocht vergeten)

Stem in de Stad

Postzegels en oude telefoons

Vanaf 4 februari zal er ook een doos staan waar postzegels en oude telefoons ingezameld
kunnen worden. Henk Vonk gaf aan dat dit elk jaar een mooi bedrag oplevert. Dus graag
oude postzegels en telefoons meenemen en doneren.

De Diaconie

Wat kun je doen als je in de schulden zit en hoe helpt een schuldhulpmaatje je om de regie
in eigen handen te houden?

De Diaconie heeft de ambassadeur van Schuldhulpmaatje Karin Bouwhuis uitgenodigd om
hierover voorlichting te geven, waarmee we hopen Haarlemmers met schuldproblemen te
kunnen informeren over wat er mogelijk is.

De twee voorlichtingen zijn gepland op:
e Donderdagavond 18 april 2024 van 19:00-20:00u in het kerkgebouw naast de Nieuwe
Kerk, Haarlem Centrum en
e Zaterdagmiddag 20 april 2024 van 14:00-15:00u in de Ontmoetingskerk, Haarlem
Schalkwijk.

Uitnodiging Seniorendag 2024
Terugkijkend op een geslaagde dag vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een seniorenuitje
organiseren. Als datum hebben we vastgelegd: zaterdag 25 mei.

De bedoeling is deze keer te gaan naar het NZH museum in Haarlem. Voor de “echte
Haarlemmers” een dag met vele herinneringen. Maar voor ons allemaal een mooie Kijk in het
verleden van het openbaar bus- en tramvervoer in onze stad.

Nadat u van huis bent opgehaald, verzamelen we om 11:00u in het museum waar koffie met
gebak voor ons klaar zal staan.

Vervolgens gaan we met een oude NZH-bus een rondrit maken door de omgeving van
Haarlem en willen we onderweg als herinnering een groepsfoto maken.

Terug in het museum staat een lunch voor ons klaar.

In de middag volgt dan een rondleiding door het museum, waarna we de dag willen afsluiten
met een gezellig afsluitend drankje.

Als bijdrage voor deze dag vragen we een eigen bijdrage van €20,- pp. Mocht dit voor u
bezwaarlijk zijn, neemt u dan even contact op.



Vindt u het leuk om in een gezellige entourage elkaar te ontmoeten en bij te praten geeft u
zich dan uiterlijk 1 mei as. op met de volgende gegevens:

Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres met evt. aanmerkingen zoals dieet e.d.
naar:

Henk Leeuwenstein, tel.: 06 18209859 of e-mail: henkleeuwenstein@outlook.com

Louis Zuurendonk, tel.: 06 19451377 of e-mail: m.zuurendonk@live.nl

We vragen natuurlijk ook een aantal auto’s met chauffeur voor deze gezellige dag.

Hopelijk tot 25 mei!
Met vriendelijke groet,
Henk Leeuwenstein en Louis Zuurendonk.

UIT DE ALGEMENE KERKENRAAD

Vergadering maart 2024

Op 21 maart was Annelies Rebel te gast op de algemene kerkenraad. Ze vertelde hoe zij,
gemeenteambtenaar in Den Haag, in aanraking kwam met de methode van Godly Play en
hoe dat haar inspireerde om een nieuwe weg in te slaan. Nu begint haar werk als
jeugdpionier in Haarlem, en voorlopig betekent dat rondlopen in de wijk, goed kijken en heel
veel mensen spreken.

Annelies had ook een vraag aan de AK: wat zouden we van de kerk en de traditie willen
doorgeven? Dat leverde een mooi gesprek op.

Daarna stond de relatie met Stadsklooster op de agenda. Tom de Haan heeft zijn
dienstverband bij Stadsklooster beéindigd, maar zal als stadsdominee goed contact met hen
houden. En de PGH begint met Bezieling in de Bavo. Bij deze veranderingen is het goed om
elkaar weer eens te spreken: welke waarden delen we en wat zijn de verschillen? Daarover
zullen een paar mensen van AK en wijkkerkenraad Centrum in gesprek gaan met enkele
mensen van Stadsklooster.

Er zullen vermoedelijk niet veel mensen zijn die weten dat erop bavo.nl een
‘privacystatement’ te vinden is — als je goed zoekt. We hebben in de AK dat document
doorgenomen en we constateerden dat dit ‘AVG-beleid’ in het algemeen goed nageleefd
wordt. Maar vooral met het publiceren van foto’s op sociale media moeten we zorgvuldig zijn.
Ten slotte ging het nog even over de gezamenlijke diensten die we net achter de rug
hebben. We gaan dit jaar niet weer een enquéte houden. Aan de wijkkerkenraden wordt
gevraagd om te evalueren en daarbij vooral goed te luisteren naar de diverse geluiden in de
wijk.

Clazien Verheul
scriba AK



VANUIT VORMING EN TOERUSTING

God in de klimaatcrisis - Wat je wél kunt doen

workshop met Alfred Slomp

Het is alweer vijf jaar geleden dat Alfred Slomp in de Ontmoetingskerk was met een
workshop God in de supermarkt, die velen zich nog zullen herinneren. Nu organiseren we
opnieuw een workshop, God in de klimaatcrisis, en opnieuw komt Alfred Slomp ons
enthousiast maken voor wat we zelf kunnen doen.

Wat kunnen we doen nu de klimaatcrisis steeds duidelijker en zichtbaarder wordt? Welke
keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En
hoe houd je de hoop vast? Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke
wereld?

Woensdag 10 april, 20:00u in de Ontmoetingskerk

vrijwillige bijdrage na afloop

= God In de
klimaalftcrisis

STRUIKELSTENEN

Lezing en wandeling met Anja van Dam en Kees Zandvliet
zondagmiddag 28 april, 15:00u
Waalse Kerk, Begijnhof 28, Haarlem

Struikelstenen (Stolpersteine) zijn handgemaakte messing steentjes die door heel Europa
geplaatst worden voor de huizen waarin slachtoffers van de nazi's woonden. Op de stenen
staan hun naam, geboorte- en overlijdensplaats.

De Stichting Struikelstenen Haarlem wil voor alle 733 vermoorde Joodse stadgenoten een
struikelsteen plaatsen. Zo zijn er eind januari 24 stenen geplaatst op diverse adressen aan
de Kleverparkweg en de Rijksstraatweg. Zie de foto’s op de website
www.struikelstenenhaarlem.nl

Op zondagmiddag 28 april is er een korte lezing in de Waalse Kerk, gevolgd door een
wandeling langs struikelstenen, o0.a. op de Bakenessergracht.
De lezing is om 15:00u; rond 16:00u, na de theepauze, start de wandeling.




COLLECTE-OPBRENGSTEN

Februari 2024

Datum Diaconie Kerk Derde
4 feb 742,95 421,92
11 feb 442,62 267,01
18 feb 362,30 246,30
25 feb 421,00 275,05
Via 887,50 485,06
KerkApp
PGH
CONTACT
Grote Kerk Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl

Kerkelijk bureau

Bezoek: ma t/m vr 10-17u

Nieuwe Kerk en

Nieuwe Kerksplein 28, 2011 ZT Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.n|

wijkgebouw
Koster Ruud Balkenende

06 233 52 870 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad Stéphan Thijs (voorzitter)

\voorzitter@bavo.nl

Wijkpredikant
di-middag en woe
Vrij

Ds. Willemijn van Dijk-Heij
06 128 74 781 predikant@bavo.nl

Ouderenpastor

Esther van Bijsterveld-Overes
06 181 54 610 ouderenpastor@pghaarlem.nl

Jeugdouderling

Heleen van Leeuwen
06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com

Missionair Ds. Tom de Haan
predikant 06 164 74 041 tjJdhaan@gmail.com
Anton Pauw (cantor)
gggt%ﬁ?"o 06 153 78 374
J NL26 INGB 0005 5151 66
Publiciteit Nelleke Bouma

n.bouma6l@gmail.com

Redactie kerkblad

vdtgbavo@gmail.com

Autorijdienst

Milko Schotvanger
06-22959024

Sandra Struys (1) en Bart Baak (2)

Vertrouwens-
\vertrouwenspersoon.centruml@pghaarlem.nl
personen
\vertrouwenspersoon.centrum2@pghaarlem.nl
Z\WO NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken
Lodewijk Houthoff (penningmeester)
Wijkkas 06 412 19 636 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB

0000 5985 81 t.n.v.
Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Diaconaal bureau

Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 023 531 01 38

info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05




Marleen van Anken (voorzitter)
Wiikdiaconie 06 476 79 977 marthavananken@gmail.com
J NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-

Centrum

Stem in de Stad Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem 023 534 28 91
info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40

VOLGEND KERKBLAD

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:

donderdag 25 april 2024

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com.



